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ARALIK 1978 


Kuruluş yılı: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


Brüksel deki. 
Karamanlis 


zirvesi önerdi ` 


Kıbrıs sor 
doğru yen 


NATO Dışişleri Bakanlar Konseyi 
ortök bildirisi yayınlandı 


LUNS:uTÜRKİYE'YE YAPILACAK 


YARDIM ÖZEL KOMİSYONDA 
GÖRÜŞÜLECEK» 


HADİ ULUENGİN 
BRÜKSEL'DEN bildiriyor 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


düşmanlık değil, dostluğu güçlendirecek adımların atılmasını istiyor. 


adımlar a 


da ekonomik yardım da 
yapılması gerektiği be 
lirtildi. 

Ortak bildirinin yayın- 


7-8 Aralık tarihlerinde 


300 KURUŞ 


e ize 
ÖZLENEN TABLO gceviı ve Karamanlis bir süre önce Montrö'de 


nunda çözüme 
tılıyor 


TÜRKİYE'DE 
ANARŞİ 


a Vav v ž d. 
HÜRRİYET Gazetesi GÜNAYDIN 
Yazar Gazetesi Yatarı 
CÜNEYT HÜSAMETTİN 


ARCAYUREK ÇELEBİ 


biraraya gelmişlerdi. Her iki ülke halkı, 


.LİYET Gazetesi 
Yazarı 
ÖRSAN 


yazarı 
DOĞAN YURDAKUL 
ÖYMEN 


e Rallis, Ecevit-Karamanlis 
zirvesini erken buldu, 
Türkiye ve Yunanistan 
heyetleri kıta sahanlığı 
konusunu 9 Ocakta 
Viyana'da yeniden 


Aydınlık gazetesinin düzenlediği açık oturum 


Konuşmacılar: Cüneyt ARCAYÜREK (Yazar-Hürriyet) 
Hüsamettin ÇELEBi(Senatör, Yazar-Günaydın) Örsan ÖYMEN 
(Yazar-Milliyet) Doğan YURDAKUL(Yazar-Aydınlık) 
Yöneten:Ferit iLSEVER (Aydınlık gazetesi sahibi) 


Bugün saat 16.30'da Ankara ARI Sinemasında 


pe mb 


men gi 
İZİ, nlediği 
Gazetemizin düze . ğ 


"TÜRKİYE'DE ANARŞİ” KONULU 
AÇIK OTURUM BUGÜN YAPILIYOR 


“ @ Arcayürek, 


AYDINLIK Gazetesi 


Romanya 
Moskova yanlısı 


Brüksel'de yapılan NATO, 
kış dönemi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı dün 
sona erdi ve Konseyin ortak bildirisi yayınlandı. Ortak bildiride, örgüte üye iilkelere askeri yardım yanın- 


isteyenlerin sayısı 2 bini aştı 


lanmasından sonra, NATO 
Genel Sekreteri Luns ve 
Dişleri Bakanı Gündüz Ökçün ayrı ayrı birer basın 
toplantısı düzenlediler . 
GENİŞ HABER 
5.SAYFAMIZDA 


© Federal Almanva Hükümeti cok sayıda 
komandonun gelip ülkeye yerleşmesinden 


kaygı duyuyor 
BONN (ÖZEL) 
Türkiye'de çeşitli olaylara 
karıştıktan sonra Federa! Almanyaya kaçıp bu ülkeden 
siyasal sığınma hakkı isteyen 
komandoların sayasının 2009'i 
aştığı öğrenildi ; 
Federal Almanya hükümeti 


ne yakın kaynaklardan alınan 
bilgiye göre bu rakamın çok 
büyük bir kısmını Ülkü Ocaklı 
komandolar “oluşturuyor. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a gidip 
oradan kendilerine yakın yetkililerden sağladıkları belgderle Güney Kıbrıs'a 

(Devamı Sa.7, Sü.3'Je) 


DOÇ. BEDRETTİN CÖMERT iN KATİLLERİNİN 
KiMLiKLERİ BELİRLENDİ 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara'da 11. Temmuz 78 
günü öldürülen Hacettepe “niversitesi doçentlerinden Bed 
rettin Cömert'in katillerinin 
kimlikleri belirlendi. Kimlikleri 
belirlenen Rıfat Yıldırım ve 
Üzeyir Bayrakla hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Mahkeme 
since gıyabi tutuklama kararı 
Çıkarıldı, 


SBF DEKANI 


Ankara Cinayet Masası 
ekiplerinin çalışmaları sonucu 
kimlikleri belirlenen katillerden 
Rıfat Yddırımin, Eskişehir 
Eğitim Enstitüsünde öğrenci 
olduğu, Üzeyir Bayrak'ın ise 
lise mezunu olduğu saptandı 
Olayda kullanılan silahların 
Ankara'da bir başka yaralama 
olayında da kullanıldığı saptandı 

(Devame Sa.7, Sü 10'da) 


GERAY:”Hiçbir öğrencinin 


öğretim özgürlüğü 
ANKARA (ÖZEL) 

Polis saldırısına önceki gün 
zemin hazırlayan sahte solcuların komandoları okula almama tutumlarına karsı çıkan 


[YORUM 
SBF” DE ÖGRENIM ÖZGÜRLÜĞÜ 


VE CAN GÜVENLİĞİ 


Önceki gün SBF'de Basın 
Yayın Yüksek Okulunda polis 
öğrencilere saldırdı. Çok sayıda öğrenci yaralandı öğretin 
üyesi tartaklandı. O gün he 


kısıtlanamaz” 


DGB üyesi Kemal Sevim adlı 
bir öğrenci, Basın Yayın 
Yüksek Okulundan zor- 
'a dışarı çıkarıldı. Aynı tutum- 


(Devamı Sa. 7, Sü.5'de) 


nuz yeni açılan SBF'de eğitim 
yapılamadı. Olayın ardından ortak bir açıklama yapan heriki okulun yöneticileri polisin saldırgan tutumunu kınamada birleş- 

(Devamı Sa. 7, Sü.4'de) 


Enerji işçileri daha önceki direnişlerinin birinde. 


HÜKÜMETTEN ALCAKLARINI İSTİYORLAR 


ENERJİ İŞÇİLERİ DİRENİŞTE 


İSTANBUL (ÖZEL) 
“TES-İŞ Federas 
Yonuna baglı Enerji işçi 
leri dünden tibaren Türkiye çapında direnişe 
başladılar 
Enerji 
miş 


işçileri  birik 
haklarının 


sosyal 


ödenmesini ıslıyarlar. Direniş konusunda bir açık 
lama yapan Tes-İş Genel e 
1g - y 
TOPLU 2 igTWORUZ 
iNi ¢ 


Başkanı Orhan Erçelik, 
“Bugüne kadar Hükü 
mel çevrelerinden anlayış bekledik. Ancak göre 
medik. 'lürk-İş'in bu konudakı suskunluğunu da 
kınıyoruz. Kendi gücümü 
ze dayanarak mücadele 
elmek zorundayız" dedi. 

Direnişin daha çok 
"iş yavaşlatma şeklinde 
süreceği ve etkisini 
kısa süre içinde göslereceği bildiriliyor 


TATSI 


nerji işçileri verilmeyen haklarını almak 
yor. 


isti. 


görüşecek 

©Her iki ülkede de Kıbrıs 5 i 
meselesinde adımlar Boyan sğmeyen" Romanya ` Devlet 
atılması isteği ERE 
güçleniyor J T 

@ Türkiyeli ve C N DE YENI 
Yunanistanlı İm a 77 
gazetecilerin UZUN YU RUYUS 
yaptıkları si 
toplantı önemli Mehmet Ataberk ve Nuri Çolakoğlu’ nun 
bir adım oldu Çin’ de yaptıkları gezi izlenimlerinin 2. bölümü 


© NATO, AET ve 
OECD'nin 
Türkiye'ye 
ekonomik 
yardım için öne 
sürdükleri-şart: 
Kıbrıs “ta çözüm 


Hadi Uluengin 
Brüksel den 
bildiriyor. 


HABER MERKEZİ 
Brüksel 'de bulunan 
Dışişleri Bakanı Ökçün, 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Rallis ile görüştü. 
İki Dışişleri Bakanının 
görüşmesinde Ökçün tarafından yeni bir Ecevit- 
Karamanlis zirvesi önerildiği, ancak Rallis'in böyle bir zirve için zamanı erken bulduğu öğre 
nildi. Her iki bakan da 
görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. Ökçün ve 
Rallis görüşmesinde Yunanistan ve Türkiye heyetlerinin 9 Ocakta Viyana'da Kıta Sahanlığı 
konusunu ( görüşmeleri 
kararlaştırıldı. 

Dostluk yolunda adım 
atılması isteği Yunanis 
tan ve Türkiye basınında 
da yansıyor, Kıbrıs meselesinde barışçı çözüm görüşü her iki ülkede de 
ağırlık kazanmaya başladı. 
——-—- 

GENİŞ HABER 
5.SAYFAMIZDA 


| © Mao Zedung, Kültür Devrim, 
dogmatizm ve Dörtlü Çete 


© Yüze saplanan iki iğne ije yapılan 
beyin ameliyatı 


© Kendiameliyatını seyreden genç öğretmen 
| © 750 liraya birameliyat 


PAZARTESİ BAŞLIYORUZ 


f 


Çelebi, 
Öymen ve 
Yurdakul'un 
katılacağı 
toplantı 
16.30'da Arı 
sinemasında 


ANKARA (ÖZEL) 
Gazetemizin düzenlediği "Türkiye'de 
Anarşi" konulu açık oturum bugün Ankara Arı 
Sinemasında yapılıyor. 
Gazetemiz sahibi Ferit 
İlsever'in yöneteceği açık 
oturuma konuşmacı olarak Hürriyet Gazetesi ya 
zarı Cüneyt Arcayürek, 
kontenjan senatörü ve 
Günaydın Gazetesi yaza- 
(Devamı Sa. 7, Sü, 8'de) 


© Darbeyi, 
eye EM 
Çekoslovakya 
Büyükelçisi 
Hanak planladı 


© Romanya'daki 
beşinci kollarını 
harekete geçiren 
Moskova, darbeyi 
dış müdahaleyle 
tamamlamak 
üzere, Romanya 
sınırında bır 
askeri manevra 
düzenledi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Sovyetler Birliği'nin 
Romanya Devlet Başkanı 
Çavuşeşku'yu devirmeyi 
amaçlayan bir darbe girişimi düzenlediği, ancak 
girişimin başarısızlığa uğ 
radığı açıklandı 
Avusturya'da yayınla 
nan 800 bin tirajlı Kronen Zeitung gazetesi, ko 
nuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, darbe girisiminin, Varşova Paktı 
zirvesinde Romanya'nın 
ya'ya çeşitli konu 
larda açıkça karşı çıkma: 
sından sonra uygulamaya konduğunu belirtti 
Gazete, Bü kreş'teki 
Sovyet büyü kelç isinin 
çok sıkı gözetim altında 
(Devamı Sa. 7, Sü. 8'de) 


Çağatay, 
hükümet kurma 
görevini 

kabul effi 


LEFKOŞE (ÖZEL) 
Kıbrıs Türk Toplumu 
lideri Rauf Denktaş tara 
fından hükümeti kurmak 
la görevlendiren eski Sağ 
lık ve Sosyal İşler Bakanı 
Mustafa Çağatay, dün 
Denktaş'ı ziyaret ederek 
görevi kabul ettiğini bil 
dirdi. Çağatay, hükümet 
kurma çalışmalarını 'birkaç gün içinde tamam 
lamaya Çalışacağını söy 
ledi 
Bu arada, Osman 6 
rek kabinesinin Bayındır 


(Wevamı Sa.7, Du.9'da) 


iğ 


> 


düzeninin köylüni 


Kazım Ilıksoy ve Ali İşitmez'in 
beş yıla yakın suçsuz yere yatmakta olduğu davayı açıklamak na 
istiyorum. Bizler Pazarcık'ın iki 
Köprüağzı yeni köyünde oturuyoruz. Babam yıllarca ağaların lar 
kapısında azaplık ve kölelik ya» 
parak geçimimizi sağladı. 


çileri çok severdi, çünkü babam 


muhtar seçelim dediler. Babam 
Kaymakamlığa, Valiliğe, hatta 
‘bakanlığa kadar gitti ve köyümüz Köprüağzı yeni köyü oldu. - Yeşil. 
Hüseyin Ağa buna karşı çıktı. 
Ağanın şikayeti üzerine müfettişler geldi, fakat burasının bir 
numune köy olduğu, artık Hüseyin Ağa Çiftliği diye anılamıyacağı belli oldu. 


köyümüzün orta malı meraya göz 
dikti. Bugün maddi değeri altı- da 
yedi milyon olan bu toprakları 
sürüp ekmeye kalktılar. Babam 
ve yoksul köylüler buna engel 


Birleşmiş Milletler (BM) 32. Genel Ku- 


rulu, 1978 yılından başlayarak 29 Kasımı 
"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma 
Günü" olarak ilan etti. Üçüncü Dünya ülkeleri, yıllardır emperyalizme ve siyonizme 
, karşı mücadele eden kahraman Filistin halkıyla dayanışmalarını bu kararla dünyaya 
duyurdular. 


Birleşmiş Milletler, bu kararı nasıl al- 


mıştır? Devrimci önder Lumumba'ya karşı 
Amerikan uşağı Çombe'yi desteklemek 
için Kongo'ya asker gönderme kararını BM 
almıştı. Kore'ye müdahâle kararını BM Güvenlik Konseyi almıştı. Yıllar boyu Çin Halk 
Cumhuriyeti'ni değil Çan Kay-şek kliğini ayni BM tanımıştı ABD emperyalizminin planları BM'de onaylanırdı. 


Şimdi ise BM ezilen ülkelerin kürsüsü ol- 


du.Uluslararası bir mahkemeye dönüştü. Bu 
mahkemede emperyalistler, hegemonyacı 
süper devletler yargılanıyor. Sömürgecilik 
lanetleniyor. Irkçılığa ve siyonizme karşı 
cephe alınıyor. Emperyalistlerin geçmişte 
zorla kabul ettirdikleri eşit: olmayan siyasi 
ve ekonomik uluslararası ilişkilere karşı 
çıkılıyor. Dünyada yeni bir uluslararası ekonomik düzen savunuluyor. 


BM'in böyle değişmesinin sebebi nedir? 


Çeşitli ülkelerin "kötü" temsilcileri gidip 
“iyi"ler mi geldi? Ya da değişen bir şey yok 
da bütün bunlar sahte solcuların iddia ettiği 
gibi “emperyalizmin oyunu" mudur? Kuşkusuz: ikisi de değil. Değişen dünyadaki siyasi 
güçlerin alt üstü oluşu ve yeniden saflaşmasıdır. Ve buna bağlı olarak, son çeyrek 
yüzyılın en önemli tarihi olayının meydana 
gelmesi, Üçüncü Dünyanın doğmasıdır. 


Suçsuzları beş yıl 
hapiste tutan, 
Mehmet Çetin'i 
jandarmaya 
beyninden 
vurdurtan ağalık yıkılsın o 


Kazım İliksoy'un aşağıda okuyacağınız a 


"Köyümüz git gide büyüdü. ra 


Muhtar seçimlerine doğru gelen ağalar davul zurna çalıp 
babam köylüler tarafından muhtar adayı seçildi. Karşısında Hüseyin Ağanın oğlu Abidin Ağa 
adayd. Seçimlerde babam büyük bir farkla muhtar seçildi. 
Ağalardan bunun üzeri- kanun diye. Kardeşinin katilleri 
ne tehdit yağmaya başladı. Bu 
sırada Hüseyin Ağa öldü. Dokuz 
oğlu onun yerine geçti. Her birinin altında son model araba 
vardı. 


çıklamaları, ülkemizdeki ağalık 
ün hayatında ne'derin ızdıraplara, ne çekilmez haksızlıklara 
ne ölümlere, ne adaletsizliklere yol açtığını 
çatışan yoksul köylüler ağalara yardımcı olan 
eziliy or, hapislere atılıyor Hakimler tehdit edi 
ca hasr atı ediliyor. Suçsuz insanlar yillarca boş yere hapiste yatıyor, asıl 
suçlu bulunduğu Zaman dövüle sövüle götü; 
den jandarmanın köylü önderi olarak 
Çetin başına kurşun sıkılarak öldürülü; 


iliyor, mahkeme raporları y ilar- 


rülmesine karşı çıkan halkın içinkin beslediği TİKP Kurucusu Mehmet 
yor. Yillar süren bu facianın nedeni ise 


kurdurdu. Bakanlık emriyle öğrenciler için tren sağladı. Bu 
haber ilan edilince köyümüzde 


Köyümüz gayet düzelmişti. Ağa- 


Ali İşitmez, ağaların eniştesi 
"Babamı köylüler ve tarım iş- olurlar. Hüseyin Ağa ölünce arat larında miras meselesi çıktı. Bir 


Gökşen, Abidin Gökşen, Gülsen Gökşen, Hasan Gökşen, 
Nuri Gökşen ve enişteleri Hacı 


banca, iki av tüfeği, üç Rus silahı ve 700 Rus yapısı mermiyle 
suçüstü yakalandılar. Ama 25 
gün geçmeden hepsi teker teker tahliye oldu. 250 binli- 


bayram yaptılar. Naralar atarak 
'Bize kimselerin; gücü yetmez' 
dediler. Sabahlara kadar içtiler. 
Bunu duyan büyük dayım çılgina döndü. Nerde adalet, nerde 


vur patlasın çal oynasın herkese posta koyuyorlardı. 

"Ağalar ertesi gün dayımın 
karısını, yani kendi kardeşlerini 
kaçırıp evlerine götürdüler. ölen 
“Ağanın oğlu Ali Gökşen küçük dayımın 7 çocuğu öksüz 
kalmıştı. Büyük dayımın hanımı 


kalan 7 öksüze eklendi. Hasan 
dayım bunun üzerine kayınlarına 
mektup yazarak, 'kardeşimi vuroldular. o (Öğrendiğimize göre dunuz, ihtiyar anasını babasını 
bugün ekip biçiyorlarmış o toprakları). Ali Ağa karakola şikayet etti. Karakolda ortak malların ağalar tarafından Ssürül- Kayınları ağalar cevap olarak 
mesine karşı çikan yoksul köylüleri sabaha kadar dövdüler. Sabahleyin babam, kazamız Pazarcık'a gidip keşif getirdi Bilirkişiler dinlendikten sanra , hakim Ayrıca bizlere bir şey olduğundemokrat biriymiş, köylüler lehi- 
ne karar verdi. 


gözü yaşlı kodunuz. Şimdi de 
.hanımımı: götürüp benim yedi 
yavrumu öksüz komayın' demiş. 


"Hakkımızda dava devam ediyor. 
kimin vurduğunu bilmiyorum, 
davacı değilim diyeceksin. 


da ben sorumluyum diye dilekçe vereceksin, ondan sonra eli- 


Üçüncü Dünyanın bir zaferi daha 
kc... ken Sovyet hegemonyacılığına karşı da uya- 


F Je A i 
nik olduklarını belirtiyorlar. UNİTA'nın ön- 
Hikmet Çiçek derliğindeki Angola halkı, Rusya'nın kiralık 


Sıkıyönetim Mahkemelerince Müebbet Hapse Hükümlü: © askerlerini ve uşaklarını diken üstünde tutu. 


DA Š yor. Eritre halkı, Rusçulara karşı kurtuluş 

Niğde Cezaevi ; mücadelesini sürdürüyor, Çok sayıda Arap 
a eao ülkesi ve Filistin halkı, Rusya'nın "doğal 
m a a müttefik" maskesi ardındaki sosyal - sömür- 


Doğu ayağa kalktı dular. Bu, bugün de hâlâ böyledir. geci yüzünü gördü ve görüyor. İran halkı, 

Ikinci Dünya Savaşından sonra, süper dev- Şah rejimine karşı mücadele ederken, sos- 

Lenin, 1921 yılında, ezilen ülkelerin kur- jet olarak sahneye çıkan Amerikan em- yal -emperyalistlere de karşı çıkıyor. İran" 

tuluş mücadelesinin gelecekte, dünya devri- peryalizmi, Asya, Afrika ve Latin Amerika' ın sahte komünist partisinden "şeytanın 

mi açısından, “belki de tahminlerimizden da boyunun ölçüsünü aldı. Çin'de yenildi. partisi" olarak sözediyor. Kürt halkı, Rus 

çok daha fazla devrimci bir rol oynayaca- o Kore'de yenildi. Hindiçini halkları karşısın- uşağı Talabani'ye "Cahş" (Hain) adını veğı'nı söylüyordu. Stalin, emperyalizmin da yenildi. Devrim ve milli kurtuluş savaş- riyor... 


“başlıca cephe gerisi" olan sömürgeler cep- | arından güçlü darbeler yedi. Ezilen ülkelerin Üçüncü Dünyanın ezilen ülkeleri, siyasi 
hesini kaybetmesiyle, Doğunun devrimcile- halkları kurdun ağzındaki dişleri teker ye ekonomik bağımsızlık için, devlet 
şeceğine işaret ediyordu. Lenin ve Stalin'in teker söktüler ve söküyorlar. egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korugöremedikleri ama büyük bir ileri görüşle Devrim ve milli kurtuluş savaşlarının O mak için, hammadde ve diğer milli zenginönceden belirttikleri şey gerçekleş ti. Emper- o kazandığı büyük başarılar, Üçüncü Dün- liklerini artık emperyalistlere kaptırmamak 
yalizm, sömürgeler cephe gerisini kaybetti. yanın silkinip ayağa kalkmasına neden ol- için mücadele ediyorlar. Mazlum milletlerin, 
Doğu devrimcileşti. du. Bu ülkelerin birleşerek mücadeleye zalim milletleri "mahv-u perişan" etmeleri 
Ikinci Dünya Savaşından sonra sömürge atılmaları dünya güçler dengesini büyük için mücadele ediyorlar. 


ülkeler, zorlu mücadeleler vererek bir biri ölçüde değiştirdi. Uluslararası sorunlarda Birleşmiş Milletlerin, Filistin halkıyla 
ardı sıra siyasi bağımsızlıklarını kazandılar. her geçen gün daha fazla söz sahibi olan dayanışma kararı bu çerçeve içinde değer- 
Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın ezilen Üçüncü Dünya ülkeleri, mücadele etmeye ve o lendirilmelidir. Bu karar, Üçüncü Dünyanın 
milletleri ayağa kalkarak, emperyalizmin zafer kazanmaya cesaret edilirse emperyalist O bir zaferidir. 

sömürgecilik zincirini parçaladılar. Ezilen lerin ve hegemonyacı süper devletlerin yeni- Ülkemiz de bir Üçüncü Dünya ülkesidir. 
milletlerin mücadelesi, dünya çapındaki anti- | leceğini kendi tecrübeleriyle gördüler. Ve Üçüncü Dünya ülkelerinin anti-emperyaemperyalist devrimci mücadeleye büyük hız Ortaya çıkan diğer süper devlet Sovyet list mücadelesinin safında olmalıdır. BM'nin 
verdi. Sadece hız vermekle kalmadı, emper- sosyal-emperyalistleri de, ezilen ülkelerden kararı, iki süper devlet arasında cambazlık 
yalizme, o hegemonyacılığa, sömürgeciliğe güçlü darbeler yedi. Yeni Çarların kışkırttığı siyasetiyle uğraşan, ülkemizin bağımsızlığı- 
karşı en güçlü darbeler, Asya'nın, Afrika'nın paralı askerlerin müdahalesi Zaire halkı nı pazarlık ve şantaj konusu yapan, sözde 
ve Latin Amerika'nın geniş alanlarında vu- tarafından defedildi. Mısır, Sudan ve Somali "çok unsurlu denge" peşinde koşarak IMF 
ruldu. Bu bölgeler dünya devriminiri fırtına Sovyet asker ve sivil danışmanlarını ve den gelecek "dilim"lere, ya da Rusya'dan 
merkezini ve ezilen milletler ve halklar diplomatlarını kapı dışarı ettiler. Güney Af- gelecek "kredi"lere bel bağlayan CHP 
da dünya devriminin temel gücünü oluştur- rika halkları ırkçılığa karşı mücadele eder- hükümeti için uyarıcı olmalıdır. 


HALKIN SESİ 
i 
Diyarbakır'ın Tilelek köyünde 


AĞA MEHMET ARCAK'IN SALTANATI 
DAHA NEKADAR SÜRECEK? (2) 


MEHMET BUDAK tgm söyled. Seyh, Onlar da işgal hareke. mutani köylüleri karako- 
Birbuçuk yıl önce ağa Mehmet Arcak'a komis- tine katıldı. Toprak işga- la çağırarak validen bir 
Mehmet Arcak'ın 9 bin yonculuk yaparak, top- linde yapılacak masraf. (o kağıt" geldiğini, ve budönümlük toprağına da Takları köylülere | sat- lar için 160 bin lira pa- nu imzalamaları gerektiıFuat Aksoy bakıyordu. mak istiyordur Böylece ra toplandı, ğini söyledi. ŞeyhZeke- 
Fuat Aksoy, küylülerden hem kendisi komisyon- Köylüler 1978'in Mart riya Ulaş başta olmak 
aldığı ürünü çok az göste.  culukla büyük bir vurgun ayında 3365 dönüm top- Üzere köyün üç-dört 
rerek, çok az para veri- vuracak, hem de toprak rağı işgâl ettiler, Jandar. (Zengini içinde ne yazılı 
yordu. Bunun üzerine satın alan köylüler Fu- ma müdahale etti, köy. Olduğu köylüler tarafın- 
Mehmet Arcak toprağı at Aksoy'a ait toprakları lüler direndiler, Bunun (dan bilinmeyen o belgeyi 


EON > 
Armağan Anar 


TUMAD DER GENEL BAŞKANI 


gözler önüne, seriyor. Ağalarla, 


Jandarma tarafından dövülüyor, 


Maraş'ın Pazarcık İlçesine bağlı Köprüağzı köyünün ağa sülalesi Gökşen kar- ondan: alıp muhtara verdi. işgal etmekten vazgeçe- üzerine jandarma geri imzaladılar. Köylüler 
deşlerin köylünün ortak malı araziyi kendi hesabına sürüp ekmeye kalkışma- Bu olay Mehmet Arcak, ceklerdi. dönmek zorunda kaldı. imzalamayı reddetti. Kası Doğuda çıkacak olayları önleyeceğiz" diye Kanatlı Jandarma Tatbikat | Fuat Aksoy ve muhtar KÖYLÜLER AĞA KÖYÜN rakol Komutanı köylütlan yapanlara bir çift sözümüz var. Doğuda huzur, ağalık düzeninin yıkılma. arasındaki çelişmeyi şid- MÜCADELEYE BİRLİĞİNİ BOZMAYA lere bir süre daha tanısıyla sağlanacaktır. Tatbikatlarla halkın gözü korkutularak değil. Kazım Iik- detlendirmiştir. o Ancak ATILIYOR ÇALIŞIYOR dı. Bu süre içinde Şeyh 
soy un öyküsünü ibretle okuyalım: w x . a sonradan Arcak, toprağı Köylüler Şeyh Zekeri- Zekeriya Ulaş, ve 
Kazım Ilıksoy dık. Ağalar bize diş BESLER muhtardan da alarak sa- ya Ulaş'ın toprağı sat- Köylülerin işgal et. diğer zenginler karşı pro- 

Niğde Kapalı yordu. Babam bu „arada köye tışa çıkarmıştır. mak için çalıştığını fark- tikleri topraklar, Meh. paganda yapmaya başla- 

Gezaevinide Tutuklu elektrik getirilmesini sağladı. İki ağa arasındaki çe- edince onu aralırından met Arcak'ın elindeki dilar. “Valinin gönder- 

"Babam Salman Ilıksoy, ben Sağlık Ocağı, okul, kooperatif lişmenin ortaya çıkma- tecrit ettiler. Toprağı pa- hazine topraklarıydı. diği bir yazıyı nasıl 


sıyla Fuat Aksoy, eniş- rayla (o almayacaklarını, Mehmet Arcak, işgalden ( İmzalamıyorsunuz? İmzatesi Şeyh Zekeriya Ulaş'ı onu ekeceklerini ve kim. sonra iyice telaşlandı,  lâmayanın hakkında vali 
devreye sokarak, küylü- seye de beş kuruş icar Başta Şeyh Zekeriya dava açar." vs. Bu proler Arcak'ın torağını iş- vermeyeceklerini söyledi Ulaş olmak üzere kö- pagandanın neticesinde 
gal ettiği takdirde kendi- ler Bu fikir bütün köy. yün bir iki zenginiyle köylülerin çoğunluğu, 
lerine yardım edebileceği Jüler arasında yaygınlaştı.” tekrar ilişki kurarak kö- içinde ne yazdığını bilfikrini yaydı. O zaman Köylüler toprağı işgal yün birliğini bozmaya Medikleri "kağıdın" alköylülerle ilişki kuran etmeye hazırlanıyorlardı. çabaladı. Ayrıca Sarcak tina imzalarını attılar. Ba- 
Mehmet Budak, köylüleri Durumu farkeden Zekeri- karakol komutanını da ( Ziları adına da sahte imuyarıp Şeyh Zekeriya ya Ulaş ve bazı zengin- , "görerek", köylüler üze-  Zalaratıldı. 


gün davul zurna çalındı. 


bize büsbütün kin bağladı. 
“Dayım Hasan Gökpınar ve 


yoksulluğun ne olduğunu bil- sabah dayım Hasan Gökpınar Ulaş'a güven duyulama- jer, köylülerle beraber . ` rinde baskı kurmaya ça- | Bu olaydan sonra zendiği için sürekli yoksul köylülere, ile kardeşi ve bacanağı olan yacağını, köylüleri aldat- o olacaklarını açıkladılar. lıştı. Sarcak Karakol Ko- gin köylüler, söz konusu 
işçilere destek çıkarak her yön- Ali İşitmez erkenden traktör sü- belgede toprakların 
den yardımcı olurdu. rerlerken, kayınları olan ağalar Mehmet Arcak'aait ol- 

"Köyümüze Hüseyin Ağa bunlara daha önceden pusu kur- PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ duğu yazılıydı. Biz köy- 
Çiftliği denirdi. Buraya tren muşlar. Dayımlar tarlaya gelin- 5, lüler de imzamızı atarak 
i lı ve köy hali » Olayda : $ P C bunu tasdik ettik." diye 
istasyonu yapıldı ve köy haline ce kurşunu basıyorlar. Olay unu t » diy: 
geldi. Köylüler babama burayı dayımın kardeşi Hüseyin oracık- 1Z€ pamuğun Sapını | e (0 gor Tü er söylediler. Bunun üzerine 
Hüseyin Ağa Çiftliğinden kur- ta ölüyor. Pusu kurup küçük köylüler “evimizi yaktanp köy yapalım, seni de dayımı öldürenlerin isimleri Ali tık, "diyerek umutsuzlu- 


Biz Adıyaman'ın Fırnaz köyünden dar gidip bizi şikayet etmiş. Ağa | ga kapıldılar. Ondan son- 
Pazarcık bölgesine tarım işi ile uğraş | lara bekçilik eden jandarma yüzbaşı- ra köylülerin birliği damaya gelmiş, kırk kişiyiz. Yazdan be. sı İbrahim Günseren, ağanın bir dedi- ğıldı. 
ri bu bölgede çalışıyoruz. Yazın ğini iki etmeden hemen bir başça- Mehmet Arcak'ın oyçapa işinde çalıştık. Şimdi de pa- vuş, beş jandarma biz işçilerin ça- nadığı bir diğer oyun da 
muk tonlama işinde çalışıyoruz. Ru (o dirlarına baskın yaptı Kadınlarımızı, şuydu: Köylüler topçalışmamızın karşılığı olan iicretimiz çocuğumuzu çadırın dışına çıkarıp, rağı işgal ettikten son- 
büyük ağaların ağzından çıkan bir yatak, yorgan, yastık demeden her- ra komşu köylüleri dev- 
iki kedimeye bağlı Onlar ne derse şeyimizi arayıp içindeki pamukları reye soktu Arcak His- 
"El Müslüman seyri" olarak biz işçi: alarak Pinco gibi aç kurtlara teslim kul köyünden Mustafa, 
lere de o ödenir. Birçok işçi arka- ettiler. Büyük Akveyran köyündaşımız, bu "El Müslüman seyrine" ; den Hasan isimli zengin 
ücretlerini alp giderken biz halen Jandarma ayrıca İbrahim Bayram köylülere toprağını sattıücretlerimizi de alamadığmız için Vve Mehmet Taş'ı Salmanıpak Dağı ğını söyledi. Amacı köyburada bozulan vamuklarda başak Ma kovaladdar. Biz işçilerin diş lüleri birbirine kışkırttopluyoruz. tarnakla topladığı. 700 kilo başak mak ve yakayı böylece 

Başak, pamuğu topladıktan sonra pamuğu Pinco gibi aç kurtlara tes- kurtarmaktı. Ancak dageriye kalan sap kısmıdır. Ne çare lim edilirken bir kısım işçi arkadaş ha sonra Tilelek köyünün 
ki yoksul köylünün elindeki arazile. da akşama kadar karakolun önünde zenginlerine el edip, köre el atan ağalar, şimdi de biz tarım ( bekletildik. yün birliğini bozduktan 
işçisi yoksulun dişi tarnağı ile i Kiye sonra toprağı komşu 
topladığı başak pamuklarına göz dik- Adıyaman'ın Fırnaz Köyünden köylerin zenginlerine vermeye başlad. Bunun üzerine Pinco Arif Rıfat, İbrahim Özdemir mekten vazgeçti. 
lar diye tanınan ağa jandarmaya ke (| Şıho Kızılerbaş, İbrahim Bayır MEHMET ARCAK 

Mahmut Taş. HAZİNE TOPRAĞINI 
3 MİLYON LİRAYA 
SATIYOR 


'Bu kişilerolay yerindeüç ta- 


rüşvet yedirmişler. Evlerine 


gidince onun 7 çocuğu da 


i i i i Mehmet Arcak köylü- 
SİLİVRİ SAĞLIK MERKEZİ BAŞTABİBLİĞİNDEN lerin birliğini bozduktan 
1— Silivri Sağlık Merkezi Ameliyathanesine alınacak ameliyat ile ilgili sonra dönümü 1000 liratıbbi malzeme satın alınacaktır. a ; e ya hazine toprağını satı- 
2— İhale kapalı zarf usulü olup 26.12.1978 tarihinde SALI günü Silivri şa çıkarmıştır. Daha şim- 
Sağlık Merkezinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. diden 1,5 milyon lira 
3— Alınacak tıbbi malzemenin muhammen bedeli 300.000 lira olup % 7.5 topl % y 
teminatı 22,500.00 liradır. PR x 
4— Bu işe ait Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Silivri Sağlık Mer- , Köylüler birkaç dökezinde mevcut dosyasında görülebilir. nümlük toprak satın ala- 
5— İsteklilerin ihale gününden evvel Ticeret Odası Belgesi ve ikametgâh ad- bilmek için herşeyini saresini, teminatı ihtiva eden belgelerini ve teklif mektuplarını 2490 sayılı ka- tışa çıkarmıştır. Birçok 
nun hükümleri gereğince kapalı zarflarını da ihaleden en geç bir saat evvel yoksul köylü ailesinin ise 
Komisyonumuza vermeleri gerekir. toprak satın alacak hiç 


Mahkemede kardeşimi 


"bu olaydan sonra ağalarla mizi öpeceksin, sonra da bacımı- a petana vaki olacak gecikmelerden komisyonumuzun mesul olmaya- gücü yoktur. Peki, köyaramız daha da açıldı, Bizler zın gönlünü yaparsan götürür- A rne a (Basın : 29315-1624) lüler bu duruma daha ne 
“ korkmuyorduk, çünkü haklıy- Sün' demişler." à kadar katlanacaklar? 


Devamı yarın 


BİTTİ 
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Bir ülkücünün 
arkadaşına gönderdiği mektup 


"Ben ilerimizi 
karanlık görüyorum” 


Mektubuma hal ve hatırını sorarak başlıyorum. Seni son görmemden başka 
görmek mümkün olmadı. (...) ile salı günü son olarak görüştük. O da gitti. 
Fakat seni galiba Cuma günü gördüm, demek o zaman vedalaşmışız. 

Ramazanı sana bahsettiğim toplulukla geçireceğim inşallah. 


Ya ben körüm, ya da gerçekten... Ben ilerimizi karanlık görüyorum. 15 
gün öncenin Tercüman'ında bir Alman yorumcusu Türkiye için üç alternatiften söz ediyor: 

a) Askeri idare 

b) Sağcı-solcu iç savaşı 

c) Rus peyki olmuş bir Türkiye 

Bunlar kaçınılmaz gerçeklerdir... Beni, geniş kitleleri içine alan birgnarşi 
bir askeri idare. Sonra ne olacak bilmiyorum. Allah kerim. 


Nasıl yaşayacağız? Asıl mesele de bu ya. Böyle bir dünyada bizim hayat 
çizgimiz, yaşama felsefemiz ne olmalıdır? Gelecek nelerle gelecek ? 

Emellerinden vazgeçmeyen bir Rusya karşısında nasıl bir vaziyet alacağız? 
Suratına atılıp maskesini düşürmeye çalışmak nasıldır? Boyumuz, gücümüz yeter mi? 


İnsan küçük, basit bir canlı. Anlayışsız, değersiz, idraksiz. Bana göre 

gerçek değerini Allahını bulup, ona kulluk edince bulacak. 
XX 

Yukarıdan bölümlerini okuduğu- gibi, vuracak gücü kalmayınca onu 
nuz mektup, Adana'daki bir "ülkücü da bir posa gibi kenara fırlatıp 
den Maraş'taki arkadaşına gönde- (atacaklardır. Nitekim pek çoğunu 
rilmiştir. Ancak bir yanlışlık sonu- da atmışlardır. Bir ülkücünün değecu mektup bizim elimize ulaştı. Bu ri bir silahtan değerli midir? Ve "ül. 
mektup Ramazan ayında yazılmış. kücüye Notlar" kitabında da dendiği 
Yani bundan 4 ay önce. gibi "Taban eylem yapar, lider ve çev- 

Ve dört aydır da bu duygular için o resindekiler plan yapar." Yine aynı 
de bu genç MHP'nin elinde "anarşi kitapta dendiği gibi, "Ülkücülere 
nin içine itiliyor". düşünmek yasaktır, onlar emirleri ye- 

Mektubun yazarı taş çatlasa 25 o rine getirmekle yükümlüdürler". Hem 
yaşının üstünde olamaz. Belki 17, de hiç itirazsız. Neden böyledir? 
belki de 18'inde olan bu genç, dünya- "Çünkü insanlar değersiz, idraksiz 
yı kapkaranlık gördüğü için anarşinin basit canlılardır". İşte bu gence 
içine itilmektedir. büyük küçük başbuğların öğrettiği 

"Ne olacak sonumuz" diyor mek- o budur. 
tubu yazan ülkücü “ya askeri idare, Mektup MHP'nin kandırdığı ama 
ya sağcrsolcu çatışması ya da Rus- içinde hâlâ vatan sevgisi bulunan, 
ya'nın peyki olmuş bir Türkiye! (Türkiye halkı için tamamen posa ha- 
Bunların hiç birini istemiyor ama ine gelmemiş , bir ülkücüyü tanıtıkaçınılmaz olduğuna inandırılmış, yor bize. Mektubun buraya almakendini olayların akışına bırakıyor. dığımız kısımları o kadar önemli 
Daha doğrusu kendisini MHP'nin değildir. Saçmalıklarla dolu, Türkiye 
eline bırakmış. "Bunlar kaçınıl- için Yahudi tehlikesinden bahsedimaz gerçeklerdir... beni, geniş kit- yor, hatta en büyük tehlike Yahudi 
leleri içine alan bir anarşi... " lerdir diyor vs Bizim için önemli 

Bu genç MHP gibi "askeri idare” © yanı yayınladığımız bu kısım, yani 
de istemiyor. "Bir askeri idare. bu MHP'nin elindeki gencin Düğün 
Sonra ne olacak bilmiyorum". So- yasaklamalara rağmen Türkiye'nin 
nunda ne olacağını bilemez. İşin geleceğini, kendi durumunu düşünbitti aslanım, buraya kadar deyip düğünü gösteren kısımdır. 
temizleyecekler mi? Yoksa Hitler MHP'den elini hâlâ “kurtarama-. 
Almanyasında olduğu gibi gene mış. gençler bu “mektup “üzerinde 
maceralara itilecek, sonunda top- düşünmelidirler. Türkeş'in“ davası 
tan intihar etmeleri mi emredile- için anarşi içine itilmeye, Türkiye 
cek? Sonunda ne olacağını bilmi- halkının birlik, emperyalizme karyor. şı mücadele davasına ihanet etme- 

Bakın Rusya'ya karşı mücadele ye daha ne kadar devam edeceksikonusunda da ne kadar ümitsiz. niz? Sizi korkutan davadan döne- 
"Boyumuz' gücümüz yeter mi" di- nin vurulması tehdidi ise, zaten dava, 
ye kara kara düşünüyor. Çünkü lideri Türkiye'nin davası değildir ki 
2. MC döneminde hükümet ortağı dönen namert olsun. Bu Türkeş'in 
iken, Türkiye'nin kapıları Rusya' davasıdır. En başta davadan dönen 
ya açılmış, bol bol ticaret anlaş- Türkeş'tir. Çünkü Türkiye'nin davasımaları İmzalanmıştır. Üstelik o kana düşman kesilmiştir. Hiç bir zadar Rusyaya düşman bildiği man da bu davanın adamı olmabaşbuğu o devirde Rusya için "dos- mıştır. O Hitler'in, Mussolini'nin 
tumuzdur" diye demeçler vermiş- davasına ümit bağlamıştır. 
tir. Rusya MHP'nin meselesi değil- Sizi korkutan Türkeş'in davasındir. Elbette birbirini boğazlayan dan dönenin vurulma emri ise, Türgençlerin Rusya'yla mücadele etkiye'nin davasına dönen arkadaşmeye güçleri kalmayacaktır. Zaten larınızın cesareti size örnek olsun. 
Rusya da bunu istemektedir. e "Gerçeği gördüm, davdan döndüm, 

Aslında hiç bir ümidi kalmamış. korkmuyorum" diyen, "Siz de 
“İnsan küçük, basit bir canlı Bana dönün, hangi birini vuracaklar,onların 
göre gerçek değerini Allahını bulup, kurşunu size yetişemez" diyen eski 
ona kulluk edince bulacak” diyor. arkadaşınızın çağrısı örnek olsun. 
Bu genç neden bu kadar değersiz Bir müddet daha MHP içinde 
hissediyor kendini? üstelik basta Tür- kalarak, kendimi belli etmeden yakiye'yi yoksulluktan emperyâlisi yaş yavaş uzaklaşırım diyorsanız, 
lerin elinden kurtarmak için kendi- hayatınızdan emin olamayız. En 
ni bu davaya adamıştır. Bir ülküsü emin yol, isim ve adresinizle, Türki- 
olan, Türkiye'yi kurtarmayı dava ye halkına davadan döndüğünüzü 
edinmiş bir genç hiç ümitsiz olur açıklamanızdır. Halk yaptıklarınızı 
mu? Haklı bir davanın adamı hiç affedecek, sizi bağrına basacaktır. 
ümitsiz olabilir mi? Ama bu genç Aksi takdirde sizi ellerinde tutabil- 
Türkiye halkına hizmet edeceğini mek için yeni yeni cinayetlere 
sanırken, kendini faşizm hayalleri karıştıracaklar, bataklıktan kuriçindeki başbuğa kulluk eder bul- tulmanız gün geçtikçe daha zormuştur. Türkiye halkına hizmet laşacaktır. 
eden gençler başı dik dolaşırken, o Türkiye'nin geleceği karanlık debaşbuğun ve ÜGD, Büyük ülkü ğildir. Türkiye halkı Rusya'nın ya 
Derneği vs. gibi dernek başları kü- da başka bir emperyalistin peyki olçük başbuğların elini, eteğini öp- mayı hiç bir zaman kabul etmeyecekmeye mecbur bırakılmış tır. tir. Türkiye halkı faşizmd.n nefret 

etmektedir. Halka güvenin. Türkiye 

Türkiye halkının gözbebeği genç- halkı basit, değersiz, idraksiz değilliğinin bu ferdi, artık insanların dir. Türkiye halkını sürü haline getir- 
"değersiz "canlılar olduğuna inan mek isteyen emperyalistlere ve MHP' 
dırılmıştir. Çünkü hayat kaç para- (o yekarşımücadeledede siz de yerinizi 
dır Türkiye'de? Ona vur dediler mi alın. Türkiye halkı sizden bunu bekgidip vurmaktadır. Bir kiralık katl | liyor. 


BULMACA 


SOLDAN SAGA- 1) Marksizmin beş ustasından biri - İsrail'de bulunan tarihi bir 
şehir. 2) Örgü, nakış, dikiş gibi işlere verilen ad - Aksaklık 3) Tersi, tarihte bir deniz 
savaşının geçtiği Yunanistan'da bir körfez - Tersi, rüya. 4) Tekrar almak üzere ve 
rilen şey - Kuzu sesi 5) Matematikte 
değişmeyen sayı - Tersi, et satıcısı 6): Tersi, anlam - Kabaca dokunmuş yün kumaş. 
7) Zevk, keyif durumu - Bir Çeşit kumaş. 
8) İmdat işareti - Mesafe, 9) Tersi, vücut- 
ta bdiren yumru - Eski bir uzunluk ölçüsü. 
10) Köşk - Bir alan ölçüsü - Soru eki 11) 
Bir elektrik ölçme birimi -Makaralarıbirbirine bağlamaya yarayan kayış. 


2 3 4 5 6 7 8 9 On 


YUKARIDAN AŞAĞI- 1) Bir sınırdan geçebilmek için ve 
rilen yazılı izin - Tersi, eski bir silah. 2) Eritmek - Bir içki. 3) 
Tersi, dini bir terim - Tersi, büyü. 4) Tersi, dolayı anlamında 
kullanılır - Marksizmin beş ustasından biri, Çin devriminin 
önderi - Bir renk. 5) Tersi, bir kadın ismi - Su taşıyan. 6) Elçiliğe bağlı uzman. 7) Hareket etmeyi sağlayan organımız - 


Rahatsız eden. 8) Milattan önce Mezopotamya'da kurulmuş z graza Bi 4 
olan bir şehir - Ayakkabının tabanı dışında kalan bölümü- o onu ANA ME 
Tersi, bir hayvan. 9) Yabancı, harici - Bir ilçe. 10) Bir meyve- wleli2lo BE EJ 
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(Aydınlık fi 


Giscard d'Estaing, 


Almanya, İngiltere ve 


ABD'yi bir zirve 
toplantısına çağırdı 


e Çağrının olumlu karşılandığı bildiriliyor 


Fransa Devlet Başkanı Valery Gis 
card d'Estaing, ABD, İngiltere ve Batı 
Almanya Başkanlarını 1978 yılının si- 
bir bilançosunu yapmak üzere 
gayri resmi bir zirveye çağırdı. 

Washington'da bir açıklama yapan 
Beyaz Saray Sözcüsü Judy Powell, 
ABD Başkanı Carter'in zirveye katılmaktan memnunluk duyacağını söyle 
diğini belirtti. İngiliz Başbakanı Calkbghan ve .Batı Almanya Başbakanı 


yasi 


Guadelup adasında yapılacak olan 
zirve toplantısında esas olarak siyasi 
ve askeri konuların ele alınacağı be 
lirtildi. Fransa Devlet Başkanlığının 
bir sözcüsü yaptığı açıklamada, zir 
vede ABD ile Sovyetler Birliği ara 
sındaki silahlanma konusunun, petrol 
fiyatlarının ve Üçüncü Dünya ülkeleri 
ile olan ilişkilerin ele alınacağını belirtti. Gündemin serbest olacağını 
ekleyen sözcü, 3 Batı Avrupa ülkesi 
ile ABD'nin bir arcya gelerek uluslararası sorunları tartışmalarının olumlu 
olacağını söyledi 


PARİS 


Schmidt'in -de zirveye katılmak için 


hemfikir oldukları bildiriliyor. 
5456 Ocak tarihinde, Karaibler De- 
Fransız sömürgesi 


KARSILIKLI KUVVET INDIRIMI 
GORUŞMELERİ SÜRÜYOR 


Varşova Paktının asker 
sayısının dondurulmasıyla 
ilgili önerisi reddedildi 
e Hollanda temsilcisi, Varşova Paktının 


Orta Avrupa'da bulundurduğu asker 
sayısının NATO’ nunkinden zaten fazla 


nizinde bir 


olduğu belirtti 


ABD ve Batı Avrupa ülkeleri son 
olarak 16-17 Haziran tarihinde Bonn 


olan zirvesinde biraraya gelmişlerdi 


kurmaması için 


yeni yerleşim 
merkezleri 
İsrail'i uyardı 


e ABD Başkanı, İsrail’ in bu tutumuyla Camp David Anlaşmalarını ihlal ettiğini belirtti 


Araplar, Batı Şeria'da İsrail'e 
karşı gösteriler düzenlediler 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

ABD Başkanı jsımmy 
Carter, Batı Şeria'da ve 
Gazze Şeridinde yeni 
yerleşim merkezleri kurmaya yeltenmemesi için 


ton'da bir basın toplantısı. yapan Carter, İsrail" 
in bu girişimle Camp David anlaşmalarını ihlal 
ettiğini belirtti 

Bu konuda kesin kararlı olduğunu açıklayan 
ABD Başkanı, yeni Ya- 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Avusturya'nın başkenti Viyana'da karşılıklı 
kuvvet indirimi konusunda yapılan NATO-Varşova 
Paktı görüşmelerinde Varşova Paktının, asker 
sayısının karşılıklı olarak dondurulması yolundaki 
önerisi reddedildi. 

12 NATO üyesi adına konuşan Hollanda temsilcisi 
Wilhelm De Van Stendig, önerinin reddi ile ilgili olarak Varşova Paktının Orta Avrupa'da bulundurduğu 
asker sayısının NATO'nunkinden zaten fazla olduğunu belirtti. 

Öte yandan çeşitli açıklamalarda bulunan NATO 
yetkilileri, Varşova Paktının verdiği istatistiklerin gerçeği yansıtmadığını ve bu nedenle deyanlış verilere 
lela asker sayısı indirimine gidilemeyeceğini be 

iritiyor 
LİK CARTER BREJNEV'LE GÖRÜŞMEK 
İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jim Carter, 
Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev tA Kİ 
da. bir görüşme yapmak dileğinde olduğunu açıkladı. 
Carter, böyle bir görüşmede, stratejik silahların sınır 
landırılması sorununun yanısıra Sovyet-ABD ilişkilerinin tüm boyutları ile ele alınabileceğini söyledi. 

Washington'da basın mensuplarına açıklamalarda 
bulunan ABD Başkanı, iki ülke dışişleri bakanlarının 
tekrar bir araya gelmelerinin kaçınılmaz olduğunu i- 


leri sürdü. Ve Vance ile Gromiko'nun yakında görü- rI 


şeceklerini bildirdi. 


Nikaragua'da 


merika: 


AJANSLAR ari 
r Şah rejimine karşı dire 
İranlı muhalefet ön 


derlerincen ruğuna ulaşacağını belirt 


Homeyni'nin sözcüsü, 


nişin hafta sonunda do- 


sıkıyönetim kaldırılıyor 


©Somoza, siyasi tutukların'da serbest 
bırakılacağını ve basına uygulanan 
sansürün kaldırılacağını söyledi 


Nikaragua diktatörü Anastasio Somoza, 
lefetin yoğun mücadelesi karşısında geri bir adım at 


mak zorunda kaldı. Somoza, sıkıyönetimin derhal kaldırılacağını, siyasi 
mahkumlar, sürgünler ve 


Sandinista (o gerillalarının 
serbest bırakılacağını 
açıkladı. 


Diktatör Somoza, bu 
arada, "kışkırtıcı haber 
verdikleri" iddiasıyla kapattığı radyo istasyonlarını da yeniden açmak 
zorunda kaldı. Bu konu 
ile ilgili yasanın lağvedileceğini bildirdi. 

Somoza'ya karşı mücadele eden muhalefet 
cephesi, hükümetle doğrudan görüşmelere başlamak için sıkıyönetimin 
kaldırılmasını, bütün siyasi tutukluların serbest bıtakılmasını, basın üzerinde uygulanan sansürün 
kaldırılmasını şart koşuyordu. 

Muhalefet cephesinin, 
şartlar yerine getirilmediği takdirde görüşme masasına oturmayacağı ve 
mücadelenin daha da şiddetleneceğini açıklamasına karşılık Somoza, halka baskı uygulamakta kararlı olduğunu sık sık ilan 
ediyordu. Ancak Somoza'nın yaptığı son açıklama, bütün eski demeçleri- 
nin birer blöften ibaret 
olduğunu ve Nikaragua 
diktatörünün halkın yükselen mücadelesini ister 
istemez hesaba katmak 
zorunda kaldığını ve hızla geri adımlar atmaya 
başladığını ortaya koyu- 


Y. 

YO” HONDURAS 
SINIRINDA 
ÇARPIŞMALAR 

Öte yandan Honduras 
sınırı yakınlarında, Nikaragualı Ulusal Muhafızlarla Sandinista gerillaları 
arasında, Eylül iç savaşından bu yana en şiddetli 
çarpışmaların sürmekte 
olduğu bildiriliyor. 


sessiz 


tehdidini 
savurdular 


muha 


Avrupa'da 


kalamayacakları” 


Ayetullah 
Homeyni, Paris'te verdiği 
yazın demeçte, Şah'ın 
bir kaç haftaya kadar 
devrileceğini söyledi. 


ti 

Kum kentinde de üç 
muhalefet lideri İran ordusundaki askerlere bir 


HEGEMONYACILIĞA KARŞI AVRUPA ÖRG 
, KONFERANSI ÇALIŞMASINI TAMAMLADI 


Homeyni'nin sözcüsü (çağrı yaparak, "Kardeş- 
tarafından okunan yazılı lerinizi öldürmekten sakıdemeçte, 'Şah'ın treni nm" dediler. 
artık yolun sonuna geldi" Pazar günü Tahran'da 
denildi yapılacak büyük gösteri- 


ÜTLERİ 


en tehlikeli 


emperyalist güç 
Sovyetler Birliği'dir 


BRÜKSEL (ÖZEL 

Hegemonyacılığa karşı Avrupa Örgütleri Birinci 
Konferansı Brüksel'de çalışmalarını tamamladı. 
Konferansa Belçika Bağımsızlık Hareketi (MBİ), 
Fransa Bağımsızlık ve Özgürlük Hareketi (MİL), 
Alman Beteng dergisi ve Almanya'dan "Süper 
Devletlere Karşı Bağımsızlık ve Birlik İçin İnsiyatif 
Örgütleri" katılıyor. 

Konferansta Belçika Bağımsızlık Hareketi adına 
konuşan Luc Alberello iki süper devletin, özellikle 
de Sovyetler Birliği'nin Belçika'daki yayılmacılığına dikkati çekti. Alberello, Sovyetler'in son yıllar 
içinde Belçika'ya yoğun bir sermaye ihracatında 
bulunduğunu, Rus petrol şirketi NAFTA'nın 1976 
yılı içinde Belçikada 32 milyar Franklık bir iş 
hacmi geliştirerek dünyanın diğer tanınmış şirket- 


leri olan Şevron, BP, Shel''i geride bıraktığını rakamlarla açıkladı NAFTA'nın bugün Belçika'da 
faaliyet gösteren şirketler içinde 13. sıradan 10. 
sıraya yükseldiğini, son yıllarda Sovyet deniz şirketlerinin ve bankalarının Belçika ekonomisinde 
önemli yerler kazandığını belirtti. Belçika'nın ulusal savunmasına da değinen MBİ sözcüsü, bugün 
ülkede tek bir atom sığınağı bulunduğunu ve 
bunun da hükümete ayrıldığını söyleyerek, Belçika ordusunun diğer Batı Avrupa ülkeleri orduları gibi Varşovâ Paktı önünde çok güçsüz olduğunu vurguladı. Bu konuda General Close'un getirmiş olduğu önerilerin hükümet tarafından hasıraltı edildiğini hatırlatarak. Sovyetler Birliği'ne karşı Amerika'dan bağımsız ekonomik, siyasi ve 
askeri bir Avrupa Birliğinin gerçekleşmesinin 
Avrupa ülke ve halkları için en acil bir görev olduğunu belirtti. 


Fransa Bağımsızlık ve Özgürlük Hareketi (MİL) 
adına konuşan Marc Prez, Münih anlaşmasının 40. 
yıldönümüne raslayan bugünlerde. Münih ruhunu 
ortadan kaldırmanın önemine değinerek, Sovyetler 
Birliği'ne karşı yeni tip bir anti-emperyalist mücadelenin gerekliliğine işaret etti. Marc Perez konuşmasında şöyle dedi: 


"Sovyet yanlısı 64 'komünist' partisinin son 
yapılan toplantısında, Brejnev yumuşama siyasetine 
ilişkin olarak şunları söylemişti: 'Artık detant sayesinde Avrupa'da 1 yılına kadar bütün hedeflerimizi gerçekleştirebileceğiz. Bu tarihten itibaren 
de kuvvet dengesizliğimizi lehimize çevirerek gereken per olayda isteklerimizi kabul ettireceğiz'. Bu 
meydan okuma bütün dünya halkları ve özellikle 
de Avrupa halkları için bir tehlike çanıdır. Bu 
meydan okumaya cevap vermemiz gerekiyor. Bu 
konferansın bu yönde yararlı olmasını diliyorum." 


Daha sonra Befreiung dergisi adına söz alan Dr. 
Rudolf Wagner, Almanya'nın birliği konusuna değinerek, bugün Avrupa'nın savunmasında Almanya'nın hayâti bir yeri olduğunu, ABD'nin Sovyet 
yayılmacılığı önünde Almanya'yı bile feda etmekten çekinmeyeceğini söyledi. Gazetecilerin ve 
Fransız Radyosunun izlediği konferansa ayrıca 
gözlemci olarak Azanya'dan İkwezi dergisi, Etyopya Dünya Öğrenci Federasyonu, ve Üçüncü 

ünya Halklarının Mücadelesiyle Venezüella Da 
yanışma Komitesi katıldı. 

Konferans delegeleri Savunmasız Avrupa adlı 
kitabın yazarı General Close ile de bir sohbet toplantısı yaptılar. 


veemperyalizme vura vura ilerliyor. Şimdi halk coşkuyla yarınki büyük gösteriy hazırlanıyor 


AYETULLAH HOMEYNİ'NİN SON AÇIKLAMASI; 
Sah yolun sonuna geldi” 


©Brejnev ve Taraki, 
"Iran'a yapılacak 
bir müdahaleye 


nin hazırlıkları sürerken, 
Tahran Sıkıyönetim Komutanı bir açıklama ya- 
bu gösterinin ya 
sak olduğunu ve her türlü yolla bastırılacağını 
iddia etti. Tahran Sıkıyönetim Komutarının bu 
açıklaması, askeri birliklerin Pazar günü Tahran" 
da yeni 


parak 


bir katiema ha 
zırlandıkları şeklinde degerlendiriliyor 

50 MUHALEFET 
LİDERİ TUTUKLANDI 

İranın başkenti Tahran'da düzenlenen bir 
mitingte, binlerce gösterici "Şah'a ölüm!" sloganını haykırdı. Gösteridler, büyük mezarlıkta 
düzenlenen bir cenaze 
törenine katıldılar. 

Öte yandan, askeri 
hükümet, üç kişinin bir 
araya gelmesini yasaklayan sıkıyönetim yasasına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 50 muhalefet ileri gelenini tutukladı. Tutuklanan muhalefet liderleri, tanınmış 
yazar Ali Seyit Cevadi'- 
nin evinde toplantı halin 
de idiler. 

İRANDAN KAÇAN 

YABANCILAR 


İranda halkın yükselen mücadelesinden korkuya kapılan binlerce ya- 
9ancının ülkeyi toplu 
halde terkettikleri bildiri - 
iyor. Yabancıların ülkeyi 
hızla terkedişleri nedeniye PANAM, ELAL, 
LUFTHANSA Havayolları Tahrandan yabancı 
ülkelere ek seferler koydu. Ancak, ülkedeki yabancı yetkililer Şah'ı 
zayıf göstermekten kaçınmak amacıyla ülkeden 
ayrılmaları "yılbaşı tatili" gibi göstermeye çalışıyorlar. 

ABD VE RUSYA'NIN 
TUTUMU 


A ABD Başkanı Carter, 
iran'daki gelişmelerle ilzili olarak verdiği bir demeçte, "Şah'ın devrilmeyeceğini umduğunu" 
söylemekle ( yetinirken, 


* Brejnev ve Moskova'da 


bulunan Afganistan Başbakanı Taraki "İran'a 
herhangi bir dış müdahale olduğu takdirde bu duruma sessiz kalmayacakları" tehditini savurdular. 


KE Ad 


= 


"The Guyana 
Chronicle” 
gazetesinin 
açıklaması: 


Halkın Tapınağı 
tarikatının 
sağ kalan üyeleri 
Rusya” ya 


yerleşecek 


GEORGETOWN 
(AA-AFP) 

Guyana hükümetinin kararıyla dağıtlan "Halkın Tapinağı" tarikatının 
toplu katliamdan ar- 
da kalan üyelerinin 
Sovyetler (o Biriğine 
giderek oraya yerleşmeye karar verdikleri bildirildi. 

Haberi veren 
“The Guyana Chronicle" gazetesi, Jim 
Jones'un ölmeden 
önce bu konuyu Güyana'daki Sovyet elçiliği yetkililerinden 
Theodore Timofeyev 
ile görüştüğünü yazdı. Aynı haber, tarikat üyelerinin bu 
yolculuk için hazır 
lıklar yapmakta olduğunu bildirdi 

vve yandan Tari 
kat lideri Jones'un 
sağ kolu olarak bilinen ve katliamdan 
kurtulan Tim Carter, 
içinde 1 milyon dolar bulunan bir valizle yakalandı. Carter, 
polise verdiği ifade 
ce bu parayı ABD'deki 
Sovyet elçisine tes 
lim edilmek üzere, 
bir mektupla birlikte 
Jim Jones'tan aldığı 
nı açıkladı. 


hudi yerleşim merkezleri 
kurulması ile ilgili olarak 
kendisiyle İsrail Başbakanı Begin arasında daha 
öncede görüş ayrılıklar: 
çıktığını belirtti. 


BM DÖRT AYRI 
KARAR TASARISI 
KABUL ETTİ 


Öte yandan Birleşmiş Milletler Ge 
nel Kurulu Orta Doğu' 
daki duruma ilişkin olarak dört ayrı karar tasarısı kabul etti. Söz konusu kararların hepsinde, 
Orta Doğu'da sürekli bir 
barışın sağlanabilmesi 
için Filistin halkının haklarına kavuşmasının ön 
şart olduğu belirtilmektedir. 


BATI ŞERİA'DA 
İSRAİL'E KARŞI 
GÖSTERİLER 
YAPILIYOR 


İsrail askerlerinin Batı 
Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıkması üzerine bölgedeki Arap öğrencilerin 
başlattıkları gösteriler sirü yor. 

Arap öğrenciler, İsrail askeri taşıtlarını taşlamışlar ve barikatlar 
kurmuşlardır. 

Bir İsrail mahkemesi- 
nin, Batı Şeria halkının 
politik eylemlere girmekten suçlu olduğu yodundaki. iddiası üzerine, 
#srâil kuvvetleri geçtiğimiz Pazartesi günü böl 
gedeki iki kasabada yx 
kım işlemlerine başlamıştı, 


LÜBNAN HÜKÜMETİ 
HIRISTIYANLARIN 
HAVAALANI 
İNŞASINA SON 
VERMESİNİ İSTEDİ 


Lübnan hükümeti, hr 
ristiyanların İsrail'in desteği ile ülkenin güneyinde 
bir havaalanı inşa etme 
sine karşı çıktı. Hükümet 
inşanın durdurulmasını 
istedi. 

Ajansların bildirdiğine 
göre, Lübnan hükümeti, 
konuyla ilgili olarak ayrıca Birleşmiş Milletler Bærış Gücüne de başvurdu. 


PAPA'NIN 
TEMSİLCİSİ 
BEYRUT'TA 

TEMASLARDA 
BULUNUYOR 


Papa il. Jan Paul'un 
temsilcisi olarak Lübnan'a gönderdiği Kardinal Bertoli Beyrut'ta 


temaslarına devam ediyor. 


Kardinal Bertoli, Lübnan 
Devlet Başkanı Elias Sarkis'le bir görüşme yaptı. 


İSRAİL ESKİ 
BAŞBAKANI 
GOLDA MEİR ÖLDÜ 


İsrail eski Başbakanı 
Bayan Golda Meir dün 
tedavi edilmekte olduğu 
hastanede öldü, İsrail 
parlamentosu bu ölüm 
üzerine bugün bir tören 
duzesyiyor. 

Golda Meir, Başbakan 
olduğu süre içinde Filistin ve Arap halklarına 
karşı düşmanca bir tutum almakla tanınmıştı. 


Gabon Devlet Başkanı 


GABON DEVLET BAŞKANI 
RESMİ BİR ZIYARET iÇiN PEKIN” E GITTI 


HACI ÖMER BONGO: 


'Hegemonyacılık 
dünya barışını 
tehdit ediyor” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Gabon Devlet Başkanı Hacı Ömer Bongo 4 Kasım günü resmi bir ziyarette bulunmak üzere Çin 
Halk Cumhuriyeti Başkenti Pekin'e gitti. Havaalanında Çin Başbakanı ve Çin Komünist Partisi 
Başkanı Hua Guo -feng tarafından karşılanan 
Bongo, Çin'e ücüncü kez gelmekten büyük memnunluk duyduğunu belirtti. 

İki ülke yöneticileri arasında görüşmeler devam 
ederken, Çin Başbakan yardımesı Li Sien - nien, 
konuk Devlet Başkanı onuruna bir şölen verdi. 
Şölende bir konuşma yapan Li Sien -nien, Çin 
ile Gabon arasındaki dostluk bağlarını övdükten 
sonra, hegemonyacılığa karşı dünya birleşik cephesinin, özellikle de Üçüncü Dünya ülkelerinin 
birliğinin gerekliliğini vurguladı. 

“FİLİSTİN HALKINI SONUNA KADAR 
DESTEKLİYORUZ" 

Gabon Devlet Başkanı Bongo da cevabi konuşmasında, 'Hegemonyacı devletlerin Orta Doğu'daki rekabetini" kınadı. "Bu durum anya barışı için 
büyük bir tehlike arzetmektedir" diyen Gabon 
Devlet Başkanı, hükümetinin Filistin halkını sonuna kadar desteklediğini belirttti. Orta Doğu'da ba- 
'rışı ilerleten bütün adımları desteklediğini kaydeden Bongo, Güney Afrika'daki ırkçı rejimleri de 
kınadı. Afrika Birliği örgütünün bölgedeki sorunları çözmek için yetkili tek merci olduğuna işaret eden Bongo, bütün ülkelerin devlet bağımsızlığına saygı gösterilmesini istedi. 

Gabon Devlet Başkanı Hacı ömer Bongo'nun 
Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret etmesi dolayısı ile, 
"Renmin Ribao" gazetesi bir baş yazı yayınladı. 
Yazıda, Gabon'un “emperyalizme, sömürgeciliğe 
ve büyük devlet hegemonyacılığına karşı mücade 
eden Bloksuz bir Üçüncü Dünya ülkesi olduğu belirtildi "Gabon'un bu tutumu, Afrika kıtasında 

abancı müdahalelere karşı, ülke halklarının birli- 
N ini, hegemonyacılığa karşı mücadelesini güçlendiriyor" şeklinde devam eden yazıda, Çin ile Gabon'un birer Üçüncü Dünya ülkeleri oldukları için 
her alanda ilişkilerini geliştirmelerinin iki ülkenin 
de çıkarlarına uygun olduğu kaydedildi. 


Japonya'da Ohira 
Başbakanlığa atandı 


ç TOKYO (AA) 

Japonya'da Liberal Demokrat Parti içindeki çetin 
mücadeleden galip çıkan Masayoşi Ohira, Japonya 
Başbakanlığına atandı. Daha önce bu görevi Tokeo 
Fukuda yürütüyordu. 

Çeşitli kaynaklar, Ohira'nin gerek iç gerekse dış 
politikada şimdiye dek yürütülen çizgiden farklı bir 
yol izlemeyeceğini belirtiyorlar. 

Fukuda hükümetinden 8 Bakanm yeni Bakanlar 
Kurulunda da yer alması, Ohira kabinesinin eski politikayı devam ettireceğine bir kanıt olarak gösteri - 
liyor. Bu arada Dışişleri Bakanlığı görevini sürdüren 
Sonoda'nın da uluslararası ilişkilerde, Fukuda çizgisinde sadık kalacağı belirtiliyor. 

, Yeni açıklanan Bakanlar Kurulu hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılırken, Ohira'nın Başbakanlğı, Japon Ulusal Meclisi olan Diet'te de onaylandı. 


İtalya'da katoliklik, resmi devlet 
dini olmaktan çıkarılıyor 


ROMA (AA) 

İtalya Başbakanı Andrsotti, Katolikliğin devletin 
resmi dini olması hükmünü değiştiren bir tasarıyı senatoya sundu. 

Tasarı, İtalya ile Vatikan arasındaki ilişkileri düzenleyen Mussolini zamanında yapılmış bir anlaşma- 
nın değiştirilmesini öngörüyor. 

Okullarda dini eğitim zorunluluğunu ortadan kaldıracak olan tasarı, ayrıca kiliselerin malları konusunda hükümet denetimini de öngörmektedir. 


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 


KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Yaklaşık tutarı 


78-2803-1 dosya numaralı 
satın alınması 2490 sayılı Yasanın 31 


2.369.500.— 


TL. geçici teminatı 84.835 — TL. olan 
35 adet Akaryakıt sayaçlarının yaptırılarak 
maddesine göre Kapalı Zarf Usulü 


ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 2.1.1979 Salı günü saat 16.00'da Ankara'da Karayolları Ge- 


nel MG 


geç 27.12.1978 günü mesai saati sonuna kadar 


Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin en 


ilekçelerine teknik şart- 


namenin Genel Hükümler kısmının 3.2 ve 3.3 maddelerindeki belgeleri eksiksiz olarak ekleyerek Karayolları Genel Müdürlüğü'ne müracaat edip Makina İkmal Dairesi Başkanlığı'ndan yeterlik belgesi almış olmaları şarttır. 
Şartname almak isteyen istekliler işin sipariş numarası ve konusunu belir- 


ten başlıklı kağıtlarına 
Malzeme Şubesinden 100 - 


azılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
TL. bedelle alabilirler. Ankara dışından yapıla- 


cak isteklerde şartname bedelinin Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 208/350.102.205 sayılı hesaba yatırılıp alınacak dekontun bir dilekçeye 


eklenerek Karayolları Genel ele Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe- 


ANKARA adresine gönderilmesi halinde şartname 


osta ile gönderilebilir. 


İstekliler 1978-1979 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf 
Belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarını şartnamede istenen bel- 


geen ve alınan 


artnamenin her sahifesini imza edere 


dış zarf içine koymak 


oşuluyla hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 


(Basın : 29203 — 1885) 


ANKARA (ANKA) 
Çalışma Bakanı Bahir 
Ersoy, geçen yıl kabul 
edilen 2089 sayılı Çırak, 
Kalfa ve Ustalık yasasında çalışanların alayhine 
hükümler bulunduğunu 
belirterek "Çağdaş sosį yal politika uygulamala- 
Í rının canlı bir döneminde 
bulunan ülkemiz, gerçekten hakça bir çırak, kal 
fa ve ustalık yasasının 
ihtiyacını duymakta, öz- 
7 temia çekmektedir" de- 
i. 


Ersoy, Hukuk Fakültesi Çalşma Enstitüsünce 
| düzenlenen "Çıraklık ka- 
© nununun düzenlenmesin- 
de son gelişmeler ve Tür- 
İ kiye'deki yasal durum” 
- konulu tartışmalı konfe- 
“ransta yaptığı konuşma- 
da Çalışma Bakanlığınca 
yeni bir Çırak Kalfa ve 
Ustalık , 


Yasası hazır- 


| 
| Türk-iş 
11.Genel Kurulu 
16 Nisanda 
Ankara'da 
yapılacak 
Çalışma raporubir 
komisyon tarafından 


hazırlanıyor 


į ANKARA (AA) 

Türkiye İşçi Sendiikaları Konfederasyonu 
İlürk-İş'in 11. Genel Kutulu 16 Nisan Pazartesi 
günü Ankara' da başlayacak 

Genel Başkan Halil 
Tunç'un konuşmasıyla 
açılacak Genel Kurul 1 
hafta sürecek, 

Genel Kurula sunulacak olan Çalışma Raporunun Genel Sekreter 
Sadık Şide baş kanlığında 
oluşturulan bir komisyon 
tarafından hazırlandığı 
belirtiliyor. 


İstanbul 
temizlik işçileri 
duvarlardaki 
yazıları silmeyi 


reddetti 
Genel-İş işçileri 
destekliyor 


ANKARA (AA) 

DİSK'e bağlı Genel- 
İş Sendikasına yapılan 
açıklamaya göre, İstanbul Valiliğinin “duvarlarındaki afiş ve yazıların temizlenmesi" yolundaki istemi belediye 
işçileri tarafından reddedildi. 

Genel-İş'in açıklamasında, işçilerin bu işi 
"can güvenlikleri olmadığı'' gerekçesiyle kabul 
etmediklerini belirttiler. 
İşçiler böyle bir uğraşıyı "çılgınlık" olarak niteliyorlar. 

Genel-İş İstanbul Merkez Şube Başkanı Cemal 
Altan bir açıklama yaparak "afiş yırtma ve yazı 
silme" işine çikan üyelerimizin can güvenliği- 
nin korunması ne ölçüde 
sağlanabilir? o Üyelerimizin Valiliğin bu istemine 
karşı çıkmasını haklı ve 
yerinde buluyor ve destekliyorum" dedi. 


Tesisin Adı 


Keşif Bedeli 


landığını açıkladı. 

Geçen yıl çıkarılan 
2089 sayılı yasanın aksaklık ve eksiklikler taşıdığını işaret eden Ersoy, 
yeni bir yasa çıkarılması 
gerektiğini, bunun hükümet programında ve Dördüncü Beş yıllık Kalkınma planında öngörüldü- 
günü hatırlattı. 


Ersoy şöyle konuştu: 

"Çırak, Kalfa ve ustalık yasasının çağdaş sosyal politika ilkelerine ve 
günün koşullarına uygun 
biçimde düzenlenmesi 
konusundaki çalışmaları- 


DSF ile ilişkiler 
tabanın isteğine 


yasasında değişiklik yapılacak” 


Bakan yasada çalışanlar aleyhine hükümler olduğunu belirtti 


Fransa'da 


rağmen 
gündeme alınmadı 


PARİS (ÖZEL) 

26 Kasım - 1 Aralık 
tarihleri arasında Fransa' 
nın Grenoble şehrinde 
CGT'nin 40. Genel Kongresi toplandı. 

Kongre birkaç aydan 
beri, konfederasyonun 
çeşitli örgütlerinde ve 
yayın organlarında, yürütülen tartışmalar ve 
örgütlerin kongreye delege seçimleri için yaptıkları genel toplantılarla 
hazırlanmıştı. Fransa'nın 
en büyük işçi sendikası 
olan CGT'nin yönetimi 
revizyonist F"K"P'nin 
senelerden beri kontrolundadır. 


Konfederasyonun 40. 


Kongre hazırlığı işçi 
sınıfına önümüzdeki dö- 4 


nemde yeni mücadelelere 
hazırlanmak için bir ümit 


kaynağı olmuştu. Müca- * 


deleci yeni hedefler ve 
yeni bir program tabandaki tüm işçilerin isteğiydi. 

Konfederasyonun yayın organları "La vie 
ouvriere" ve "Le peuple" 
de Fransa'nın dört bir 
yanından işçiler aylar 
ca mektuplar gönderdiler, yöneticilere sorular 
yönelttiler. Sendika içi 
demokrasi, tabandan somut talepler etrafında 
mücadelede birlik, CGT' 
nin sosyal-emperyalistlerin kontrolünde olan 
Dünya Sendikalar Federasyonu ile olan ilişkileri, F"K"P ve ortak 
program siyasetine desteğin bilançosu ve yeni 
hedefler 

İşte 40. Kongre öncesi CGT üyeleri, yukarıdaki taleplerle kongreye hazırlanmışlardı. 

Kongrenin açış konuşmasını yapan Seguy 
(genel sekreter) çarşamba saat 17.00'de genel 
tartışmaların sona erdigini açıkladı. 3 gün süren 


tartışmalara 92 delege 
katılabildi. 182 delege 
yazıldıkları halde söz 


alamadı. Pek çok delege 
konuşmasında sendika 
içi demokrasi ve sendika- 
nın bağımsızlığı sorunlarına değindi. Kongrenin 
ortaya attığı sorulara 
konfederal yönetim adına cevap veren Seguy, 
Avrupa'nın birliği, sendika içi demokrasi, Dünya Sendikalar Federasyonu ile ilişkiler tüzük 


İLLER BANKASI 
Hal Tesisi Yaptırılacaktır. 
Geçici Tem. 


Karne G. 


mız, uzun süreden beri 
devam ediyor. Yeni bir 
taslak hazırlandı. Taslak- 
ta çırak kalfa ve ustaların 
belirli merkezlerde işbaşında ve kurslarda yetiştirilmeleri (o öngörülüyor. 
Özellikle isbaşında eğitime ağırlık veriliyor. 
Hakça bir yasaya ülkemizin ihtiyacı vardır. Bu 
boşluk doldurulacaktır. 

Ersoy önümüzdeki 
günlerde çırakların yoğun bulunduğu yerlerde 
özel teftiş programlarının 
uygulanmasına başlanabağını da sözlerine ekledi. 


AMLI 


i 


değişikliği oo F"K"'P ile 
ilişkiler, geçmişin özeleştirisi meselelerine değinmeden "demokratik gelişme ve dışarıya açılma, konularında geriye 
dönüşü güç bir adım attık dedi", 

Kongrenin dördüncü 
günü ise kapıda Yasa 77' 
ye üye oldukları için 
tutuklu bulunan iki Çekoslovak ( sendikacısının 
serbest bırakılması için 
bildiri dağıtan iki sendikacı Kongre, salonundan 
konfederal büronun isteğiyle atılmışlardır. 
CGT yöneticileri bu tutumlarıyla, taban militanların isteğine karşı 
DSF ile ilişkilerinde bir 
değişiklik o öngörmediklerini ortaya koydular. 

Öte yandan siyasi raporun oylanmasında, diğer kongrelere göre yüzde 4 oranında karşı oy 
kullanan delegenin arttığı kaydedilmekte. Yeni 
yönetime 7 Sosyalist 
Partili sendikacının katılmasının yanında yönetim eskiden olduğu gibi 
gene esas olarak F"'K"'P 
elinde kaldı 

Kongreye katılan delegeler, bir hafta süren 
çalışmalar boyunca mücadele, birlik ve demokrasi için kararlılıklarını 
her vesileyle ortaya koydular 

CGT 40. Kongresi işçi 
sınıfına beklediği cevapları vermemekle birlikte 
işçilerin büyük çoğunluğunun mücadeleci isteğini F'K''P'nin solun birliği stratejisine karşı olduklarını" kapitalizme 
karşı mücadelede kararlıliklarını. sendika birliği 
ve Dünya Sendikalar Federasyonu ile ilişkilerini 
gözden geçirilmesi taleplerini dile getirdi 


Satis Bedeli 


Tarsus (İÇEL) 40.000.000,- 1.213.750,- 
Hal 


, 1) Yukarıda adı yazılı 


sütmeye konmuştur. 


B 


tesisler Kapalı zarf usülü birim fiat esasları ile ek- 


? 2) Rayiclerde meydana gelebilecek artma ve azalmalar sözleşmesörneğin- 
de belirlenen esaslar dahilinde dikkate alınır. 
3) Teklif zarfları 18.1.1979 Perşembe günü saat 14.30 da Ankara'da İller 
Bankası Satın Alma Komisyonunda açılacaktır. 
4) Teklif zarflarının 18.1.1979 Perşembe günü saat 12.00 ye kadar Banka- 


muza teslimi gerekmektedir. Zam 
dâ vukuu bulan gecikmele 


anında yapılamayan müracaallar veya postar dikkate alınmıyacaktır. 
5) Teklif vereceklerin eksiltmeye girme belgesi almak için 11.1 1979 Per- 


sende günü saat 17.00'ye kadar Bankamıza dilekçe vermeleri ve dilekçeleşimdiye kadar yaptıkları işlere ait belgelenn liste- 


Tile yüklenici karnelerini 
sini örneğine göre Teknik 
nah işleri gösterir laahhütnamelerini, 
kredi olanaklarını açıklayan yükle: 
gili Bankaca onaylanmış mali durum bild 


6) İhale 
deh satın 


mekle serbesttir 


Personel Beyannamesini, taahhütleri altında bulu- 


örneklerine uygun en son sermaye ve 

nicinin kendisi tarafından doldurularak, ilirisini eklemeleri gereklidir. 

evrakı Bankamızdaki İller Bankası Mensu 

alınmak suretiyle temin edilecektir. 
7) Bankamız 2490 sayılı k 

vep vermemekle işi ihale 


pları Yardım Derneğin- 


anuna tabi olmayıp eksiltmeye girme bel gesi 
edip etmemekte veya girenlerden dilediğine ver- 


(Basın: 29576 — 1626) 


T'nin 40. ko 


CGT tabanında son yıllarda revizyoni$t yö 
halefet var. Son kongrede bu sesin baslırılmak istenmesi önümüzdeki dönemde 
sendika içi mücadelenin daha da güçleneceğini gösleriyor. 


FAR AVEC VA 
E E CMASE 


yon des Revendi 
a Re vendicgiine 


Şe iğ 


Revizyonist ülkelerde de 
işçi sınıfı direniyor 


'PRAG'da CKD Fabrikası 
işçileri 12 saatlik 
uyarı direnişi yaptılar 


Halk sentetik maddelerden giysiler 
giyerken parti üyeleri lüks içinde geziyor 


FRANKFURT (ÖZEL) 

Prag'da CKD Makina 
Fabrikası işçileri 21 Kasım günü hükümetin gıda 
maddelerine yaptığı zam 
ları protesto ederek 12 
saatlik bir uyarı grevine 
gittiler. İşçiler Parti Sekreteri Kapek'in zamların 
gözden geçirileceğine 
dair söz vermesi üzerine 
grevi sona erdirdiler 


Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında bir dizi tüketim maddesine zam yapılmıştı. Gıda maddeleri, 
yün ve pamuklu mamuller, kahve kakaoya yapılan zamları yeni burjuvazinin yayın organları haklı gösiermeye çalışmış 
renkli televizyon ve 
sentetik maddelerin 
ucuz olduğunu iddia 
etmişlerdi 


İbrahim Yılmaz laboratuarda çalışırken. 


| 


i yapıldı 


gittikçe artan bir mu 


Renkli telvizyon, ça 
maşır makinası gibi mad 
delere zam yapılmaması 
na rağmen bu tüketim 
maddeleri Çekoslovak 
işçi sınıfı ve halkı için 
lüks nitelikte! Bu tür 
maddeleri gerçekte 
yeni burjuvazinin emrinde çalışan bürokrat 
lar Parti görevlileri 
salın alabiliyor 

Sentetik maddeler 
ucuz. Halk sentetik mad 
delerden yapılmış giysiler 
giyerken revizyonist 
parti elemanları yün 
kazak, elbise ve palto 
içinde geziyorlar. Bu son 
zamlarla sebze, meyva, 
patates ve et fiyatları 
çok pahalandı. Bugün 
ortalama 2400 kron kazanan Çekoslovakya da 
sığır etinin kilosu 40 
kron 


ve 


SSK ile Sağlık-İş Sendikası 
arasındaki toplu sözleşme 
görüşmeleri başlıyor 


ANKARA (AA) 
SSK Sağlık ünitelerin- 
de çalışan 20 bin 
sağlık işçisi adına Sağlık 
İş Sendikası tarafından 
toplu iş sözleşmesi yapılacağı bildirildi. 


Bir süreden beri Sağlık İş Sendikası ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
arasında İşçi - memur 
ayrımı ve toplusözleşme- 


nin yapılması konusunda 
çıkan uyuşmazlık Türk - 
İş ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı arasındaki gö 
rüşmelerden sonra gideriidi 

Töplusözleşme görüşmelerinin 1 Ocak'ta başlaması ve kısa sürede sonuçlandırılması için 
sağlık ve SSK yetkilile 
ri arasında görüş birliğine varıldığı öğrenildi 


Sağlık-İş Sendikası Zonguldak Şubesi 
İkinci Sekreteri Ibrahim Yılmaz: 


DEVLET İLAÇ VE 
YERLİ HAMMADDE 


FABRİKALARI AÇMALIDIR 


© Paketlemeye verilen önem, ilaca verilmiyor. 
Oysa ilacın ambalajı insanı tedavi etmez! 


Türkiye'de sağlık alanında en büyük sorun 
iardan biri de ilaç meselesi. Gerek ilaçların piyasada bulunmaması, gerek aynı nitelikte ayrı ayrı markalarda ilaçların piyasayı doldurması, gerekse ilaç fiyatlarının ateş pahası olması 
halkımızın sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. 

Bu konuya açıklık getirebilmek amacıyla 
Ecz. kalfası ve Zonguldak şub. Sağlık-İş Sen- 


dikası 
rüslerini aldık 


R. Çakıroğlu: Sayın 
İbrahim Yılmaz biliyor 
sunuz halkımız bir ilaç 
sorunuyla karşı karşı 
ya. Ve ilaç politikası 
bir karışıklık, keşme 
keşlik içinde. Fiyatlar 
ucuzlayacak derken 
alabildiğine o pahalenı 
yor. Sizin bu konudaki 
görüşleriniz nelerdir? 

Yılmaz: Türkiye 
de ilaç politikası yabancı sermayeyi teşvik 
kanunu yürürlüğe girdikten sonra çok büyük 
önem kazanmıştır. Gelmiş geçmiş bütün iktidarlar bu konunun üzerine gerektiği gibi eğil 
mediği görüşündeyiz 
Bir ülkede ilaç ham 
madde sanayiinin yerli 
kaynaklarca üretilmediği sürece o ülkede istikrarlı bir ilaç politi 
kasından söz etmek ol 
dukça güçtür, 

Zira bu güne kadar 
ülkemizde hep ilaç darlığından bahsedilmiş, 
ilaçların fiyatlanmaya 
cağı söylenmiş, hayati 
önem taşıyan ilaçların 
her zaman bulunabile 
ceği açıklanmışsa da 
bunun gerçekleşmediği 
gözler önündedir. Hatta 
son günlerde ilaç fi 
yatlarını açıklayacağını söyleyen yetkili 
ler bile çıkmıştır. 

Bir başka yetkili ilaç 
fiyatlarının yüzde 20-30 
artacağını söylemesine 
rağmen gelecekte bu ra- 


kamların çok üstünde 
artış göreceğiz 
R.Çakıroglu Sizce 


bunun nedeni nedir? 

İ Yılmaz: Bu da gene 
ilaç sanayiimizin (ilaç 
hammadde sanayisini) 
dışa bağlı olmasından 
ileri geliyor. Biz ilaç sanayiinin devlet eliyle 
yönetilmesini ve dışa 
bağımlılıktan kurtulma 
sını istiyoruz. Sağlık-İş 
Sendikası olarak da bu 
mücaddemiz çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin 1975 yılının 
Ocak ayında Genel Merkezce "İlaç Sorunu" 
konulu bir oturum dü 
zenlenmiştir. 1974 yr 
linda da Mustafa Başoğlu (Genel Başkan) 
ilaç sanayisinin devletleştirilmesini istemiş 
yayın organıyla da tüm 
teşkilata iletmiştir. Bu 
mücaddemiz sürecektir. 

Biz genel olarak Türkiye'de çay, sigara, rakı 
gibi maddelerin devlet 
eliyle işlenip satılırken, 
toplumun sağlığını ilgilendiren ilaç üretiminin 
bir avuç Çıkarcının insiyatifine terk edilmesini hazin bir olay olarak niteliyoruz. Fiyat- 


ları, ambalajın niteliği 
de oldukça etkiliyor 
Bir ilacın kalitesi yerine en güzel ambalaj 
yapılıyor satışı artırmak için. Halbuki bu 
gereksiz. Bir de has- 


taya kim tarafından gerektiği kadar ilaç verilirse israf önleneceği 
gibi bütçede gereksiz savurganlık önlenmiş olacaktır. 

Bu uygulamayı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi 
resmi kurumlar ivedilikle uygulamaya koyma- 


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KARAYOLLARI 


GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE 


Aşağıda cins, miktar ve tahmini bedeli ve 
ler 20/12/1978 Çarşamba günü saat 15.00'de 
caktır. Şartnamesi Karayolları 4. Bölge Müdür! 


min edilebilir 
İsteklilerin teminat 


sanın 32. maddesine göre hazırlayacakları 
saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığ 


DÜRLÜĞÜNDEN 


geçici teminatı yazılı malzemekapalı zarf usulü ile satın alınalüğü Malzeme Amirliğinden te- 


ve Ticaret Odası belgeleri ile birlikte 2490 sayılı ya- 


gecikmeler kabul olunmaz. 


CİNSİ 


Yün Çorap 
Yün Eldiven 
Yün Başlık 


MİKTARI 
1000 Adet 
1000 Adet 
1000 Adet 


475.000. —TL 


kapalı teklif mektuplarını ihale 
ına vermeleri şarttır. Postadaki 


Tahmini Bedeli o Geçici Teminatı 


22.750.— TL. 


(Basın:29278. -1625) 


İkinci Başkanı İbrahim Yılmaz'ın gö- 


Kamazan Çakıroğlu 


lıdırlar. Hastane ambalajı ile piyasa ambalaji Ohesaplansa fiyatı 
ucuzlatacağı gibi, bütçeye de gene olumlu 
katkı olacaktır. 


Ambalajın hastaya 
bir yararı olmadığı 
açıktır. Ofset amba- 


lajlarla hastanın tedavi edilemeyeceğini he 
pimiz biliriz. 

R. Çakıroğlu Sizin 
bunlara karşı önerileri 
niz nelerdir? Neler ya 
pılmasını istersiniz ? 


LY lmaz: Türkiye'de 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve SSK 


gibi vatandaşın sağlığıyla ilk muhatap 
olan bakanlık ve kurumlar ilaç fabrikası ve 
ilaç hammadde fabrikaları kurulmasında öncelikle hareket edilmelidir. Böyleikle ilaç bir 
kâr aracı olmaktan 
kurtulmalı, layık ol 
duğu sekilde toplumun 
sağlığına sunulmalıdır. 


Şu durumda bile 
hekimlerimize büyük 
görevler o düşmektedir. 
Yabancı firmaların ilaçlarını değil yerli firmaların ilaçlarını hastalarına oyazmalıdirlar. 
Yerli kaynakların ilaçları kullanılmalıdır. Bu 
gün yabancı firmaların 
ilaç tanıtım imkanları daha fazla. Yabancı 
firmalar rekabette hekimleri daha fazla etkileyebilmektedir. Dışa bağımlı bir ilaç politikasına karşı olarak 
öz malımızı kullanmak 
zorundayız. 


Batı Anadolu” dan bir 
sendikacılar heyeti SSK ile 
ilgili şikayetlerini iletmek 

için Ankara'ya gidiyor 


Türk-iş 8. Bölge Başkanı “Hastalarımız 


yolda ölüyor” dedi 


BURSA (THA) 

Bursu, Bilecik, Baikesirve Çanakkale illerin- 
de Türkiş'e üye sendikalariın başkan ve temsil: 
cilerinden oluşan 14 
kişilik bir heyet, Sosyal 
Güvenlik ve Çalışma Bakanlarına Güney Marmara Bölgesindeki işçilerin, 
özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık kuruluşlarından artan şikayetlerini iletmek amacıyla 17 Aralıkta Ankara'ya gidiyor. 

Türk-İş 8nci Bölge 
temsilcisi Kadir Topuz 
başkanlığında Ankara'ya 
gidecek heyette Bursa ve 
Balıkesir'den 6'şar, Bilecik ve Çanakkale'den de 
birer sendikacı bulunuyor Başkanı Kadir 
Topu Ankara'da Sosyal Güvenlik Bakanı 
Hilmi İşgüzar, Çalışma 
Bakanı Bahir Ersoy, Sos 
yal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürü ve Kurum 
Müdürler Kurulu üyeleriyle görüşeceklerini bildirdi. 

Topuz Bakanlıklara 
iletilecek işçi sorunlarına 
ilişkin olarak şöyle dedi: 

"Çanakkale ilim:z 
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından üvey evlat 
muamelesi görmektedir. 
Bu ilimizdeki kurum sağ- 


caktır, 


CİNSİ 


1— Asvalt Kazanı 


Ağırlık 1980 Kg. 


Bu satışa ait şartname ile malzemeler, Bel 
Kapalı zarfların, ihaleden bir saat önce 
olacak gecikmelerin nazarı itibara alınmaya 


lık dispanserinde yalnızca bir doktor bulunmaktadır. Gelibolu'da işe bir 
sağlık istasyonu 
bulunmasına rağmen 
doktoru yoktur 
Çanakkale'deki hasta 
arkadaşlarımızın birçoğu 
İzmir'e ya da Balıkesir'e 
gönderilmektedir. İşçi arkadaşlarımızın bazıları 
bu nedenle yollarda ölmektedir. Kurum hastanesinde 550 yatak vardır. Hastanede personel 
sıkıntısı çekilmektedir. 
l1 hemşire 2 kata bakmaktadır. Kurum hastanesinin yetersizliği ortadayken sanayi bölgesinde yaptırılan ve tüm 
kadro atama işlemleri tamamlanan sağlık dispanseri bir yıldır boş durmakta ne hikmetse faaliyete geçirilmemektedir. Sanayi bölgesinde 15 
bin işçi çalışmaktadır, 
Bazı ilçelerde de sağlik memuru sıkıntısı 
çekilmekte bu görevi askerliğini sıhhıye olarak 
yapanlar yürütmektedir. 
Güney Marmara Bölgesinde kurumun sigortalılara 
sunduğu sağlık hizmetleri çok yetersizdir. Bugüne kadar yapılan vaad- 


ler gerçekleşmemiş, 
vaadler söylendiği yerde kalmıştır. 


Tahmini Miktar 


YEKÜN: 


İZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


Aşağıda Cins ve miktarları yazılı 13 kalem hurda malzemelerin satışları Kapalı 


retiyle şartnamesindeki esaslara göre ayrı ayrı 26. 12. 1978 günü saat 15 de Belediye 


2— Asvalt Makinası, Dozer ve 5.000 Kg. 
Araç Saşesi Hurdası: 50.000 Kg. 
3— Otobüs Kasaları. (Muhtelif Model) 1 Ad. 
4— Lant Rover Jeep 1 Ad. 
5— Bakır Tel 15.000 Kg. 
6— Demontaj. (Kullanılır Vaziyette) 3 Ad. 
6,3KVA. 600A Galilo İtalyan tipi 
Az yağlı (6.3KV. Kesici 250MVA ) 
T- Demontaj: (Kullanılır Vaziyette) 27 Ad. 
LOKV 6 3KV Ayırıcı 400 Amper dahili 
Adi Seksiyoner (sigortasız topraksız) 
8— Demontaj: (Kullanılır Vaziyette) 22 Ad. 
TOKV. 400 Amper Dahili tip 
Topraklamalı Seksi yoner 
9— Demontaj . (Kullanılır Vaziyette) 
6.3KV.0.231 - BOKVA Transformotor. 1 Ad. 
10— Demontaj {Kullanılır Vaziyette) 209 Ad. 
6-0KV. Dahili Tip Bara Mesnet 
İzalatörü. 
11— Demontaj. (Transformotor) 
6.3/0.4—231KV. Harici Tip 100KVA. 1 Ad. 
12— Transformotor: (Bez Marka) 
Dahili Tip TO. 303/10 160KVA. 1 Ad. 
13— Transformotor: (Elektromekanik) 
Dahili tip Y -7 - 404 Tipi 400K VA. 1 Ad. 


e. . . . . 
e o l Í 

e e 
, 


m amm 


Gülay Kurnaz 


İşten atılan yol işçileri ve 
"Hükümetin işgüvenliği 
vaadleri” 


Soğuklar birden bastırdı. İstanbul'a kar yagmadı gerçi ama yağmıştan beter bir soğuk var. 
Anadolu yolları ise çoktan kapandı. Şimdi o 
karlı yollarda bir an önce köyüne dönmeye çalışan binlerce işsiz var. Karayollarının ve YSE'nin 
“geçici işçileri". Hani o Mayısta alınıp Aralıkta 
kapı önüne konuveren mevsimlik işçiler. İnşaat 
işlerinin de kesat olduğu bu mevsimde, bir 
an önce kapağı köylerine atabilmenin telaşı 
içinde yollardalar. . 

“İşte” diyecekler bazıları. 'Yine o açlık, soguk, fakirlik edebiyatlarından biri daha başla = 
dı”. “Bu işin 27 senedir böyle gelip böyle gittigini bilimiyorlarmış gibi. bu işçilerin mevsimlik 
olduğunu ve çıkarılmayının kanuni olduğunu 
bulmiyorlarmış gibi, siyasi istismar konusu yapıyorlar” 

Evet. Bu işin 27 senedir böyle geldiğini, yapılan işin de kitabına uydurulduğunu biliyoruz. Biliyoruz da zaten onun için yazıyoruz. 
27 yıldır böyle gelenin böyle gitmemesi için, 
yazıyoruz. 

Karayolları ve YSE'den 30 bin işçinin çıkarılmasının üzerinden on gün kadar bir zaman 
geçti. Bekledik. hükümet ne diyecek nasıl 
açıklayacak diye. Muhaefetteyken, iş güvenliginden, “muvakkat” işçiliğe karşı olduğun- 
dan bahseden başbakan ve bakanlar, şimdi. 
İMF'ye yaranma uğruna bir dilimcik daha kredi. bir avuçcuk daha “taze para” uğruna geçmiş yılların kıyımını daha da acımasızca uygulamakta hiçbir sakınca görmediler. Öyle ki, 
geçmiş yıllarda Karayollarında 10-15 bin 
olan geçici işçi sayısı, Başbakan Ecevit zamanında 23 bine yükseltildi ve bunlardan 15 bini, İMF'nin kamu harcamalarını kısın” talimatı uyarınca. kapı önüne kondu. 

Bundan daha da acısı. varlık sebebi işçi 
haklarını korumak olan sendikacıların tutumu. 
Yol-İş Federasyonu yetkilileri. sendikacı olduklarını unutmuş. hükümetten fazla hükümetçi kesilmişler. günlerdir yapılan işlemin yasal olduğu, bunun doğal bir uygulama olup 27 
senedir devam ettiği üzerine demeç vermekle 
meşguller. 

Önce. kısaca belirtelim ki çıkarılan işçilerden çoğu, mevsimlik değil süreklilik gösteren İşlerde çalışan işçilerdir. Geçici denilerek 
işe alınan bu işçiler. yıllarca kadroya alınma- 
dan. mukaveleleri uzatılarak çalıştırılırlar. Bugün “geçici' diye çıkarılan işçiler arasında, 
10-15 yıldır devamlı çalışan işçiler vardır. 
Bu dumm pbile.tek başına, yetkililerin tekrarlayıp durdukları yasallık iddiaannı çürütmeye, 
yapılan şeyin. “geçici işçi çıkarıyoruz" adı 
altında yürütülen büyük bir tensikat olduğunu göstermeye yetmektedir. 

Ancak. bizim asıl itirazımız bu değildir. 
Bizim itirazımız. şu “geçici işçilik” denen 
kurumun kendisinedir. Yani, gerek hükümet, 
gerekse sendikacılar tarafından çok haklı imiş 
gibi öne sürülen “gerekçe” “nedir? 

Türkiyede bir anayasa vardır. Bu anayasa 
her türlü yasanın üzerindedir denir. 

Bu anayasanın 42, maddesi, Devlet. herkese çalışacak iş bulmakla görevlidir der. Eğer, 
bir ülkede, 4 milyon insan sokakta iş aramaktaysa, ekmek parası arsanın ağzındaysa ve üstelik işsizlik sigortası diye bir kurum da yoksa, böyle bir ülkede, geçici işçilik yasaldır” 
demek. insanlar, yılda 6 ay aç, altı ay tok yaşayabilirler demekle birdir. Buldukları zaman yesinler. bulamadıkları zaman çalıp çırpsinlar demekle birdir 

Hükümetin 30 bin işçiyi, geçici oldukları 
gerekçesiyle kapı dısarı etmesi (o devletin. * 
anayasada belirtilen görevinin inkarı demektir. 
Anayasal suç işlemektir 

Bu aynı zamanda, Basbakan Ecevit'in ve 
Çalışma Bakanı Ersov un işgüvenliği” üzerine çektikleri bütün o nutukların iflası ve yaratılmak istenen. sosyal devler görüntüsünün 
geniş kitlelerin gözünde bir kere daha paramparça olması demektir 


ari usulü ve artırma su- 


Eneumeninde yapıla- 


ediye Ayniyat Muhasi pliğine müracaatla görülebilir. 
sine kadar Belediye Encümeni kalemine verilmesi. Postada vaki 
cağı hususu ilan olunur. 


Muvakkat 
Teminat 


Vahmini Bedel Tutarı 


1000. 


225,000,- 
15.000.-- S z 
8.000.-- 600.-- 
1.080.000.-- 81.000.-- 
195.000.-- 14.625.-- 
77.220 5.790.-- 
82.940 6.220.-- 
58.500.-- 4.387 .- 
32,060.60 2.405.— 
68.000... 5.100.-- 
89.000.-- 6.675.-- 
150.000.-- 11.250.-- 


2.118.220.60 Cevdet Bağdat 
Belediye Başkanı 


(Basın : 2965 — 1626) 


9 Aralık 1978 


Brüksel'deki görüşme 


de Ökçün, Rallis”e 


yeni bir Ecevit-Karamanlis zirvesi önerdi 


Kıbrıs sorununda çözüme 
doğru veni adımlar atılıyor 


@ Rallis, Ecevit-Karamanlis 
zirvesini erken buldu, 
Türkiye ve Yunanistan 
heyetleri kıta sahanlığı 
konusunu 
9 Ocakta Viyana'da 
yeniden görüşecek 

© Her iki ülkede de 
Kıbrıs meselesinde 
adımlar atılması 


me 


n A 
mhuriyet 


BASINDA TÜRKİYE-YUNANİSTANl KIBRIS İLİŞKİLERİ 


8 Aralık 1978 tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde Ali Sirmen, Tercüman'da , lar. Aşağıda bu yazılardan bölümler 
Nazlı Ilıcak, Milliyet gazetesinde ise 
Türkiye-Yunanistan- 


Abdi İpekçi, 


Ali Sirmen:” Kıbrıs'ı yabancı girişimlerden kurtarmanın 
yolu iki toplumun kendi tarihlerini elbirliğiyle yazmasıdır” 


"Kıbrıs'ta dış odakların da kışkırtmalarıyla oluşan acı olayların ne 
deni, Ada'da birarada yaşama isteğini 
gösteren bir ulusun oluşamamasıydı 

"Kıbrıs'ta çözüm için, birlikte ya 
şama isteğini taşıyacak, ya da başlan 
gıçta hiç değilse yanyana yaşama is 
teğini gösterecek, zamanla da bunu 
birlikte yaşama isteğine dönüştürüp 
pekiştirecek insanların, toplumların 
varlığı zorunlu 

"Kıbrıs halkı bir devlete sahip ol 
mak istiyorsa biri Yunanistan'ın, öbü 
rü Anadolu'nun yansıması olan iki 
düşman toplumla yaşamanın çıkar 
yol olmadığını görmek, kendi geç 
mişlerini ve geleceklerini din, wk ve 
dil köklerinden kopmadan kültürel 
varlıklarını, değerlerini yitirmeden 
ama Ada'nın geçmişinde ve gelece 
ğinde aramak zorundadırlar 

"Kısacası Kıbrıs halkı hangi poli 


Abdi Ipekçi:”Ecevit ve Karamanlis başarılı bir 
görüşme için hemen temaslara başlamalıdırlar” 


"Karamanlis, ayrıca şimdi iki ül 
kenin bulunduğu bölgedeki yeni ge 
lişmeler üzerinde duruyor. Balkan 
lardaki ve Orta Doğu'daki olayların, 
yabancı müdahalelerine zemin hazır 
ladığını düşünüyor. Bu müdahale olasılıklarını Türkiye ve Yunanislan için 
ortak tehlike sayıyor. Öyle bir tehli 
ke yaklaşırken iki ülkenin birbirine 
düşman kalmalarından kaygılanıyor. 
Bunu, sorunların bir an önce çözümü 
için yeni bir neden olarak görüyor 

“Türkiye'deki düşünceler bundan 
farklı değil Gerçi şimdi muhalefetle 
bulunan partilerin liderleri, hüküme 
tin Yunanistan ile uzlaşmak için ata 
cağı her adımı sömürmeye hazırlan 
dıklarını belli ediyorlar. Ama valan 
daşın, büyük çoğunluğu ile barışlan, 
makul bir uzlaşmadan yana olduğu 
biliniyor. Tıpkı Yunanistan'da bazı 
gazetelerin sürekli ve sistemli kışkırl 


Nazlı Ilıcak:”Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki anlaşmazlıkların tatlıya bağlanması 
her iki ülkenin de yararınadır” 


"Karamanlis'in Yunanislan'ın ba 
şında bulunması, Türkiye için iyi 
bir şanstır. Çünkü Karamanlis, ül 
kesinde güçlüdür; bu yüzden bel 
nilen cesur adımı alabileceklir; ma 
ceraya girmeyecek kadar tecrübeli 
dir. Nitekim 2. Kıbrıs Harekatından 
sonra, savaş çığlıkları ile ayağa kal 
kan Yunanistan'ı sakinleştirebilmiş, 
Hora'nın Ege'ye açılmasını bir sürlüşmenin takip elmesini engellemiş 
tir, 

“Başbakan (Ecevit) Kıbrıs'a başlayan anlaşmazlıklar dizisini istikrarlı hir çözüme bağlamak zorundadır 
Bunun manevi mesuliyetini taşımak 
tadır 

“Kıbrıs onu başbakan yapmış. 
Türkiye'yi ise, dağ gibi problemlerle 
karşı karşıya bırakmıştır. Bugün Ece 


© Türkiyeli ve Yunanistanlı 


gazetecilerin yaptıkları 
toplantı da olumlu geçti ve 
yakınlaşma yolunda 
önemli bir adım oldu 


© NATO, AET, OECD gibi batılı 


kuruluşlar Türkiye”nin ekonomik 
zorluklarını kabul ediyor. 
Yardım için öne sürdükleri tek 
şart:Kıbrıs ‘ta çözüme doğru 
adım atılması 


Kıbrıs ilişkileri ile ilgili yazılar yazdı- 


yayınlıyoruz: 


tik çözüm çerçevesi içinde olursa olsun Ada'nın tarihini kendi devletinin 
tarihi haline getirecek bir uğraşa yönelmek, kendi tarihini iki toplumun 
elbirliğiyle yeniden yazmak zorunda. 

“Konuyla doğrudan ilgili tüm tarafların soruna soğukkanlılıkla, bilinçle eğilmeleri gerekir. Türkiye ve 
Yunanistan'ın şöven olmayan güçlerinin de, kendi sorunlarını yansıtıp, 
su anda pek de başarılı bir görünüm- 
de olmayan toplumlarının kötü bir 
kopyasını yaralmak tutkusundan 
vazgeçerek, bir Kıbrıs halkının oluşmasını anlayışla karşılamaları, hem 
Ada'da yaşayanlar, hem de iki kom 
şu ülke halkları için uzun dönemde 
sayısız yararlar getirecektir. 

'Ustelik bölgeyi ve Ada'yı yaban 
cı girişimlerinden ve planlarından 
kurtarmanın yolu da bu çabadan geçiyor." 


malarına karşın sokaktaki adamın 
Türkiye ile bir an önce uzlaşmayı istemesi gibi. Dolayısıyla hükümet liderlerinin göslerecekleri cesaret, her 
iki ülkenin kamuoylarındaki istekler 
doğrultusunda bir sonucun gerçekleşmesini sağlayabilirse, fanatiklerin, 
kışkırlıcıların, sömürücülerin tepkileri sanırız korkulan etkileri yaratmayacaklır 


"O halde yapılacak iş, iki liderin, 
başarılı bir görüşme için gerekli ön 
temaslara zaman yitirmeden başlamalarıdır. O arada iki ülkedeki basın, 
bugüne kadar fanalik duygularla yaralılmış ortamı değiştirme konusunda gereken sorumluluğu gösterirse liderlerin görevi kolaylaştırılacak, iki 
ulusun da aleyhine işleyen anlaşmazlığı ortadan kaldırmak olanağı bulunabilecektir." 


vil'in başbakanlık koltuğundan ayağını kaydıracak olan, Ege veya Kıbrıs 
değil, dahili meselelerdir. Nitekim, 
ABD'nin, ambargoyu kaldırırken 
koyduğu ağır şartlar, anarşi ve enflasyon yığını arasında kaybolup gitmişlir. 


“Her basın mensubu ve her devlet 
adamı, üzerine düşen görevi yapmalı; 
kışkırlıcı olmadan, dış meseleleri dahili politikaya alet etmeden 


"Yunanistan'a aramızua bütün 
komşu ülkelere benzer sürtüşmeler 
olmuşlur ve gerginlik devam etmek 
ledir. Ama müşlerek menfaatlerin de 
varlığını görerek, anlaşmazlıkları tatlya bağlayabilirsek, hem Türkiye, 
hem de Yunanistan kazançlı çıkacak - 
tar." 


NATO kış dönemi görüşmeleri Dışişleri Bakanları Toplantısına katlmak için Brüksel'de 
bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Gündüz 
Ökçün ve Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Yorgo 
Rallis Perşembe gecesi 
ikili bir görüşme yaptılar. Görüşmenin bitiminden sonra Türk gazetecilerinin sorularını 
cevaplayan Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Rallis, 
"Yeni bir Ecevit -Karamanlis zirvesi için zaman erken" dedi. 

NATO Konseyi onur 
Başkanı İngiltere Dışişleri Bakanı Owen'ın üye 
bakanlar şerefine Brüksel'de özel bir kulüpte 
verdiği yemekten sonra, 
elli beş dakikalık görüşme için bir araya geen 
iki dışişleri bakanının 
toplantısına son anda 
Belçika başşehrine ge 
len Bonn Büyükelçisi ve 
Kıta Sahanlığı görüşmelerinde Türkiyeyi temsil eden Suat Bilge'de 
katıldı. 

Aynı görüşmelerde 
Yunanistan'ı temsil eden 
Dışişleri Bakanlığı Siyasi 
İşler Genel Müdürü Yuannis Cunnis'ın Ökçün»Rallis görüşmesine katılması 
Brüksel'deki siyasi çevre 
ler ve gazeteciler arasında anlamlı karşılandı. 
Her iki bakanın da bir 
zirve toplantısını yalanlamasına rağmen Brüksel'deki genel kanı böyle 
bir öneriyi Türkiye'nin 
getirdiği ve Yunanistan' 
ım zamanı erken bulduğu şeklinde. 

Ökçün ve Rallis'in 
Perşembe gecesi yapmış 
olduğu görüşmelerde esas 
olarak Kıta Sahanlığı konusu ele alındı. Her iki 
ülke teknik heyetleri arasında beşinci aşaması tamamlanan Kıta Sahanlığı 
görüşmelerinde bugüne 
kadar varılan noktayı 
gözden geçiren Türkiye 
ve Yunanistan Dışişleri 
Bakanları heyetlerin 9 
Ocakta Viyana'da yeniden bir araya gemesini 
kararlaştırdılar. Görüşmenin bitiminden sonra 


konuya ilişkin olarak 
konuşan Rallis "Kıta 
Sahanlığı ogörüşmelerini 


gözden geçirdik,şimdiye 
kadar iyi bir çalışma ya - 
pılmıştır. 9 Ocakta 
tekrar Viyana'da bir 
araya gelecekler. Bu se 
fer somut öneriler hazırlayacaklar" dedi. 
Perşembe günü NATO 
Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısından sonra 
İngiliz Dışişleri Bakanı 
Owen ve Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Christopher ile ikili bir 
görüşmede bulunan Gündüz Ökçün bu görüşmelere ilişkin olarak dün 
bazı açıklamalar yaptı. 
Buna göre Ökçün, 
Owenile ekonomik konuları tartıştı İngiliz 
kaynaklarından elde 
edilen bilgilere göre 
ise iki Dışişleri Bakanı Kıbrıs sorununu tartışarak İngiltere'nin 
Türkiyeye ekonomik 
yardım için siyasal destekte bulunmasında 
hemfikir kaldılar. 


Christopher- Ökçün 
görüşmesinde Türkiye 
Amerikan ilişkileri ve 


ABD'nin ekonomik yardım konusunda desteği 
için görüş birliğine varıldığı Ökçün tarafından 
açıklandı. 

Son günlerde Türkiye 
ile Yunanistan arasında 
dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve sorunların 
barışçı yollardan çözümü 
konusunda önemli gelişmeler kaydedildi. 

Karamanlis Türkiyeli 
ve Yunanistanlı gazetecilerin biraraya gelmesini 
istedi ve onlarla bizzat 
görüştü. r 

Daha sonra Brüksel'de 
4 Aralık'ta başlayıp dün 
akşam sona eren NATO 
Milli Savunma Bakanları, 
Dışişleri Bakanları, Askeri Komite toplantıları da 
iki ülke arasındaki meselelerin ele alınmasına yardımcı oldu. AET zirvesi 
ve OECD toplantılarında 
da o Türkiye-Yunanistan 
dostluğunun önündeki 
en büyük engel olan Kıbrıs meselesi gündeme geldi. 

Gelişmelerin sonucun- 
da her iki ülkede de Kıbns meselesinde adım atılması isteği güçlendi. Yunan basınında bu tür yazilar yayınlanırken,Türkiye basınında da. değişik 
görüşlerdeki gazetelerde 


Türkiye-Yunanistan dostluğu ve Kıbrıs meselesi- 
nin çözümü yolunda 
adım atılmasını isteyen 
yazılar yayınlandı. 


Milliyet Gazetesinde 
Abdi İpekçi "Cümlenin 
Maksudu Bir' O Halde?" 
başlıklı yazısında > 
vatandaşın, büyük çoğunluğu ile barıştan makul bir uzlaşmadan yana olduğu biliniyor. Tıpkı Yunanistan'da bazı 
gazetelerin Sürekli ve sistemli kışkırtmalarına karşın sokaktaki adamın 
Türkiye ile uzlaşmayı istemesi gibi. Dolayısıyla 
hükümet liderlerinin gösterecekleri cesaret her iki 
ülkenin kamu oylarındaki 
istekler (o doğrultusunda 
bir sonucun gerçekleşmesini sağlayabilirse, fanatiklerin, (o kışkırtıcıların, 
sömürücülerin tepkileri 
sanırız korkulan etkileri 


yaratmayacaktır " diye 
yazdı. 
Tercüman Gazetesin- 


den Nazlı Ilıcak ise "Yunanistan'la aramızda bütün komşu ülkelere benzer Sirtüşmeler olmuştur 
ve gerginlik devam etmektedir. Ama müşterek 
menfaatlerimizin de varlığını görerek, anlaşmazlıkları tatlıya bağlayabilirsek, hem Türkiye hem 
hem de Yunanistan kazançlı çıkacaktır" diye 
yazıyordu. 

Cumhuriyet Gazetesi 
Dış Politika Yazarı Ali 
Sirmen ise bu konuyu 
şöyle değerlendirdi: 


kalı Senatör 


edildi. 


Korutürk ve Ecevit 
Senatör Byrd ile görüştü 


Ülkemize özel bir ziyaret için gelen Ameri- 
Robert Byrd 
Cumhuriyet Senâlosu Dışişleri Komisyon Başkanı Ziya Gökalp Mülayim le görüştü. Senatör 
Byrd, Mülayim le görüşmesini tamamladıktan 
sonra Başbakan Bülent Ecevit tarafından kabul 


Görüşmede Amerika'nın Kıbrıs meselesi için 
hazırladığı son plan ve Amerikan silah am bargosunun kalkmasından sonraki gelişmelerin ele 
alındığı bildirildi. Amerikan Senatosunda önemli bir etkiye sahip olan Byrd, temaslarında 
Kıbrıs'ta bir an önce toplumlararası görüşme erin başlatılması önerisini de getirdi 

Başbakan Ecevit'den sonra Cumhurbaşkanı 
Korutürk tarafından da kabul 
Pazartesi sabahı ülkemizden ayrılıyor. 


"Konuyla doğrudan 
ilgili tim tarafların ko 
nuya soğukkanlılıkla, bilinçle eğilmeleri gerekir. 
Türkiye ve Yunanistan'ın 
şöven olmayan güçleri- 
nin de kendi sorunlarını 
yansıtıp, şu anda pek de 
başarılı olmayan toplumlarının kötü bir kopyasını 
yaratmak o tutkusundan 
vazgeçerek, bir Kıbrıs 
halkının oluşmasını anlayışla karşılamaları hem 
Adada yaşayanlar, hem 
de iki komşu ülke halklari için uzun dönemde sayısız yararlar getirecektir" 

Basında bu olumlu gelişmeler yer alırken,Bri ksel'de Öökçün ve Rallis 
karşı karşıya geldiler. 
Her iki Dışişleri Bakanı 
da görüşmenin olumlu 
geçtiğini belirtti. ökçün 
ve Rallis Türkiye ile Yunanistan arasındaki tüm 
sorunları bir kere daha 
gözden geçirdi. En başta 
Kıbrıs olmak üzere, Ege 
Kıta Sahanlığı, ve Fır 
Hattı meseleleri tartışıldı. 

Öte yandan Türkiye' 
nin ekonomik yardım ta 
lebinde bulunduğu NA- 
TO, AET ve OECD gibi 
Batılı kuruluşlar da yardım konusunun Kıbrıs'ta 
gelişme sağlanmasına 
bağlı olduğunu açıkca 
belirttiler. 

Her iki ülke yöneticileri de Kıbrıs'ta çözüme 
yönelik adımlar atılmasını istediklerini açıkladilar ve bu konuda somut girişimlerde bulunacaklarını söylediler. 


ANKARA (ÖZEL) 


öğleden sonra 


edilen Byrd, 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Ekonomik ve Sos 
yal Konferans heyeti" 
tarafından Oo İstanbul'da 
düzenlenen ve çok sayıda 
iş adamı ve dinleyicinin 
katıldığı "1978" sonbaharında Türkiye'nin iktisadi 
durumu ve özel sorunları" 
konferansı dün yapıldı 
Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. 
Dr. Orhan Dikmen Türkiye'nin iktisadi sorunlarının, siyasi zorluklar- 
dan soyutlanamayacağını 
söyledi. Dikmen şöyle 
dedi: "İç ve dış siyaset alanlarında elde edilebilerek başarılar, yani 
içeride huzur, güven, 
adalet ve gerçek demokrasinin gerçekleştirilme- 
si, dış siyasi ilişkilerin 
de yurt çıkarlarını gözeten sağlam esaslara 
oturtulması iktisadi zorlukların yenilmesinde 
ağırlık taşımaktadır." 
Türkiye ekonomisinin 
1978 yılında kısmen Ankara'dan, kısmen de 
Washington'dan yönetilir 


"1978 SONBAHARI 


bir görünüme sahip olduğunu beirten Dikmen, 
daha sonra ekonominin 
bugünkü sorunlarına, 
özellikle enflasyon so 
rununa değindi. Tedbirler konusunda ise, Dikmen, "beş yıllık" plan; 
yerine, iki yıllık istikrar 
programının (o oluşturulması ve uygulanması 
gerektiğini savundu. Ayrıca, alınacak tedbirle 
rin etkili olabilmesi için, 
hepsinin birbirini tamamlaması gerektiğini ve birbirleriyle uyumlu bir biçimde o uygulanmasının 
şart olduğunu söyledi, 

Diğer konuşmacı 
Doç. Dr. Gül Turan ise, 
şöyle dedi: "Türkiye'nin 
bugünkü durumunu sıkı 
ilişki içinde bulunduğu 
Batı dünyasından soyut 
lamak mümkün değildir. 

"İMF ile olan ilişkilerde, Türkiye IMF'yi 
kaynak tahsis ettikleri ülkenin yürüttüğü iktisadi 
siyasetleri ayrıntılı olarak izleyen, yön veren 
ve kendi adına, kaynak 


Hadi Uluengin Brüksel'den bildiriyor 


NDA TÜRKİYE'NİN 
İKTİSADI DURUMU” KONULU KONFERANSTA KONUŞAN 


Orhan Dikmen: “1978 Türkiye 
ekonomisi kısmen Ankara'dan 
kısmenWashington'dan yönetilir 


bir görünüm kazandı” 


©Doç. Gül Turan: “IMF'nin uyguladığı siyaset, 
tam bir baskı siyasetidir” 


NATO Dışişleri 


Bakanlar Konseyi 


ortak bildirisi yayınlandı 


LUNS: TÜRKİYE'YE 
YAPILACAK YARDIM 
ÖZEL KOMİSYONDA 
GÖRÜŞÜLECEK 


7 ve 8 Aralık tarihlerinde Brüksel'de toplanan NATO kış dönemi 
Dışişleri Bakanları Konseyi dün öğleden sonra 
çalışmalarını tamamladı. Yayınlanan sonuç bildirisinde NATO üyesi az 
gelişmiş ülkelere ekonomik yardım yapılması 
için girişimlerde buluna- 


cağı belirtiliyor. Bildirinin ikinci maddesinde 
yer alan bölüm özetle 


şöyle: Savunma ve ekonominin bir birine yakın- 
dan bağlı olduğu görüşünde birleşen bakanlar, ekonomik giçlükler içinde bulunan üye 


ülkelere yardımda 
bulunarak bu ülkelerde 
sağlıklı bir ekonomik 


yapının gerçekleşmesinin 
önemine işaret ettiler. 

Bakanlar NATO anlaşmasının İkinci maddesinden hareket ederek 
üye ülkelere ikili ve çok 
yönlü yollarla olanakları 
oranında mali yardım ve 
ekonomik ilişkiyi geliştirmenin acil ve gerekli olduğunda birleştiler. 
NATO Daimi Konseyinin 
bu konuda da yeni girişimlerde bulunarak rapor vermesini kararlaştırdılar. 

NATO bildirisinde ayrıca, bütün bölgelerde her 
türlü sorunun barışçı yollardan çözülmesi gerektiği ifade edilerek, 

"Bakanlar, Varşova 
Paktı kuvvetleri ve donanımlarında, Doğu 
bolukunun amaçlarının 
askeri üstünlük olmadığının 
tekrarlanmasına karşılık, 
konvansiyonel ve nükleer yığınağın devamını 
kaygıyla izlerler" denildi. 

Konsey Toplantısının 
bitiminden sonra WTO 
Genel Merkezinde Türk 
gazetecileri ile bir toplantı yapan Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün Konsey Toplantısı sırasında 
ele alınan konular ve 
Brüksel'deki ikili görüşmeler hakkında açıklamalar yaptı. 

Hükümetin Cumhuriyet tarihinden beri en cid 
di ve mali ekonomik 
sorunların ortaya çıktığı 
bir dönemde iş başına geldiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Ökçün 


tahsis ettiği ülkeleri 
kontrol edön bir kuruluş 
olarak görmektedir. IMF 
ve OECD, Türkiye ile 
olan ilişkilerinde baskı 
yapmaktadır. Her ne 
kadar IMF'nin tüzüğün- 
de devalüasyon ancak ilgili ülkenin takdiri ile 
yapılır diye yazıyorsa da 
uygulama tam aksi yöndedir ve gelişmekte olan 
ülkederin çoğuna karşı 
IMF'nin uyguladığı siyaset, tam bir baskı siyasetidir. Baskı kelimesini 
özellikle kullanıyorum. 
"Para Fonuna verilen taahhütlere bağlı olarak düzenli çapraz kur 
ilişkileri yürütülmek is 
tenmiştir. Türk lirasının 
dış değerinin tespitinde 


ABD doları esas alınmaktadır, e T 
"Türkiye'de yürütül- 


müş ve yürütülmekte olan 
iktisat politikasının sonucu olarak, ithal mallarına 
gereksinme gittikçe artmıştır. İhracat ise, ithalatı yine çok gerilerden 
takip etmiştir. 


bu sorunların halledilmesi için uluslararası 
alanda çeşitli girişimlerde bulunularak bazı 
ilerlemeler kaydedildiğini 
açıkladı. "Borçlarımızın 
ertelenmesi konusunda 
OECD'nin bazı kararları oldu. Bunun yanı sira banka kredileri aracılığı ile yeniden Türk 
ekonomisini canlandırmaya çalışıyoruz" diyen 
Dışişleri Bakanı NATO 
Konseyinde ele alınan 
ve Türkiyeyi özellikle 
ilgilendiren sorunlar 
hakkında şunları söyledi: 
"Bugünkü görüşmeler 
sırasında ekonomik yardım konusuyla özellikle 
ilgilenen Türkiye Portekiz ve Yunanistan Dışişleri Bakanları söz aldılar. Hava son derece 
olumluydu. Üçüncü madde olduğu gibi kabul edildi. İlk defa olarak ekonomi ile savunma arasındaki bütünlük vurgulandı. 
Bu karar NATO üyelerinin siyasi iradesini yansıtmaktadır, fakat şunu 
belirtmek isterim ki siyasal irade belirlenmesinin 
yanı sıra önemli olan 
bunun maddi uygulamasıdır. 

Bir gazetecinin Türkiye'nin beklediği somut ekonomik yardım 
konusunda NATO Konseyinden kesin bir karar almadı, yeni bir konsey toplantısına kadar 
bekleyiş dönemi devam 
edecek mi? Sorusunu 
Ökçün erteeme söz 
konusu değildir. Önümüzdeki bir iki ay içinde gerek ikili gerek 
çok yanlı temasar sayesinde belirli sonuçlar 
alabileceğim inancındayım şeklinde cevaplandırdı. 

Bu sabah AET Komis- 


"yonu Başkanı Roy Jam 


kins ile yaptığı görüşme 
hakkında bilgi veren Gündüz Ökçün Komis 
yon Başkanına Başbakan 
Ecevit'in bir mektubunu 
ilettiğini ve mektuba ek 
olarak kendisinin Alman 
Dışişleri Bakanı Genşer 
e sunmuş olduğu bir raporu vermiş olduğunu 
söyledi. 

Ecevit'in mektubunda 
Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik 
durum döviz darboğazı 
ve AET'den talep edilen 
yardım konuları yer alı- 


yor. 
Öte yandan Gündüz 
Ökçün'e Alman Rad- 


yosunun sormuş olduğu 
bir soruyu cevaplandırarak çift vatandaşlık hakkının çıkacağını ve teklifin meclise o verilmek 
üzere olduğunu belirtti. 

NATO Dışişleri 
Bakanları Konsey Toplantısının tamamlanmasının ardından dün öğleden sonra bir basın 
toplantısı düzeynleyen 
Genel Sekreter Luns 
Türkiye ve Portekiz'e 
yapılması düşünülen askeri ekonomik yardm konusunun konsey sırasında 
somut olarak değinilmediğine ve bunun 12 Aralık tarihinde toplanacak 
olan NATO'nun Türkiye ve Portekiz'e yardım için kurulmuş 
olan özel komisyonunda 
daha etraflı olarak ele 
alınacağını söyledi. 

Genel kanının olumlu 
olduğunu ve kendisinin 
yardım konusunda yeni 
girişimler yapmakla görevlendirildiğini sözlerine 
ekleyen NATO Genel 
Sekreteri, Yunanistan'ın 
yeniden NATG'nun 
askeri kanadına dönme 
sinin Konsey sırasında 
tartışılıp tartışalamadığı 
şeklindeki bir soruyu 
şöyle cevaplandırdı: 
"Ege sorunu sivil ve 
askeri olmak üzere iki- 
ye ayrılmaktadır. Bu 
konu Konsey sırasında 
özel olarak görüşülmedi. Fakat Konsey dışında bakanların ikili ve 
üçlü olarak yapmış olduğu görüşmeler sırasında 
ele alındı." 

Üçlü görüşmelerden 
neyi kastettiğini sorduğumuz NATO Genel Sekreteri kesin bir cevap vermekten kaçınarak "Türkiye, Amerika ve Yunanistan Dışişleri 
Bakanlarının yaptığı başbaşa görüşmeler olabilir" 
dedi. Bilindiği gibi Amerika'nın Türkiye ve 
Yunanistan anlaşmazlığı 
ve Kıbrıs sorunu içir 
bir plan hazıdadığı bası 
na yansımıştı. 


Fraksiyon 


Çatışması 
Doğan Yurdakul 


Rusya'nın beşinci kolunun ve sahte solcuların halka saldırılarını gözardı eden,zorba çetderinin ekmeğine yağ süren bazı yutturmacalar var. 

Bunlardan en yaygını, çetderin birbirleri 
ile dalaşmalarına yok "fraksiyon çatışması", 
yok “klik anlaşmazlığı" gibi devrimci teori- 
den alınma sözlerin yakıştırılması. 

Böyle söylenmesi, elbette sahte solcu çete crin epey işine yarıyor. Böylece, her biri şu veya 
bu ölçüde Rusya'ya bağlı olan bilmem kaç tane çete, aralarındaki post kavgasına devrimci 
bir süs vermiş oluyorlar. Bu çatışmaları 
“solcular” arası bir fikir ayrılığı gibi gösterme 
im kanına kavuşuy orlar. 

Halka karşı zorbalık uygulayan, kendi aralarında çete savaşı yapan bu grupların hepsinin kendine "sol" kisvesi vermesinin önemli bir 
nedeni var. Bugün Türkiye toplumunda devrimciliğin. sosyalizmin büyük bir itibarı var, yıllardır halkım içinde sağladığı önemli bir saygınlığı var. Halk meseleleri henüz derinlemesine 
anlayamadığı için de, kendine "devrimci" sisü 
verenlere inanıyor. Onların zorbalığının nasıl 
faşistlerin yaptığıyla aynı şey olduğunu farkedemiyor. 

Ama faşist olmak için ille de eline metre 
alıp insanların kafatadarını ölçmek gerekmiyor. O tür yöntemler modası geçmiş. itibar 
edilmez yöntemler olmuş. 

“Benim fikrimden olmayanlara falanca mahalle mezar olur", “Filanca sloganı söylemeyen fişmanca okula giremez" demenin, kafatası ölçmekten ne farkı var? 

MHP'lilerin kendinden olmayan herkesi 
düşman sayması ile, sahte solcuların kendinden 
olmayan herkesi faşist sayması arasında en küçük bir fark yok. 

Eşkiya çetderi mahalleleri parsel parsel 
ayırıp ortaçağ beylikleri kuruyor. Otobüs 
duraklarını ellerine geçirmek için birbirleriyle 
savaş yapıyor. Bir okulda öğrenciler üzerinde 
terör yaratmayı başaran, o "kalenin" burcuna 
bayrağını çekip, kendi derebeyliğinin şatosu 
olduğunu ilan ediyor. 

Üç tane başıbozuk bir araya gelip, çete reisinin ismini kendine örgüt adı yapıyor. "Solculuk” tozuna bulanmış ve mümkün olduğu 
kadar zor anlaşılan iki tane de slogan bulunca 
oluyor size yeni bir "fraksiyon". Böylece 
“Şucular”, "bucular” diye Türkçe'de ne kadar 
insan ismi varsa, o kadar da Rusya'ya hizmet 
eden "fraksiyon" türüyor. Aralarındaki tek 
fark Rusya'ya bağlılığın derecesi. 

Rusya'ya uşak derecesinde bağlı olan TKP 
ise işin kolayını bulmuş. Bütün çetelerin içine 
adam sızdırmış, beşinci kol sokmuş. Halkın 
hoşuna gitmeyeceğini düşündükleri işleri, 
saldırganlıkları bunlara yaptırıyorlar. Böylece 
bu grupların hepsi, Türkiye'nin bağımsızlığını, 
özgürlük ve demokrasiyi savunan devrimcilere 
saldırmakta birleşiyorlar. Aynen aç kurtlar 
gibi. Saldıracak birşey bulunca birlikte saldırıyorlar. Saldıracak birşey bulamayınca da 
birbirlerini yiyorlar. 

“Fraksiyon çatışması" yakıştırması, hükümetin de işine gediyor. "Bana ne, ben karışmam, alt tarafı fraksiyon çatışması" diyerek 
mahalleleri, gecekonduları, okulları silahlı zorbalara terkediyor. Ama asıl neden, hükümetin 
sahte solcu çetderin arkasındaki destekten, 
Rusya'dan çekinmesi, ona teslim olması. 

Haydut grupları arasındaki post kavgasının 
adı fraksiyon çatışması ise, buyrun Demir Döküm'de ne olduğuna bakın. Orada işçilerin 
sırtında taht kurmak için boğuşan otuz dokuz 
tane fraksiyon bir oldular. Sopayla, demir 
çubukla, tabancayla devrimcilerin, işçilerin birliğini isteyenlerin üstüne yürüdüler. Sonuç ne 
oldu? İşçilerin birlik isteği zafer kazandı. Rusyacı 39 fraksiyonun fabrikada kurmak istediği 
imparatorluk hayalleri çöktü. 

Kendilerini "solcu" gibi gösterip, fikrini kabul ettirmek için saldırganlığa başvuran, silah, 
sopa zoruyla görüş kabul ettirmeye çalışanlar 
haksızdırlar. Haksız oldukları için saldırıyorlar. "Yaşasın Rusya" demekten ibaret olan 
görüşlerini Türkiye'de kimsenin kabul etmeyeceğini bildikleri için cinayet işliyorlar. Ama 
Türkiye halkı kuru gürültüye pabuç bırakmayacaktır. 


Antalya 
Bayileri 
anlatıyor 
Röp:Çetin 
KöYOĞLU 


GAZETE |, 
BAYİLERİ 
ANLATIYOR: 


Hazırlayan: 
ŞenolKonukçu 


Antalya Atatürk caddesinde bayii 


CEMAL OSKAY:”Tüm 
bayileri birleşip sendika 
kurmaya çağırıyorum” 


"Van depreminden sonra Antalya'ya ainmle 
birlikte geldim. İki yıl önce bu işe başladım. Liseyi bitirdikten sonra iş bulamadığım için bir 
yakınım vasıtasıyla belediyeye ait olan bu büfeyi tuttum. Vi 

"Sorunlarımızın başında kira geliyor. Ufacık 
bir yer için 20 bin lira ödemekteyiz. Gazete 
ve tekel maddesi satarak bunu zor karşılıyoruz. Zaten tüm gazetderi birarada satamıy oruz. 
Bundan hem biz hem de müşteri memnun de 
gil. Bize kalan kâr oranında önemli bir sorun. 
Artan bu hayat pahalılığında bizim kâr oranı 
da artmalıydı. Ben günde 250 civarında gazete 
satıyorum. Yüzde ondan bize kalan 75 TL dır. 
Bununda 65 TL. sı günde yer kirası oluyor. 

"Günde 12-13 saate varan bir süre çalışıyoruz. Tatili yok bu işin. Baş bayinin çok zaman gazete ve mecmua taleplerimizi zamanında 
karşılayamaması yüzünden yok! satıyoruz. 

"İşte başlıca sorunlarımız bunlar. Sendikamızın olmaması bazı haklarımızı alamamamıza neden oluyor. Bizlerin hakkımızı almak 
için sendikalaşma istemimiz yerinde ve haklı 
bir istektir. TÜM BAYİLERİ BİRLEŞİP SEN. 
DİKA KURMAYA ÇAĞIRIYORUM." 


9 Aralık 1978 


sanat “edebiyat 


Sıkıntı verici iki film 


Batı sinemasında idealizmin 
çeşitli görünümleri 


Şu günlerde İstanbul sinemalarında, İsveç ve İngiliz sinemasından birer örnek gösteriliyor. Ingmar Bergman'ın 
“Yüz Yüze" ve Nicolas Roeg'in ikinci haftasını sürdüren 
"Karanlığın Gölgesi" adlı yapıtları. Film ithalcilerimiz, bu 
filmleri, “ticari sinema" anlayışına karşı "'sanat filmidir" 
diye satın alıyorlar. Oysa ki taşıdıkları gerici ideoloji ve 
bu ideolojinin sonucu olarak seyirciyi içine sürükledikleri 
karamsarlık ve sıkıntı ile bu filmler, en azından "ticari" de- 


nen filmler kadar zararlı oluyorlar. 


Günümüzün sorunu, "sanat filmi" adı altında bu bireyci 
bunalım filmlerini getirmek değil, dünya sinemasının ilerici, 


"Karanlığın Gölgesi" filmi de, batı 


devrimci örneklerini seyircimize sunabilmek aslında. Türkiyeli seyirci yıllardır bs tür yapıtlara susamış durumda. 
Ama film ithalcilerimizin “sanat filmi" anlayışları ne yazik ki değişmiş değil. Bergman'ın “Yüz Yüze"si de, Roeg'in 


sinemasında burjuvazi- 


nin sanatının tipik örnekleri. Ve bu sanatın öz yönünden nasıl çürümüş durumda olduğunu, insanın sorunlarına nasıl 
kötümser bir yaklaşım içinde bulunduğunu, nasıl bir çık- 


maz içinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu iki sıkıcı filmi de 


okurlarımıza tavsiye etmiyor, ancak -taşıdıkları gerici ideolojiyi sergilemek için kısaca ele alıyoruz. 


MAI—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ-—ğ—ğçğ—ğ—yş——ğÇ—ğç—<—“—ğğ ğe 


“Face to Face ' 


/ Yönetmen ve senaryo: İng- 


mar Bergman / Görüntüler: Sven N ykvist | Oyuncular: Liv Ullman, Erland Josephson, Aino Taube - Henrikson, Gunnar Bjornstrand / İsveç filmi 
(1975) / EMEK Sinemasında. 


Ün iü İsveçli yönetmen 
Ingmar Bergman, ü 
Yüze" adlı filminde, bir 
hastanede psikiyatrist olarak çalışan evli, bir 
çocuklu genç bir kadının 
Jenny Isakssonin iç 
dünyasını, ruhsal bunalımlarını anlatıyor, Kocası bir kongreye katılmak 
için, üç aylığına Şikago'ya gitmiş olan Jenny, 
yaz aylarını anneannesi 
ve dedesiyle geçirmeye 
karar veriyor ve onlarda 
konuk kalıyor. Öte yandan Jenny'nin, kocasının 
her yokluğunda kendine 
bir aşık bulduğunu anlıyoruz. Bu arada kadın, 


bir pártide tanıştığı 
Thomas adlı doktorla 
cinsel ilişki kurmadan 


arkadaşlık etmeye başlıyor. Jenny sık sık kabuslar görüyor, korkuyor, 
başindan geçen tecavüze 
uğrama olayı bunalımını 
daha da artırıyor; ani bir 
kararla intihara kalkışıyor, kurtarılıyor, hastanedeki yaşamını sürdürmeye devam ediyor. 
Jenny, Bergman'ın 
kadın kahramanlarından 
bir yenisi. Yönetmen 
Jenny'yi kendi kendisiyle 
“yüz yüze" getiriyor, 
onun iç dünyasını sergilemeye, çözümlemeye çalışıyor. Burada önemli 
olan, Bergman'ın insana 
bakış açısı, onu inceleme 
yöntemi. Yönetmenin 
dünya görüşünü belirleyecek temel nokta bu. 
Jenny'nin korkuları, kabusları nereden doğu yor? 
Filmin bu soruya verdiği 
yanıt şu: Bu durum, 
sonradan bir trafik kazasında ölmüş olan annebaba'sının onun “zerinde 
uyguladıkları baskıdan, 
katı disiplinden 
doğmuştur. Jenny, hep 
çocukluğunu hatırlıvor, 


"OYUN? 


rüyalarında anne — babasıyla bir hesaplaşmaya 
girişiyor. Özellikle intihar girişimi sonrasında 
geçmişini Thomas'a anlatırken bu gerçekleri öğreniyoruz.. Be.gman, 
baskı ve azarlama altında 
geçen çocukluğun 
denny'de sürekli bir suçluluk duygusu uyandırdığını belirliyor. Bu duygunun Jenny'nin kişiliğinde ters tepkilere, aşırılığa, örneğin kocasını aldatma gibi davranışlara 
yol açtığını vurguluyor. 


Bergman'ın insana 
bakış açısı işte bu. Geniş 
ölçüde oFreued'culuktan 
etkilenen idealist bir bakış açısı. Yönetmen, 
kahramanının bunalımı: 
nı, Freud'da olduğu gibi 
bilinçaltı i'e açıklıyor ve 
bu bunalımdan kurtulmanın yolunu da yine 
Freud'da olduğu gibi 
inanç ve telkinde görüyor. Filmin sonunda kızma yeni bir intihar 
denemesi yapmayacağına 
dair söz veren Jenny, 
işine geri dönüyor. 
Freud'un ruhsal durumları, nesnel, toplumsal 
koşullarla incelemeyi 
reddeden, her şeyi bilinçaltı dürtülere bağlayan ve materyalizme 
taban tabana ters düşen 
psikanaliz teorisi, Bergman için bulunmaz bir 
kaynak olmuş. 


'Yüz Yüze"de Bergman, yalnız baş kahramanı Jenny'yi değil, tüm 
toplumu ruhsal yönden 
bozuk, hastalıklı ya da 
yozlaşmış gösteriyor. 
Gençlerle aşk yaşayan 
yaşlı bir doktor karısının 
verdiği partide karşımıza 
çıkan insanlar, Jenny” 
ye tecavüz etmek isteyen 
iki adam, Jenny'nin ken- 


dergisi 


yeniden çıkıyor 


1940'ların ilk yarısında çıkmaya başlamış olan 
ve daha sonra yayın hayatına son veren "Oyun" 
dergisinin yeniden çıkacağı bildirildi. Tiyatromuza yararlı bir hizmet yapmış olan “Oyun” dergisinin tekrar yayın hazırlıklarına başladığını kurucuları adına bildiren S. Günay Akarsu, tiyatro çevrelerinden yazı çeviri ve öneriler beklediklerini açık- 


ladı. 


"Oyun" dergisinin çıkış amacı, bir dönüm noktasına gelen tiyatromuzun içine düştüğü bunalımdan çıkış yolu bulmasına katkıda bulunmak olarak 
belirtilmektedir. Ayrıca dergi Türkiye tiyatrosunun 
geleceğine ışık tutmaya çalışırken, yeni seyirci kesimlerini tiyatroya kazanmak için neler yapılması 


gerektiğini araştıracaktır. 


Geniş kitlelerin etkisiyle 


Tiyatro'da yeniden birimlenmesi hedefini gözönün- 


de tutacaktır, 


"Oyun" dergisinin bilimsel, tahlilci bir yaklaşımla tiyatromuzun sorunlarına eğilmeyi bir çalış- 


| ma yöntemi olarak benimserken, amatör tiyatrolar 


konusuna da önemle eğileceği belirtilmek tedir. 


Aşık Nesimi Çimen 
Paris'e gitti 


Tanınmış halk ozanlarından Aşık Nesimi Çimen, Fransız Radyo TV Kurumunun çağrılısı olarak, 5 Aralık Salı Günü'Paris'e gitti. 

Aşık Nesimi Çimen'in Paris'te kendisiyle ilgili 
olarak yapılacak bir radyo programına katılacağı 


öğrenildi. 


Aşık Nesimi Çimen sonra yedi aylık bir gezi 
daha yapacak ve İngiltere, İsveç, Danimarka, Hollanda, Almanya gibi çeşitli ülkelerde dinletiler ve- 


recek. 


Nesimi Çimen'in dış gezisinin 1979 yılının Haziran ayı sonlarına dek süreceği belirtildi. 


necati güngör 
| SEVGİ EKMEKTİR 


E HİKAYELER U Ye varr | 


di hastaları Bergman'ın 
bize gösterdiği başlıca 
örnekler. Bergman'ın 
bütün bu sevgisiz, yoz 
ya da hasta insanlara 


tedir. 
minde 


"Yüz 
İsveç 


Yüze" 


Bergman, toplumu 


tüketmiş” olarak 
Bu iki insan filmde sevginin, dostluğun, bağlılığın simgesi olarak sunuluyorlar. Ancak Bergman'a göre, dedenin ölümüyle bu soylu değer- 


cadelenin önemini 


ler de yok olup gitmek- ramayışından kaynaklanfiltoplumu 
için olumlu hiç bir yön 
yer almamaktadır. Kısaca 


maktadır. 


"Yüz Yüze" filmi, oyuncuların oyunundan 


da tutun da, aşırı yakın plên 
metafizik bir gözle "sıfırı ve yüz çekimi kullanımıgörmekte ve göstermektedir. 
Bu Bergman'ın toplumda, ezilen, sömürülen sınıfları hiç görememesin- 
den, onların verdiği mükav- 


na, dekor ve mizansen 
düzenine kadar, Bergman'ın soğuk, umutsuzluk aşılayan dünyasını, 
çöken sınıfın çaresizliğinden doğan karamsarliğini ortaya koyuyor. 


KARANLIĞIN GÖLGESİ 


luv disini 
"Dont''t Look Now"/Yönetmen: Nicolas 
Donald Sutherland, Hilary Mason, 
SİTF'de 2. Hafta. 


İşte sinema adına gerçek bir kabus 
daha. Nicolas Roeg'in İngiliz kadın 
yazar Daphne D'w Maurier'nin bir öyküsünden uyarladığı "Karanlığın Göl 


Roeg/ Oyuncular: Julie Christie, 
Clelia Mantania/ İngiliz. filmi (1973)/ 


yüye, ruhlara, önzesiye inanma var; 
dinsel öğeler var 
insanın geleceğine bakış konusunda 
idealist dünya görüşünün en koyu bi- 


Topluma, insana, 


gesi", "Yüz Yüze''deki Jenny'nin cimiyle Roeg'in filminde yansıdığıkarabasanlı rüyalarından farksız. pi görüyoruz. Film, her toplumda 
y görüş i p 

varolan gerici, katıl inançları haklı 


Yönetmen "ölümün" gölge gibi 
yakasına yapıştığı genç, çocuklu bir 
ailenin öyküsünü anlatıyor. Kızları 
gölde boğulan Laura ve John, Vene 
dik'e giderler. Mimar olan John, bu 
rada ünlü bir kilisenin onarımı ile ilgilenir. Laura ise birisi kör, iki yaşlı 
rahibe ile dost olur. Kör rahibe 
John'un başına büyük bir kaza 
geleceğini hisseder ve bunu Laura'ya 
söyler. Film gerçekten de John'un 
Venedik sokaklarında garip bir bi- 


çimde öldürülmesiyle son bulun. gesi" 


çıkarıyor; insanın kaderinden kaçamayacağını, buna razı olması gerektiğini düşündürtüyor 


Eski bir görüntü yönetmeni olan 
Roeg, anlatmak istediklerini amacına 
uygun, çarpıcı, etkili bir biçim içinde 
sinemalaştırmış 
kenti, doğal dekor olarak, sinemada 
belki de ilk kez bu denli soğuk, kavanlık, tüyler ürpertici bir biçimde 
kullanılmış 
yaygınlaştırdığı 


Örneğin Venedik 


Bizce "Karanlığın Gölideoloji ile 


mevsimin en gerici, en karşı çikil- 


Görüldüğü gibi Roeg'in karşımıza 
çıkardığı dünya Bergman'ınkinden de 
karamsar. "Karanlığın Gölgesi"'nde 
kadercilik var; boyuneğme var; bü 


Çukurova 
Gazeteciler 
Cemiyeti “Fotoğraf 
ve Karikatür 
Sergisi” açtı 


Çukurova Gazeteciler Cemiyeti kendi çalışmalarını "1. Fotoğraf ve Çizivizyon-Karikatür 
Sergisi” adı ile sergiledi. Sergi- 
de cemiyet tarafından her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmaların- 
da ödül alan yapıtlarla, TRT Televizyonunun 10. kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırlanan TV 
karikatürlerine de yer veriliyor. 

Sergi Cukurova Gazeteciler 
Cemiyeti salonunda 12 Aralık 
akşamına kadar ziyaretçilere 
açık tutulacak. 


lamıştır. 
Büyük 


Güney. 


Mao Zedung 


Kültür Sanat 
ve Edebiyat 
Üzerine 


AYDINLIK © Cağaloğlu.İstanbul 


YAYINLARI 


ması gereken yapıtlarından biri. Bereket, film, tüm biçimsel özelliklerine karşılık, buz gibi öyküsüyle geniş bir ilgi toplamıyor 


“Güneşin 
Çocukları” Ankara 


Devlet 


Tiyatrosunda 


Devlet Tiyatrosu, büyük Sovyet 
yazarı Maksim Gorki'nin “Güneş'in 
Çocukları" adlı oyununu dünden itibaren Ankara'da oynamaya baş- 


Tiyatro'da yedi kez sunu- 


lacak olan oyun Kerim Afşar tarafından yönetilmiş, dekor ve giysilerini Gönenç Öktem hazırlamıştır. 

“Güneşin Çocukları" adlı oyunda 
şu oyuncular görev almaktadır: Haluk Kurdoğlu, Canan Mete, Gülgün 
Kutlu, Çetin Tekindor, Alpay İzburak, Beyhan Güven , 
Kılınç, Ferdi Merter, Savaş Başar, 
Gönül Orbey, Mazhar Alanson, Emre Alpago, Adnan Biricik, Orhan 


Sadrettin 


Bu derlemede 
1927 - 1965 yılları 


arasında, Mao Zedung'un Sanat ve 
edebiyat üzerine 
yazdığı 17 makale 


yer almaktadır. Makalelerden bir kısmı 
Türkiye'de ilk defa 
yayınlanmak tad 


olan Eczacıbaşı takımı. 


DEE a 


Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasında Belçika şampiyonu ile oynayacak 


Avrupa Şampiyon Kulüpler Voleybol Turnuvasında 


Eczacıbaşı Voleybol 
Takımı Belçika Şampiyonu 
ile bugün karşılaşıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Voleybol Turnuvası'nda Türkiye'yi 
temsil eden Eczacıbaşı 
Voleybol Takımı papa 
Belçika şampiyonu İbis 
Kortrijik takımı ile İstanbul'da karşılaşıyor. 
İkinci turun ilk karşılaşması için İstanbul'a 
gelen Belçika şampiyonu 
Kontrijik . antrenörü Eczacıbaşı'nı tanımadıklarını, fakat hem Türkiye'- 
de, hem de Belçika'da 
yapılacak karşılaşmaları 


kazanacak güçte olduğunu ifade etti. Eczacıbaşı 
takımı ise bu turnuvada 
daha önceki turda yaptığı karşılaşmalarda Arnavutluk şampiyonu Dinamo Tiran ile oynamış, 
ilk maçı 3-0 kaybetmiş, 
ikinci maçı 3-1 kazanmış, Arnavutluk takımı 
oyuncularının lisansını 
ibraz edemeyince ikinci 
tura geçme hakkını ka- 


zanmıştı. 
İstanbul o Altunizade 
Spor Salonunda saat 


13.00'de karşılaşacak o- 


KISA/KISA 


Basketbol Federasyonu Başkanı Uğur Erel 
boş bulunan İdari İşler 
Sekreterliğine Şefik Sivrikaya Yasal İşler Danışmanlığına Avukat Gül 
Güven ile Avukat Adil 
Özkol ayrıca boş bulunan üyeliği de Mesut 
Kütük'ün getirildiğini açıkladı. 


Gençlerbirliği kaleci- 
si Mustafa Kalkandelen 
üç gündür kamuoyunu 
çalkalayan şike olayı üzerine tazminat davası 
açtı. Mustafa Kalkandelen, yaptığı açıklamada 
kendisini asılsız yere ihbar edenlerin hakim 
önünde hesap vereceklerini söyledi. 


Ankaragucu Ku lü bü 
Başkanı Sabri Mermutlu 
ise "adaletin vereceği karara saygılı olacaklarını" 
açıkladı. 

Futbol Federasyonu 
geçen Çarşamba günü 
Kırklareli'nde oynanması 
gereken- Kırklarelispor- 


Galatasaray (B) takımlar 
maçını ileri bir tarihe erteledi. Çarşamba günkü 
maça Galatasaray takımı 
kötü hava koşulları nedeniyle geç çıkmıştı. 

Federasyon Kupası 
Bireysel Kros Birinciliği 
bugün Adana'da koşuluyor. 


15 bölgeden 75 spörcunun katılacağı yarışmalar 17 Aralık'ta Bulgaristan'da yapılacak 
olan kros birinciliklerine 
hazırlık mahiyeti taşıyor. 

Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası bugün 
Madrit'te başlıyor. Türkiye bu şampiyonaya 
orta boyda Ahmet Enünlü, kısa boyda ise Erdal 
Ekşi ile katılıyor. 


Basketbol Federasyonu Avrupa Kupası nede- 


niyle ertelediği EczacıbaşrEfes Pilsen, Tofaş 
SAS-Yenişehir Meysu 
maçlarının 20 Aralık 


Çarşamba günü yapılmasını kararlaştırdı. 


(A) Milli Takımı Eylül 1979'da 
bir turnuvaya katılacak 


(A) Milli Takımı 
Şubatta Cezayir'le 
karşılaşacak 


Futbol Federasyonu 
1-15 Eylül 1979 tarihinde Seul'de düzenlenecek 


uluslararası turnuvaya 
(A) Mili Takımımızın 
katılmasını (o kararlaştırdı. 


Güney Kore Futbol 
Federasyonunun yaptığı teklifi olumlu karşılayan yetkililer bu faaliyetin 1979 yılı içinde 
konulmasını uygun görmüşlerdir. Alınan bilgilere göre Futbol Federasyonu bu turnuvaya 
Milli Takımın ilerisi 
için ümit veren genç 
oyuncularla takviyeli 
olarak gönderecek. 

(A) Milli Takımımız, 
28 Şubat'ta Bursa'da 


Cezayir ile karşılaşacak. 

Ayrıca, Avrupa Uluslar Kupasına hazırlanmak 
için (A) Milli Futbol Takımımız, 28 Şubat 1979 
tarihinde Cezayir ile Bursa'da özel bir karşılaşma 
yapacaktır. Avrupa Uluslar Kupasında Malta ve 
B.Almanya ile oynayacağımız karşılaşmalara hazırlık mahiyetini taşıyacak olan bu karşılaşma- 
nın rövanşı 24 Ekim 
1979 tarihinde Cezayir'- 
de yapılacaktır. 


Öte yandan, Milli Ta- 


kımımızın oynayacağı 
diğer hazılık maçlarının 
programlanması o eğitim 
dairesince yapılmaktadır. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


APHÜKÜMETİNİN 
1970'DE HAZIRLATTIĞI 
MHP DOSYASI 


lan takımların şu kadroları ile oynaması bekleniyor: 

ECZACIBAŞI: Oktay, 
Mitev, Ata, Serdar, Zeki, 
Uğur, Faruk, Selim. 

İBİSKONTRİJİK : Maes, Van Gheluwe, Beke, 
Staelens, Varesse, Boghemens, Claerman, Creupelandt, Dirk Van Este. 

Son antrenmanda sakatlanan Kontrijikn as oyuncularından Philippe'- 
nin oynama ihtimalinin 
zayıf olduğu gelen haberler arasında. 


Amatör Milli 
Takımı pazartesi 
günü kampa 
giriyor 


1980 Moskova Olimpiyatları ile Avusturya 
Amatör Milli Takımı ile 
yapacağı maça hazırlanan Amatör Milli Takımı 
Pazartesi günü Mersinli 
Ahmet kamp tesislerinde 
kampa girecek 

Amatör Milli Takım 
aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: 

Arif (Güneşspor), Si- 


iddiaları geliyor. 


kızışıyor. 


hirlere ücretsiz taşırken 


takımlar arasındaki 


larının yoğunlaşması 


demeçlerde şike yapan 


tışmak istediğimiz şu: 


setinin bir sonucu mu? 
silere bağlı bir olgu mu, 


Futbolcuların köle 


diği 


kazanalım" anlayışının 


pek sanmıyoruz. 


tirilmesidir. 


mış, sporu yozlaştıran 
ortadan kaldıran "spor 


dan kaldırılması için 


(Eskişehirspor), 
(Gaziantep), 
Mustafa, Mustafa Ulucan 


nan 
Mehmet 


(Adanaspor), Hayrettin 
(İstanbulspor), Süleyman 
(Beşiktaş), . Zeki - (Batı 
Berlin Türkspor), Peyami 
(Berlin Zehlendorf), 
Cumhur (Berlin Yesilyurt), İlyas (Herta Berlin), Tunç (Berlin Atalay- 
spor), Melih (Göztepe), 


Şike iddiaları artarken 
Nevzat IŞILTAN 


Türkiye Liglerinin birinci yarılarının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde kamuoyunu en 
fazla meşgul eden konuların başında yine şike 


Liglerde bir yanda birincilik yarışı hızlanırken, bir yandan da kümede kalma mücadelesi 
Kulüp yöneticileri, 
maçlarını desteklemeleri amacıyla çeşitli şe- 


söylentilerinde büyük meblağların lafı ediliyor. 
Bu paraları kimin ödediği konusuna gelince, 
rekabeti 
kimler yarar sağlıyorsa tabii ki onlar ödüyor diye bu soruyu cevaplamak kolay. 


Rekabetin kızışması ve peşinden şike iddiakarşısında Federasyon 
yetkilileri ne yapıyor? Federasyon her zaman 
olduğu gibi demeç üstüne demeç veriyor. Bu 


nik adam ve yöneticilere ne gibi cezalar verileceği açıklanıyor. Takımların puanlarının silineceği, bir alt kümeye indirileceği vs. gibi tedbirler getirileceği söyleniyor. Burada verilen 
cezaların şeklini tartışacak değiliz. Bizim tar- 


veya bu kötü niyetli kişilerin davranışları sonucunda mı ortaya çıkıyor, yoksa bu Türkiye'de uygulanan spor anlayışının, Spor siya- 


mı? Esas tartışılması gereken konu bu. 


sporcuların açık artırma ile takım değiştir. 
rekabetin, "Ne pahasına olursa olsun 


lerden, sokaktaki vatandaşa kadar herkesin 
beynine her gün şırınga edildiği bir ülkede 
şike denilen olayın cezalarla önleneceğine, ortadan kaldırılabileceğine kimsenin inanacağını 


Federasyondan, sporla uğraşan, sporu yö- 


netenlerden istenilen, sorunun bu yönüne eğilinmesi, çözüm için bu meseleye bir çözüm ge- 


Ülke sporuna ahtapot kolları gibi elini at- 
, tüm insani değerleri 
balarının, emperyalist spor anlayışının orta- 


onların tehditlerine göğüs gerilmeli, bu çevrelerden gelecek baskılara boyun eğilmemelidir. 


taraftarlarını 


, bir yandan da şike 


kızıştırmaktan 


takımlar, oyuncu, tek- 


Şike olayları acaba şu 


Kısaca şike sorunu kiyoksa yapısal bir olay 


gibi alınıp satıldığı, 


tribünlerdeki kitle- 


ağalarının", para ba- 


mücadele edilmelidir, 


Erol (Düzcespor). İsmet 


(Ankara (o Muhafızgücü), 
Ersen (İzmir Denizgücü), 
Aykut (Sakaryaspor), 


Oğuz (Sarıyer), Ümit (M. 
Yenişehir). Hayrettin 
(Konya Karagücü), Çetin (Lüleburgazspor), Yaşar (Sakarya Yıldırım- 
spor). 


Atletizm Federasyonunun Truva 
Bayrak koşusundaki tavrı kınandı 


ÇANAKKALE 
Beden Terbiyesi Çanakkale Bölge Müdürlü- 


gü'nce düzenlenen geleneksel 13, Truva Bayrak 
Koşusu nda Atletizm Federasyonunun takındığı 
tavır, bu spora yakın 
çevrelerce kınandı. 
Çekişmeli geçen Bayrak Koşusu ile ilgili olarak bir açıklama yapan 


Futbol Federasyonu 
Başkanı 


Sayarı: 


"Yabancı 


futbolcu 
konusu sezon 


sonunda 
yeniden 


ele alınıp, 
düzenlenecek 


ANKARA 
Futbol Federasyonu 
Başkanı Güngör Sayarı, 
yabancı futbolcu konusunda sezon sonunda yeniden ele alınıp bir karar 
verileceğini belirtti. 
Sayarı, yabancı futbolcuların Türk futboluna yaptığı katkılarının in- 


celendiğini belirterek 
şunları belirtti: 
"Yabancı futbolcula- 


rın neler getirdiği, neler 
götürdüğü tartışma konusudur. Türkiye liglerinde 
Türk futboluna yararlı 
futbolcular bulunduğunu, buna karşın milyonlar ödendiği halde bir yararı olmayan yabancı futbolcuların da bulunduğu 
bir gerçektir. Yeni mevsim sonunda bu durumun 
bir tahlilini yapacağız. 
Şu anda dövizle ilgili ekonomik sorunlarımızın 
bulunduğu da ortadadır." 


Bölge Müdürü Gürer 
Korkmaz "Koşuya katılma oranının az olmasına 


Atletizm Federasyonu' 
nun tutumu neden 
oldu dedi. 


Bölge Müdürü Gürer 
Korkmaz daha sonra sözlerine şunları ekledi: 

"Atletizm Federasyonu'nun program dışı dü- 


vam edilecek. 


İnönü Stadı'nda saat 14 


mirspor'un bu maça iyi 
likleriyle önem taşıyor. 


13.00 ODTÜ-Mülkiye 


İstanbul Spor Sarayı 


ünün Progra 
BİRİNCİ TÜRKİYE LİGİ 
Birinci Türkiye Ligine bugün İstanbul'da yapılacak Galatasaray-G öztepe karşılaşması ile de- 


Son haftalarda başarılı sonuçlar alarak 4. sıraya kadar yükselen Galatasaray ile ligin başlarından beri lig sıralamasının üst sıralarında yer 
alan Göztepe arasındaki karşılaşma İstanbul 
-00'de başlayacak. 


İKİNCİ TÜRKİYE LİGİ 


İkinci Türkiye Liginde de bugün tek karşılaşma yapılacak. Ankara 19 Mayıs Stadında 
saat 14.00'de yapılacak olan karşılaşma geçen 
hafta içinde ortaya çıkan şike iddiaları, Rize- 
spor'un grubunda iddialı olması ve Ankara De- 


TÜRKİYE DEPLASMANLI 
BASKETBOL LİGİ 
Türkiye Deplasmanlı Basketbol 1. ve 2. Ligine bugün yapılacak 8 karşılaşma ile devam edilecek. Karşılaşmaların programı şöyle: 
Ankara Atatürk Spor Salonu. 


14.30 MTA Kolej (2. Lig) 
16.00 Ormanspor-Muhafızgücü (2. Lig) 


zenlediği Kros Milli Takım seçmeleri, Truva 
Bayrak Koşusu'na katılan takım adetlerinin önemli bir oranda düşmesine neden olmuştur. Atletizm Federasyonu bir 
yerde program dışı düzenlediği Kros Milli Takım seçmeleriyle kendi 
faaliyetini kendisi engellemiştir." 


hazırlanması gibi özel- 


(2. Lig) 


13.30 Taçspor-M.Yenişehir 
15.00 Galatasaray-Şekerspor 
Bursa Atatürk Spor Salonu 
16.00 Tofaş SAS-Eczacıbaşı 
İzmir Atatürk Spor Salonu 
17.30 Karşıyaka-Beşiktaş 


Adana'da 


Türkiye Deplasmanlı 


13.00 SSK-Maltepe 


17.30 Adana DemirsporiTü (2. Lig) 


TÜRKİYE DEPLASMANLI VOLEYBOL LİGİ. 


hafta Ankara'da ve İstanbul'da iki karşılaşma 
yapılacak. Maçların programı şöyle: 

İstanbul Anadolu Spor Salonu 

13.00 Taçspor-DSİ Spor 

Ankara Selim Sırrı Tarcan Salonu 


Voleybol Ligi'nde bu 


Ii 


AŞISI SALDIRI 


«cüzdanı bulundu 
T HABER MERKEZI 


"12 gün önce eşi ve oğlù ile birlikte silahlı saldıriya uğrayan KTÜ Öğre 
tim- görevlisi Prof. Dr. 
Necdet Bulut dün tedavi 
edildiği Hacettepe Hastanesinde kurtarılamayarak öldü. 

Karadeniz 
Üniversitesi Bilgisayar 
Merkezi Müdürü olan 
Prof. Dr. Necdet Bulut 
26 Kasım Pazar gecesi 
yanında eşi ve oğlu ile 
evine giderken yolda pusu kuran silahlı saldırganların açtığı ateş sonucu 
ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra Trabzon Devlet 'Hastanesine kaldırılan Dr. Necdet Bulut du- 
Í rumunun ağırlaşması üze- 
i rine Ankara Hacettepe 
| Hastanesine getirildi. 
1 Prof. Dr. Necdet Bulut 
* Hacettepe Hastanesinde 
* bütün çabalara rağmen 
| dün girdiği komadan çı- 
Í kamayarak öldü. 

i Bulut'un ölümü üze- 
i rine çeşitli kuruluşlar 
f Yayınladıkları bildirilerle, 
f Bulut'un ölümüne yol 
Í açan faşist saldırıyı pro- 
| testo ettiler. 
f İSTANBUL'DA 
i "Önceki gün saat 07.40 
i sıralarında Gayrettepe, 
f Yildiz posta caddesi 
 saatçı Bayırı sokak 26 sa- 
* yılı Yeşil apartmanının 
| 20, sayılı dairesinde o- 
İ turan DGSA öğretim 
götevlisi Prof. Arsen Ya- 
| paner'in kapısı önüne ko- 
Í nan patlayıcı maddenin 
İ patlaması sonucu © 
f hasar gördü. Aynı pat- 
Í lafa sırasında karşı dai- 
| rede oturmakta olan Şişį li Siyasal Bilimler Yüksek 
* Okulu öğretim görevlisi 
i Ahmet Bayrak'ın evi de 
i hasar gördü. 
*.. İstanbul Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi Yöagtim Kurulu yaptığı 

açıklamada, Prof. Y apaner'in evinin önüne bomba 


Km SAYİ testo.etti, 

© Gene önceki gece saat 
00:30 sıralarında DE- 
MAKD adlı derneğin, Be- 


şiktaş, «eski Yıldız Caddesi ` 
üzerinde bulunan binası 


Teknik , 


kırmızı renkli Anadol bir 
otomobilin içinde bulunan kişiler tarafından 
kurşunlandı. 
© Anadoluhisarı Spo 
Akademisinde dün çatışma çıktı, öğretime 12 
Aralık Salı gününe kadar ara verildi. Olayla ilgili olarak üç kişi gözaltına alındı. 
ADANA'DA 
Adana'nın o Ziyapaşa 
Bulvarı Adliye civarında 
dün sabah 8.30 sıralarında iki grup arasında meydana gelen çatışma sonucu, camcı olduğu bildirilen Mehmet Beyazıtoğlu 
olay yerinde öldü. Olay 
sırasında İktisadi Ticari 
İlimler Akademisi öğrencisi olduğu belirtilen Oktay Demirel'de hafif olarak yaralandı. 


© Adana Mühendislik o 
kulunda okuyan 7 ko. 
mandonun evinde yapılan aramada çok sayıda 


Nüfus Hüviyet Cüzdanı 
bulundu. 
©ö'e yandan önceki 


gün Ticaret Lisesi öğrencisi Nar Uğurluel'i öldürenin «ynı okuldan ayrılma Bilâl Şahin olduğu 
açıklandı. 
BURSA'DA 

Bursa Tıp Fakültesin- 
de çıkan kavgada dört 
öğrenci yaralandı. Ko 
mandoların derste bulunan öğrencilere sopalarla saldırması üzerine 
çıkan kavgada Sait Atalay, Emre Özbey, Tahsin 
Kaplan ve Mehmet Koz 
adlı öğrenciler çeşitli 
yerlerinden yaralanarak 
hastaneye (o kaldırıldılar. 
Tıp Fakültesi Yönetim 
Kurulu çıkan olay üzerine toplandı ve öğretime 


salı gününe kadar ara 
verilmesini kararlaştırdı. 
ANKARA'DA 


Motor Sanat Meslek 
Lisesi öğrencilerinin yemek yediği bir sırada Sayıları 150 kadar olan komando, taş ve sopalarla 
öğrencilere ,. saldırdılar. 
Komandolarıff?” saldırısına engd''olmak 'isteyen 
öğrencilerden biri tabanca ile yaralandı Gazi 
Eğitim Enstitüsü ve Tek- 


TELEVİZYON 


17.00 HABERLER 
“17.05 TATLI BELA 
17.30 FLIPPER: 


418.00 ATLI KARINCA: 
kul öncesi çocuklara yönelik programda sunu- 


culuk oyunu ve İnsan Hakları Haftası konu edi- 


; iyor. 


«18.30 YAŞAYAN DENİZ 
Güney Kutbu Denizleri Altında adlı bölümü ya- 


yınlanacak. 


19.30 LOGAN'IN KAÇIŞI: 
| 14 bölümlük yeni dizinin ilk bölümünde Logan 
ve kız arkadaşı mabed diye bildikleri bir yeri 
aramak için serüvenden serüvene koşarlar. 


20.30 HABERLER 
21.10 BEŞ DAKİKA 


"Av" adlı bu bölümde rol alan sanatçılar, Şener 
«Gö kkaya, Metin Rilgin, Savaş Yurttaş, Metin 
Çoşkun, Osman Yurdaer. 


21.15 GÜNES 


22.00 ZAMAN ZAMAN İÇİNDE: 

Halit Kıvanç'ın sunduğu eğlence programına 
katılanlar: Erol Evgin, Muzaffer Akgün, Zekai 
tünca, Ceal Şahin, Balarısı Metin,Sezer Gü- 


venirgil. 
23.00 BARETTA 


Dizi filmin "Şapkamı Çıkarabilirim" adlı bölü- 


mü yayınlanacak. 
23.50 HABERLER 


TRT! 


05.00 Açılış 

05.05 Günaydın 
07.02 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
10.01 Arkası Yarın 
10,21 Oyun Havaları 
10.30 Hafta Sonu 
13.00 HAPERLER 
15.00 Kısa Haberler 
15.20 Türküler a 
15.40 Üç Soru ÜÇ İstek 
16.05 Cok Sesi! Kora 


TRT2 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Gel Oyna Gül Oyna 

09.40 Dünden Bugüne 
Radyoculuğumuz 

11.00 Taş Plaklarda 

11.35 Onlarda Çocuktu 

13.00 HABERLER 

13.15 Saz Eserleri 

14.00 Öğretmenler Odası 

14.40 Çevre Sorunları 

15.00 Türküler 

15.30 Trafik 


TRT 3 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah için 
10.00 Çeşitli Sololar 
11.00 Öğleye Doğru 
12.30 Şan Soloları 


15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın-Yayın A Ş 
adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


16.40 Tan”olar 
17.02 Dilek Kutusu 
17.50 Hafif Müzik 
19.00 HARE RLER 
20.15 Konuşa Konuşa 
21.02 Türkçe Sozlü 
Hafif Müzik 
21.30 Dinleyici İstekleri 
22.02 Hafif Batı Müziği 
23.00 HASERLER 
23.10 Cumartesıden Pazara 
01.00 Kavanış 


15.50 Folklorumuzden 
16.20 Arkası Yarın 
17.00 Şarkılar 

17.30 Yurttan Sesler 
18.45 Türküler 

19.90 HABERLER 
20.15 Çok Sesli Koro 
20.30 Haftanın yi kesi 
21.30 Erkekler Faslı 
23.00 Caz Sevenler İçin 
23.30 HABERLER 
23.35 Şarkılar 

23.55 Kapanış 


16.30 Müzikle Y aşaYanlar 
17.30 Oda Müziği 

18.00 Çay Saati 

20.00 Sizin Seçtikleriniz 
22.00 Lled Saati 

23.00 Gecenin Getirdikleri 
24.00 Gece ve Müzik 
01,00 Kapanış 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı; İst. GUNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri.Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Surumlu Müdür 
S.AYDOĞAN BUYUKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O,GURHAN ERTÜR 


İSTANBUL'DA iKi ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN 
EVİ BOMBALANDI 


FA SONUCU AğIR YARALANAN 
PROF. NECDET BULUT DÜN öLDÜ 


© Adana'dabir kişi daha öldürüldü 
© Gene Adana'da 7 komandonun kaldığı evde çok sayıda nüfus 


nik Yüksek Öğretmen Okuliarından geldikleri bildirilen komandoların saldırısında üç öğrenci taş 
ve sopalarla yaralandı. 
Yaralı öğrencilerin isimleri şöyle: Resul Kırde 
mir, Güliz Okutay ve 
Muzaffer Mutlu. 

Saldırıya uğrayan öğrenciler komando saldırısında başı çekenlerin Ramazan Çatalkaya, Arif 
Yüce, Salim Açıkgöz, 
Mehmet Tokcan ve Nazmi adlı kişilerin olduğunu söylediler. 


İZMİR'DE 


YAKALANAN 
TİKKO'CU POLİSİ 
ALDIĞI'EMİR 
ÜZERİNE 
VURDUĞUNU 
SÖYLENDİ 

Toplum Polisi Amiri 
Mustafa Can'ı kurşunlayarak yaralayan "TİK- 
KO"cu Levent Kepenek 
dün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. 

"TİKKO"cu Levent 
Kepenek, Mahkemede 
Örgütten aldığı emri 
yerine getirdiğini belirtti. 

TARSUS'TA 


Huzurkent kasabasın- 
da Cengiz Bahar adlı ortaokul öğretmeninin evi 
önceki gece kurşunlandı. 


Almanya'dan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


geçtikleri belirtilen komandolar buradan da çeşitli yollarla Federal Almanya'ya ulaşıyorlar. 
Türkiye'den Kuzey Kıbns'a gidip oradan kendilerine yakın yetkililer. 
den sağladıkları belgelerle güney Kıbrıs'a geçtikleri belirtilen komandolar buradan da çeşitli yollarla Federal Almanya'ya ulaşıyorlar. 

Alman yasalarına göre siyasal sığınma hakkı 
isteyenlere, haklarındaki 
soruşturma sonuçlanana 
kadar bu ülkede oturma 
ve çalışma izni veriliyor. 

Daha sonra da Federal 
Almanya hükümeti Tür- 


kiye'deki (o Büyükelçiliği 
aracılığıyla Ankara'da 
Dışişleri Bakanlığı vr 


Adalet Bakanığı ile tema 
sa geçerek bu kişilerir 
kendilerine ilişkin olarak ileri sürdükleri iddiaların geçerliliğini araş tırıyor. 

Bu yüzden Dışişleri ve 
Adalet Bakanlıklarının elinde bu türden birçok 
dosyanın biriktiği bildirildi. 

Öte yandan Federal 
Almanya hükümetinin bu 
kadar çok sayıda komandonun ülkede birikmesinden endişe duyduğu 
öğrenildi. Federal Almanya güvenlik yetkilileri bu durumun Federal 
Almanya'da çalışan Türkiyeli işçilere karşı girisien saldırıların daha da 
artmasına yol açabileceğine işaret ettiler. 


DÜN DE 
İKİ KEZ 
YARGILANDIK 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Gazetemiz hakkında 
açılan davalardan ikisinin 
daha duruşmasına dün İstanbul 3. ve 5. Ağır Ceza 
Mahkemelerinde başlandı. Bu davalarda 142/1. 
maddelere aykırı yayın 
yapıldığı iddia edilerek 
Yazı leri Müdürümüz 
hakkında 30 yıl hapis ce 
zası istendi. 
İddianamede 
mizin Devrimci 
köşesinde 


gazete 
Sözlük 
yayınlanan 
“Milli Demokratik Dev- ; 
rim" ve "Proletarya Dik- l 
tatörlüğü" konulu yazılarda komünizm propagandası yapıldığı öne sürüldü. Dünkü duruşmalar- 
da Yazı İşleri Müdürümüz 
Aydoğan büyüközden iddiaları reddederek, "Savcıların yazıların muhtevasını kasıtlı olarak çarpıttığını, Yazıda olmayan 
cümleler ve yorumlarla 
suç yaratmaya çalıştığını, bu tutumun basın 
özgürlüğü üzerinde bir 
baskı niteliği taşıdığını" 
söyledi. 

Bilirkişi incelemesine 
başvurmayı kararlaştıran 
mahkeme heyetleri 
duruşmaları önümüzdeki 
yıla biraktı. 


MERKEZ BURO: 
İSTANBUL 


Cağaloğlu 
Yazı İşleri Tel: 26 5244 
İdâre Tel: 26 5437 


Nuruosmaniye Cad. 3/3 


SBF'DE ÖĞRENİM... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
mişlerdi. Evet, polisin 
öğrencilere saldırmasının, 
Öğrenim özgürlüğü ve can 
güvenliği ortamıyla bağdaşmadığı açıktır. Bu 
noktada okul yöneticileri 
ile birleşmemek mümkün 
değildir. 

Ancak burada üzerinde ciddiyetle durulması 
gereken bir sorun daha 
var. Geçen yıl SBF, uzun 
bir süre kapalı kalmıştı. 
Bu yıl ise daha okullar 
açılalı bir ay kadar olmasına rağmen SBF birkaç 
kez kapandı. Okulun kapPatılmasına, öğrencileri 
polisle, polisi öğretim üyeleriyle karşı karşıya getiren politika neydi? 

Bu politika, bazı öğrencileri savundukları fikirlerden dolayı okula 
almama politikasıdır. Bugün SBF'de "Ülkücüleri 
okula almama" şeklinde 
görülen bu politika, artık 
giderek hangi görüşten 
olursa olsun beğenmediği fikirden öğrencileri okullara sokmama tutumuna dönüşmektedir. Bu 
tutum okullarda öğrenciler arasında özgür ve demokratik bir tartışma ortamını ortadan kaldırma- 
ya, demokrasi düşmanlığı 
ve zorbalığa dönüşmektedir. Bütün bunlar sahte 
TKP'nin gençlik içindeki 
uzantısı İGD'nin ve sahte 
solcuların günlük politikası ve eylem çizgisi haline gelmiştir. 

Önceki günkü olaylar 
bu eylem çizgisinin bir 
sonucuydu. Polisin öğrencilere ve öğretim üyelerine saldırmasına İGD'- 
lilerin de kışkırttığı 
SBF—DER yöneticileri- 
nin "Ülkücüleri okula 
sokmama", girerlerse de 
"Okul içinde hesabını 
görme" anlayışı neden 
oldu. Okul içinde maceracıların kendilerine sataşmasını fırsat bilen 
Ülkü Ocaklı komandoların karşılık vermesi üzerine, derse devam etmek 
imkansız hale geldi. Ders 
veren öğretim üyelerinin 
müdahalesiyle polisle öğrenciler arasındaki gerginlik büyümeden yatıştı. 
Polisler ülkücüleri okulun 
dışına çıkartmak istediler. Ancak tam bu sırada 
dernek yöneticileri peşi- 
ne taktıkları öğrencilerle 
birlikte komandolara saldırmaya kalkıştılar. Polis 
buna engel olmak istedi. 
Böylece öğrencilerle polis karşı karşıya getirildi. 
Öğrencilere saldıran polis 
kendisine müdahale etmek isteyen başta Dekan 
Cevat Geray olmak üzere 
birçok öğretim üyesini 
hırpaladı. Ardından Basın 
Yayın Yüksek Okulu basıldı, öğrenciler coplandı. 
Onlarca öğrenci yaralandı. Semtte terör estirildi, 
kahvehaneler basıldı, sokaklarda evlerine giden 
yurttaşların üstleri arandı. 

Daha vahim sonuçlara 
yol açabilecek olan polis 
saldırısına revizyonist ve 
maceracı eylem çizgisi 
kaynak teşkil etmiştir. 
Çünkü izlenen bu çizgi 
başıbozuk ve praokasyo 
na açıktır. Haklı bir zemine dayanmamaktadır. 
Öğrencilerin fikirlerinden 
dolayı okula alınmaması 
zorbalıktır. Bu zorbalığın 
başını geçmişte Ülkü Ocaklı komandolar çekiyordu. Bugün de hakimiyetlerini sürdürebildikleri 
yerlerde aynı tutumu devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama şimdi aynı şeyi 
revizyonistler ve sahte 
solcular da yapmaktadır. 
Onlar aynı zorba tutumlarını, bu yanlış çizgilerini eleştiren, karşı çıkan 
öğrencilere, devrimcilere 
de uygulamaya çalışmaktadırlar. Nitekim, yine 
okula ülkücülerin geldiği 
20 Kasım günü aynı tutumlara karşı çıkan devrimcilere saldırmak istediler. Daha sonra yapılan 
forumlarda da devrimcilerin söz hakkını ellerinden almak istediler. 


Öğrencileri görüşlerin- 
den dolayı okula sokmama tutumunun altında 
bir başka neden daha vardır. O da öğrenci kitlesine güvenmemek, savunduğu fikirlere güvenmemektir. Devrimciler fikirlerine ve öğrenci kitlesine 
güveniyorlar. Türkiye çapında okullarda faşist saldırganlığı tecrit eden işte 
bu binlerce öğrencinin 
gücü ve mücadelesidir. 

Okullarda öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğini sağlamanın yolu, kendisine aykırı gördüğü fikirleri kaba kuvvetle degil, demokratik bir ortamda çözmektir. Görüşleri ne olursa olsun, Ölmek ya da yaralanmak 
kavgusu duymadan bütün 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BUROSU: 857.Sok.Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BUROSU: Atatürk Cad. 113, Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17 493, 


öğrencilerin (o okullarına 
girebilmesini savunmaktır. Gençliği birleştirecek 
olan siyaset budur. Öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği gençliği bölen, 
demokrasi ortamını yok- 
eden, gençliği birbirine 
kırdırtan revizyonist zincirin parçalanmasıyla gerçekleşecektir. Bugün artık tecrit olan faşist saldırganlığı altetmenin yolu da buradan geçmektedir. Öğrenci kitlesi revizyonist ve sahte solcu barikatları aşacaktır. SBF 
öğrencilerinin önündeki 
görev de budur. 


Geray... 


(Bastarafı 1. Sayfada) 
larını SBF'de de sürdürmek isteyen sahte solcular, "Faşistler gibi DGBlileri de okula almayacagız" diye propaganda yiirüttüler.Bunun üzerine 
okul yönetimiyle konuşan DGB'li öğrenciler 
öğrenim haklarının ellerinden alınmakistendiğini belirttiler. Okul yöneticileri ise böyle bir şeyin 
söz konusu olamayacağını, bütün olup bitenleri 
bildiklerini söylediler. 

Sahte solcuların yaptıkları bu zorbalığa karşı 
görüşlerine başvurduğumuz SBF Dekanı Prof. 
Cevat Geray, "Bizim tutumumuz açıktır, görüşlerinden dolayı hiç bir 
öğrencinin öğrenim özgürlüğü kısıtlanamaz.Biz 
bunun için savaşıyoruz." 
dedi. J 

Cevat Geray, Basın 
Yayın Yüksek Okulunda 
meydana gelen olaylara 
karşı, Okul Müdürü Yılmaz Günal'ın gerekli tedbirleri aldığını da sözlerine ekledi. 

ADANA'DA SAHTE 
SOLCULAR İKİ 
LİSEDE ZORLA 

BOYKOT 

YAPTIRIYORLAR 

Sahte solcular Adana 
Borsa lisesinde de olaylara neden oldular. öğrencilerden bağımsız 
boykot kararı alarak okulu işgal ettiler. Boykota 
katılmak istemedikleri 
için okuldan çıkmaya 
çalışan öğrencileri dışarı 
bırakmayan sahte solcular polisin müdahalesine 
yolaçtılar. Polis ve jandarma okulu panzerlerle 
kuşattı. Havanın gerginleşmesi üzerine gruplar- 
dan polise, polisten de 
kitleye ateş açıldığı görüldü. 

Olay yerine gelen 
Adana Valisi, jandarma 
bölge komutanı ve emniyet müdürü ile öğrenci 
temsilcisi arasında yapılan pazırlıktan sonra öğrenciler dışarı çıkabildiler. Okulu işgal edenlerin 
pencereye astıkları pankartlardan H.Kurtuluşu, 


Kurtuluş ve Devrimci- 
Yol gruplarından oldukları anlaşıldı. 


Adana'da üç gun once 
öldürülen lise öğrencisi- 
nin polis tarafından katline yol açan olaylara 
sahte solcuların sebep olduğu bildiriliyor. 

Halkın Kurtuluşu ve 
Halkın Birliği adlı sahte 
solcuların başını çektiği 
bir grup Adana Ticaret 
Lisesi öğrencilerini zorla boykota sürüklemek 
istemişti. Sahte solculann öğrencilere zorbalıkla 
başlattıkları boykot ve 
daha sonra da yürüyüş 
sırasında polis topluluğa 
ateş açınca Nadir Uğurluer adlı öğrenci öldürülmüştü. 


Halkın Birliği ve Halkın Kurtuluşu grupları 
daha sonra da Nadir 
Uğurluer adlı öğrencinin 
cenaze töreni sırasında 
devrimcilere saldırdılar. 
İmam Çakır, Müslim Ateş, Ayhan Çakır adlı 
sahte solcular İsmail Esen 
adlı öğrenciyi dövdüler, 
olay yerindeki Liseli öğrenciler ise "Sizler gençliği bölüyorsunuz, cenaze 
tüccarlığı yapıyorsunuz. 
Bu okulun tüm öğrencileri arkadaşlarının cenaze 
törenine katılma hakkına 
sahiptir" şeklinde tepki 
gösterdiler. 


SBF DEKANI PROF 
DR. CEVAT 
GERAY'IN 
AÇIKLAMASI 


8.12.1978 tarihli gazetelerde SBF Dekanı Cevat Geray'ın polisçe tartaklandığına ilişkin haberler üzerine Geray kendisinin polisçe tartaklanmadığını, ancak polisin 
kendisine küfür ettiğini 
ve bazı güvenlik görevlilerinin de hakaretimiz davranışta (o bulunduklarını 
söyledi. 


ALMANYA 


Hohenstaufen 
Str.4 
6 Frankfurt M/1 


Tel: 
0611/74 7038 


YURT DIŞI BÜROLARI 


Cumhurbaşkanı ile göruşen 
Kontenjan Senatörlerinden 


NERMİN ABADAN UNAT: 
“MHP'NİN DURUMU SİYASİ 
PARTİLER YASASI AÇISINDAN 


İNCELENMELİ” 


ANKARA (ANKA) 
Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile kontenjan senatörleri arasında yapılan 
görüşmede, Prof. Nermin 
Abadan Unat MHP'nin 
tutum ve davranışlarının 
syasi partiler yasası açısından saptanması gerektiğini söyledi. TÜRK-İŞ 
Genel Başkanı Halil 
Tunç CHP-AP işbirliğini savunurken, Muhsin 
Batur, Zeyyat Baykara 


ve Fahri Çoker de siyasal partiler arasında 
diyalog kurulmasını istediler. 

Bu arada Aslan Başer 
Kafaoğlu Cumhurbaş kanının yetkilerinin artırılması ve parlamentonun 
feshedilmesi (gerektiğini 
ileri sürdü. Namık Kemal 
Şentürk ise AP ile CHP 
arasında işbirliği imkanı- 
nın kalmadığı gerekçesiyle erken seçime gidilme 
sini istedi. 


DENİZ BAYKAL: “RUSYA'DAN 
ELEKTRİK ALIMI GECİKECEK” 


ANKARA (ÖZEL) 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal Rusya'dan elektrik 
alımının daha bir süre geckeceğini söyledi. Anka- 


CHP Parti okulunda 
konuşan 


Ecevit, Baskı 
Tasarılarını ve 
Toplumsal Anlaşmayı 


savundu 


ANKARA (ÖZEL) 


CHP Genel Merkezi 
tarafından düzenlenen 
parti eğitim merkezinin 
açılışında konuşan ve okulun ilk dersini veren 
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit son baskı tasarıları ile Toplumsal An- 


laşmavı savundu. 
Ecevit hazırladıkları 


baskı kanunlarına kendileri dışında demokrasiyi benimseyen soldan 
gelen eleştiriyi anlayışla 
dikkate alacaklarını belirtti ve şunları söyledi: 
"Bizirn doğrultumuz- 
da olme"alar da hazırladığımız bu yasa tasarılarına karşı çıkan bu solcu 
çevrelerin eleştirilerini 
dikkatle değerlendiriyoruz. Fakat bir noktayı 
belirtmeden : geçemeyeceğim. o Öhümüze* bazı 
kuruluşlar tarafından hazırlanmış bu yasa tasarılarını eleştiren bildiriler geliyor. Bildirilerin 
altındaki imzaların arasında günaşırı silahlı eylemlere katılan, şiddet 
eylemlerine karışmış 
bazı silahlı grupların 
doğrultusundaki imzaların da bulunması dikkat 
çekicidir. Demokrasiyi 
ben..nsermiş Solun eleştirisin: dikkatlice değerlendiriyoruz. Demokrasi dişındaki güçlerle ortak imzalı bu eleştirileri aynı 
dikkatle ele alacağımızı 
söyleyemem." 


.. 


Bakanlığa bağlı 
mesleki yüksek 
okul öğrencilerine 
tek ders sınav 
hakkı fanındı 


ANKARA(AA) 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve 


Teknik Yüksek Öğretmen Okullarında okuyan 
ve bir dersten başarısız 
oldukları için, 1977-78 
öğretim yılında kayıtları 
silinen öğrencilere tek 
ders sınav hakkı tanındı. 
Sınavlar 22 Aralık Cuma 
günü yapılacak. 

Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, Ticaret ve 
Turizm Yüksek Öğretmen Okulu birinci ve 
ikinci sınıf öğrencilerin- 
den, 1977-78 öğretim yılı sonunda üç dersten başarısız olarak kaydı silinen öğrencilere de bir yıla mahsus olmak üzere, 
bir üst sınıfa devam hakkı 
tanındı 


TEŞEKKÜR 


Değerli arkadaşımız, 


BAKİ ANGIN”ın 


faşist katiller tarafından 
katledilmesi nedeniyle 
gazetemize ‘başsağlığı dileyen, 
cenazesine katılan tüm kişi ve 
kuruluşlara teşekkür ederiz. 


ra'da düzenlediği basın 
toplantısında Baykal, 
Türkiye ile Sovvetler Birliği arasında bir süre önce 
elektrik alımı için anlaşma yapıldığını hatırlatarak, "Hatlar, önümüzdeki birkaç aylık bir süre 
içinde tamamlanacak, Bir 
süre sonra da Sovyetler 
Birliği'nden elektrik almaya başlayacağız" dedi. 

Enerji hattının sipariş 
edilen trafolarm teslimindeki gecikme nedeniyle 
tamamlanamadığı belirtiliyor. 


Baykal ayrıca Suriye 
ile de elektrik alımını öngören bir proje üzerinde 
Çalışmaların devam ettiğini bildirdi. 


Öte yandan madenlerin devletçe işletilmesini öngören kanun hakkında bilgi veren Baykal 
bu kanunla 947 made- +- 
nin devletçe işlenebileceğini söyledi. 


“Türkiye'de... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


r Hüsamettin Çelebi, 
Milliyet Gazetesi yazarı 
Örsan Öymen ile Aydınlık gazatesi yazarı Doğan 
Yurdakul! katılıyor. Saat 
16.30'da Bahçelievler'deki Arı Sinemasında yapılacak açık oturumun ilk 
bölümünde konuşmacılar 
kendi aralarında tartışacak daha sonra da dinleyicilerin (yöneltecekleri 
yazılı o sorular cevaplandıracaklar. 


Romanya'da... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
tutulduğunu, bu yüzden 
darbenin Çekoslovakya 
nın Bükreş büyükelçisi 
aracılığıyla planlandığını 
bildirdi. Çekoslovak Büyükelçi Hanak'ın, Çavuşeşku'ya karşı gizli bir 
muhalefet ve bozguncu 
faaliyetler yürüten Moskova yanlılarını bir araya 
getirerek bir "beşinci 
kol" oluşturduğunu ve 
darbeyi bu beşinci kol 
aracılığıyla gerçekleştirmeye kalkıştığı açıklandı 

Avusturya gazetesi, 
Varşova Paktı ülkelerinin, darbe planıma bağlı 
olarak "Sonbahar Manevraları" adı altında bir tatbikat düzenleyerek Romanya'nın Bulgaristan ve 
Macaristan Sınırında harekete geçtiklerini, ancak 
darbe girişiminin, Romanya tarafından kısa zamanda açığa çıkarıldığını 
haberine ekledi. 

Bilindiği gibi, Romanya Devlet Başkanı Çavuşeşku'da , Romanya Devletinin 60. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada bu darbe girişimini kastederek, Sovyetler 


Birliği'ni uyarmış ve 
“Romanya'nın devlet 
egemenliğine yönelecek 


bir dış müdahaleye 
tahammül! göstermeyeceklerini"' açıklamıştı. 


MHP yanlısı öztokatlı, 
Kıbrıs'ta parti kuruyor 


Göztokatlı"nın arkasında Türk Ocakları 
Başkanı Fikret Kürşat ve bazı UBP 


Miletvekilleri var 


LEFKOŞE (ÖZEL) 
Kıbrıs Türk kesiminde 
hiç bir resmi görevi olmadığı halde kendisini Türkiye devletinin adadaki 
gizli bir temsilcisi gibi 
göstererek MHP propa- 
Bandası yapan Selahattin 
Öztokatlı, Demokrat Parti isminde yeni bir parti 
kuruyor. Öztokatlı, parti 
kurma faaliyetlerini TC 
uyrukluların yoğun olarak bulunduğu Karpas 
bölgesinde sürdürüyor. 

, Aydınlık muhabirleri- 
nin Karpas yöresinden aldıkları bilgiye göre, Selahattin Öztokatlı'nın faalietleri Kıbrıs'ta MHP'nin 
ileri geenlerinden Türk 
Ocakları Derneği Başkanı Fikret Kürşat ve yandaşları tarafından destek- 


leniyor. Son günlerde 
Kürşatin bazı UBP milletvekilleriyle birlikte 
Karpas'ta yoğun faaliyet 
içinde olduğu ' dikkati 
çekmekteydi. Ancak 


Kürşat çalışmalarını bü 
yük bir gizlilik içerisinde 
yürütmüş, İçişleri Bakanı 
Orhan Bilgehan'ın da teşvikiyle TC uyruklulara 
Maraş'ta bir de spor kulübü kurdurtmuştu. Anadolu Spor Kulübü adı verilen bu kulüp için Halkçı 
Partinin bir binası da işgal edilmişti. 

“ztokatlı, Demokrat 
Partiyi kurma faaliyetleri içerisinde çeşitli göv- 
de gösterileri düzenleme- 


ye girişti UBPli köy 
muhtarlarını, örgüt başkanları ve delegderini 
önceki gün LefkoşeYe 


getiren Öztokatlı, kent 
Sokaklarında "Türkiye ye 
bağlılık" ad: altında 
gösteriler düzeniedi. 

TC Yardım Heyetin- 
den MHP yanlılarının vizesiyle bankalardan bü- 


AYDINLIK 


[i 


yük krediler sağlayan ve 
yükümlülüklerini yerine 
getirmediği için Kıbrıs" 
tan çıkışı yasaklanan Öztokatlı, yine önceki gün 
Saray Otelinde MHP tilerin ve bir kısım UBP'lilerin katıldığı bir toplantıya başkanlık etti. Öztokatlı, Başbakan Frevit'e gönderilmek üzere 
hazırladığı bir yazı met- 


nini toplantıya katılanlara imzalattı Metinde 
toplumlararası görüşme- 


lerin bir an önce başlaması için çaba sarfedildiği şu günlerde Rum düşmanlığı körükleniyor ve 
şöyle deniliyor: 

"Yaptığı katliam, zulüm, işkence, ekonomik 
abluka yetmiyormuşçasına, bizleri doğup büyüdügümüz bu topraklarımız- 
dan itip defalarca göçmen durumuna düşüren 
ve süngü ile alamadığını 
aramızda nifak tohumları saçarak almaya heves 
eden hayalperest, şımarık 
kalleşliğin bütün vasıflarına haiz, Rum icraatının 
tahakkuku şanlı ordumuzun hamlesiyle kursağın- 
da kalmıştır. Ne mutlu 
bizlere ana vatanımız halkyla ordusuyla bütün 
olanaklarıyla her zaman 
her yerde kayıtsız şartsız daima yanımız dadır. " 


Devlet 
Memurlarının 
parmak izleri 


toplanıyor 


İZMİR (ÖZEL) 
Resmi dairelerde çalışan bütün devlet memurlarının parmak izleri- 
nin tesbit edilme uygulaması devam ediyor. 
Dün de Export'da görevli memurların parmak 
izleri alındı. Daha önce 
Ege Üniversitesi, SSK 
hastaneleri ve PTT'de çalışan memurların parmak 
izleri tesbit edilmişti. Ancak Ege üniversitesinde 
çalışan memurların 
tepkisi üzerine buradaki 
uygulama yarıda kesildi. 
Yetkililer bu uygulama- 
nın, İçişleri Bakanlığının 
“Sivil savunma ve sabotajlara karşı önlem" gerekçesiyle gönderdiği 
769.161052 sayı 21/6/78 
tarihli yazıya dayanılarak 
yapıldığını belirttiler. 


Çağatay... 


(Baştarafı k. Sayfada) 
lik ve Ulaştırma Bakanı 
Erol Kazım Andaç, Köyişleri ve Kooperatifler 
Bakanı Feridun Adahan, 
İçişleri Bakam Orhan 
Zihni Bilgehan ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Vedat 
Çelik'in oluşturulacak 
yeni Bakanlar Kurulunda 
görev almayacakları öğrenildi. 

Erol Kazım Andaç ile, 
Feridun Adahan'ın Osman Örek ile birlikte 
UBP'den de koparak, bägımsız milletvekili olarak 
göreve devam edecekleri 
söyleniyor. Osman Örek, 
önceki gün verdiği de 
meçte, Çağatay kabinesinin göreve başlaması halinde UBP 'den istifa edeceğini açıklamıştı. 

Öte yandan, Çağatay * 
ın UBP Meclis grubu ile 
Parti Meclisinin tam desteğini sağladığı bildirili 
yor. 

Mustafa Çağatay'ın, 
grup tavsiyesine uyarak, 
bakanlık sayısını 6 veya 
7'ye indirmesi ve Örek 
kabinesine güvensizlik 
helirten gruptan iki veya 
üç milletvekilini bakanlık 
görevine getirmesi beklenıyor, 


Türk filosu 
Sovyetler 
Birliği'nden 
dönüyor 


ODESSA (AA) 

Sovyetler Birliği savaş 
gemilerinin daha önce 
Türkiye'ye gdmesine karşılık Sovyetler Birliği'ne 
giden Türk deniz filosu, 


gezisini tamamlayarak 
dönüyor. 

Odessa Limanından 
ayrlmadan önce TASS 


Ajansına bir demeç veren Gayret ve Peyk 
muhriplerinin komutanı 
Koramiral Doğan Toktamış, "Bizi bir araya ge 
tiren deniz, bir dostluk 
denizi olmalıdır" şek 
linde konuştu. 


KAYIP - Şebekemi, İETT 
kartımı ve kütüphane kartımı kaybettim. Hükümsüzdur. Nafi 
NİYAZİGÜN 
—— 


KAYIP Şebekemi, İETT 
kartımı yitirdim. Hükümsüzdür. 

TÜRKAN DENER 


KAYIP — Pasomu kaybettim. 
Hü kümsüz dür. 
EKREM ÖN 


halkımızın yiğit 
evladı Devrimci önder 


FERIT UZUN 


Kontrgerilla ve Milli 
Hain güçler tarafından vuruldu. FFRİT 
UZUN yaşıyor ve 
mücadele yolumuzu 
aydınlatıyor. 

Kahrolsun İki Süper Devlet, Sömürge 
tilik ve Milli Hainler 

Ülkeler Bağımsızlik, Milletler Kurtuluş, Halklar Devrim 
İstiyor. 


Mücadelemiz. 


Siirt Lis-Der 


Halkımızın yiğit 
evladı Devrimci öm 
der 


FERİT UZUN 
Kontrgerilla ve Milli 
Hain güçler tarafından vuruldu. FERİT 
UZUN yaşıyor ve 
mücadele yolumuzu 
aydınlatıyor. 

Kahrolsun İki Süper Devlet, Sömürge 
cilik ve Milli Hainler 

Ülkeler Bağımsızlık, Milletler Kurtuluş, Halklar Devrim 
İstiyor. 


Mücadelemiz. 


neği 


gi. 


Yaşasın Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi 
Siirt Yüksek Öğrenim Kültür Derneği 
Siirt Halkla Dayanışma Derneği 
Şirvan Halk Kültür Derneği 


Eruh Köylülerle Dayanışma Derneği 
Şırnak Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği. 


Yaşasın Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi 
Diyarbakır Devrimci İşçi Kültür Derneği 
Silvan Halk Kültür Derneği z 
Silvan Yurtsever Esnaf ve Sanaatkarlar Der 


Batman İşçi ve Köylülerle Dayanışma Deme 


i Kurtalan Halk Kültür Derneği 


Cömert... 


(Baş tarafı 1. Sâyfada) 
Sanıkların o kınjlikleri 
olayda kullanılan RZ 
917 plakalı kırmızğrenkli otonun A bidinpâ$a'daki ülkücü Gençlik Perneği önünde görülmesi ve 
orada. bulunan bir bakkaldan zeytin, domates, 
yeşil biber ve ekmek alı 
aynı otoya binerek uzaklaşmaları sonucu 
edildi. o Bedrettin4 Cömert'in öldürüldü ve 
eşi Mariye Cömert'ih ya 
ralandığı Köroğlu sokakta sanıkların zeytin, ve 
biberden oluşan kahvaltılarını bulan polis tahkikat sonucu bu olayı 
meydana çıkarttı. 


| Yüceler, kink 


Yeni Çin Haber Ajansı 
heyeti ile görüştü 


ANKARA (AA) 
Gida-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceer, Anadolu Ajansı'nın çağrılısı olarak 
ülkemizi ziyaret eden 
Yeni Çin Haber Ajansı 
Genel Müdür Yardımcısı 
Liu-ehing Chin'in Başkanlığındaki 6 kişilik heyeti kabul ederek bir süre görüştü. 

Türkiye'nin tarım politakası konusunda konuk Çin Heyetine geniş 
ölçüde bilgi veren Yüceler, "Hayvancılık ve tarımı, gelişmiş ülkelerin 
seviyesine ulaştıracak tarm politikası izliyoruz" 
şeklinde konuştu. 

Konuk Çin Heyeti, 
bugün Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş tarafından kabul edilecek. 
Yeni Çin Haber Ajansı 


Heyetinin ziyareti 15 
Aralıkta sona eriy or. 
Devrimci bir işçi 


sahte solcuların 
saldırısına uğradı 


ANKARA (ÖZEL) 
Duran Özer adlı bir 
işçi, Ulusdaki Sümerbank mağazası yakının- 
da polis noktasının 50 
metre ilerisinde saldırıya 
uğradı. İşçinin cebindeki 
Aydınlık gazetesini alan 
sahte solcu "Halkın Kurtuluşu" çetesine mensup 
saldırganlar işçinin saatini de alarak kaçtılar. Duran Özer bir süre önce de 
üstüste komandoların sal- 
'dırısına uğramış, bir işyeri kimliği gaspedilmişti. 
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Ani bir Sovyet saldırısına karşı Danimarka, İsveç ve Norveç'te 
ordunun yanı sıra milis güçleri de oluşturuldu 


Hazırlayanlar: 
Kemal Koç Halil Küçükyıldız 


©10bin 


. o Kirmizi: Sürekli ay nı yerde 
Rus askeri ai 
Mavi: Mevsime göre 
Í karadan ve Varşova Paktı win Siyah: Bazan gelen 
savaş gemileri 
havadan Danimarka'yı kuşatmış 
ani bir ve heran saldırıya 
CİN hazır durumda. 
saldırı için 
hazır Sosyal-emperyalistlerin 


 KUZEYAVRUPA'DAK 
BALTIK DENİZİ 


"KILDIN" sınıfından Sovyet savaş gemisi. 1978 Ağustosunda Baltık Denizinden 


ie ğe 


me, ee 


MA 


geçiyor. Rus gemieri bölge ülkelerinin karasularını ihlal ediyor. Balıkçılıkla geçi- 


nen koyhileri rahatsız ediyor. Kimi zaman bu balıkçılar Rusya'ya gö 


tutuklanıyor. 


bekletiliyor 


| ©Rus 


ele geçirmek istediği 
Danimarka'ya ait 
büyük stratejik 
öneme sahip su yolları 
ve boğazlar: 

1- Lille Baelt köprüsü 


savaş gemileri ( * Siy paat pri 
ani saldırı için 

elverişli 

mevzileri * 


belirliyor 


anti-emperyalist geleneği 
var. Onlar Nazi Alman- 


ya'sına boyun eğmediler. İkinci Dünya Sava- 


Son yıllarda Sovyet- da yapan Sovyetler Bir- şında Danimarka işçi 
ler Birliği Baltık Denizi- liği'nin seneden seneye sınıfı ve burjuvazinin 
ni "Barış Denizi" gibi askeri gemilerini Baltık bir kesimi, silahlanıp 
gösterebilmek amacıyla Denizinin batısına doğ- e arala yapayoğun bir propaganda- ru kaydırdığı açıklan- rak, bağımsızlık için sa- 
ya girişti Bu faaliye maktadır. z į "Orta Hat" ilkesinin Danimarka, 346 adası bütün dünyada yaptıkları (nı olduğunu yazıyor. Po- Vaştılar. (o İskandinavya 
tinin nedeni, saldırgan- Varşova Paktı'nın as- Moskova bölgedeki kendisine bağlı Gotland olan bir ülkedir ve bu gibi kanşıklıklar çıkar- lonya konsolosluğunun halklarının bu bağımsız- 


lığını gizlemek ve bu de 
niz üzerinde hakimiyetini planlı olarak gerçekleştirmektir. Hızla geli- 


Şen olaylar, Rusların su- 


keri gücü, saldırı amacıyla durmadan artırılıyor. 
10 bin Sovyet askeri 
denizden karaya saldırı 
için eğitilmiş hazır bek- 


gücünü sürekli 
artıriyör 


Danimarka'nın NATO 


adasından itibaren geçerli olduğunu bedirtmesine 
rağmen Kremlin, İsveç' 
in, bu: adanın ancak 12 
mil açıklarına kadar olan 


adaların bir kısmı Doğu 
Almanya'ya yakındır. 
Sosyal-emperyalistler 
gözlerini, özellikle Danimarka'nın Store Baelt, 


masi için KGB ajanlarını, 
İskandinav ülkelerine 
göndermektedir. Bir NA- 
TO yetkilisi KGB ajanlarının İskandinavya'da 


casusluk faaliyetinin yanısıra Danimarka'ya göç 
etmiş Polonya'lı göçmenleri ölüm ve terör ile tehdit ettiklerini de kaydedi- 


lıkçı ve yurtsever tutumu bugün de sürmektedir. 


Danimarka halkı Na- 


ları alttan bulandırdığı letilmektedir. Ayrıca üyeliği Sovyetler'in: savaş alana sahip olabileceğini, Lille Baelt ve Öressund faaliyetlerini hızlandır- yor. zi işgalinden önemli 
saldırganlığının hiç Sovyet ticaret gemileri (o hazırlıklarına gerekçe kalan kısmının kendisine gibi, Türkiye'nin boğaz- (dıklarını belirtmişti. f „n „~ dersler çıkardı. Bugün 
de gizlenecek bir yanı ol- askeri personel ve araçlar olarak gösterilemez. Sov- verilmesi gerektiğini ları kadar stratejik öneme KGB'nin faaliyetleri- Danimarka hükümeti de süper devletlerin başmadığını gösteriyor. taşıyabilecek şekilde ya- (o yetler kendi askeri gücü- iddia etti. Bu haksız öne- sahip boğazlarma dik- nin ancak küçük bir kıs- bU nedenle, Polonya kon- ka ülkeleri işgal etmesi ~ 
kandinav ülkeleri ve pılıyor. Ticaret gemilerin- nü Baltık Denizinde sis- piyi İsveç hükümeti red- mişlerdir. Sovyetler Balı' mı zaman zaman gün şi- solosluğu birinci sekre- (o pin ne demek olduğuru 
AET'den yükselen tep- de şimdiden askeri eği: (o temli olarak geliştirirken, detti ve iki tarafın defa ya ani saldırıları için bu ğına çıkarılabiliyor. KGB teri Viktor Kiryezenko çok iyi biliyor. Bu ne 
kiler bölge halklarının, tim görmüş personel bu küçük ülkenin askeri Jarca masaya oturması boğazları önemli görmek- nin bazı yıkıcı faaliyetle- adlı KGB ajanını sınırdışı denle bağımsızlığına 
"barış" ninnilerine, o bulunuyor. Yeni gelişti (o gücünü artırmasına kesin o bir çözüm sağlamadı. Bu O tedir. rinin bilinmesine ve açık- (etti. Aynı gazete Dani: tutkundur. Halk süper 
"Barış Denizi" demago- rilen "ROLL-ON-ROLL likle karşı çıkmaktadır. alan şimdilik Free Zone Şimdilik çok sessiz lanmasına rağmen, Sov. (marka'dan kovulan bu a- devletlerle ilişkilerde 
jilerine kanmadığını, böl- OFF" (RO/RO) savaş Son yılların yeni gediş- (İki ülkenin de serbest- görünen bu su yolu her yetler Birliği bu gizli faa- janın Rusya doğumlu ol- dikkatli olunmasını 
gede barış değil huzur. gemileri (Afrika'daki meleri (o incelendiğinde çe balık avlayabileceği an Sovyetlerin ani sald liyetlerin kamuoyuna du- duğunu, Sovyetler'in Po- istiyor. 


suzluğun arttığını kanıtlyor. Baltık Denizinde 
kıyısı bulunan 7 ülkeden 


yaklaşık 40 bin Küba'lı- 
nın taşınmasında kullanıldı) suların derinliği 


Sovyetler'in, Kuzey kanadına verdiği önem, Baltık 
Denizindeki hegemonya- 


alan) olarak kaldı. 


Rusya ve Polonya 


n tehlikesiyle karşı karşıyadır. Danimarka hükümeti, savaş gemilerinin 


yurulmaması için baskı yapmaktadır. 


lonya'lı diplomatlara artik ogüvenmediklerinden 
Rus asılları görevlendir- 


Danimarka bağımsızlığını korumak için 1949 
yılında Hjemvaernet (mi- 


f i i a i i nla- diklerini tırmalar s lis) isimli bir örgüt kurul- 
(Polonya, Doğu Alman- ne kadar olursa olsun cı, faaliyetlerine bakarak durmaması, deniz altları- Danimarka'da yayı a erini araştırmalar so- lis) isimli bir örgüt kuru 
ya, Dai Almanya, Dani- her kıyıya yanaşabiliyor. pla da iyi anlaşılabilir. karasularını nın su yüzünde seyret- gazli Mi Lİ nucu ortaya çıkardı. du. 
marka, İsveç, Finlandiya, snie ovyetler son bir yil için- isti meleri koşuluyla bu bo- a PA aes ” f Ee e 
Sovyetler Birliği) Padon. Rus gemileri sürekli de önce 6 adet nükleer genişletmek istiyor ğazları bütün ülkelerin ge G EM S dinde bie ARSE A h ah ER Enleri z 
ya ve Dogu Almanya olarak Danimarka © başlıklı roket taşıyan çovyetlerin, bu hakaz milerine serbest birak yi açıklayan bir Danmar- dün olan Bent Welbel,u- RL DİNİ SEYE KGB ajanı Viktor Kiryezenko. Danimarka'daki faayn kontrolu altında- ainn anA onta emandan gan Po mıştır Ama yine de-i kalei motun yayı- zuni bir site KGB ajanlığı örgütün. üyeleri ii liyetleri açığa çıkarıldı. ve sınır dişi edildi. 
ir. ; il ez "Kıldın" sınıfın- lonya a arasularını "Baltık Denizine yaban- E n u oğun- 
Moskova'nın Baltık kıyılarında dolaşıyor dan büyük bir savaş ge (genişletmek talebiyle, cı savaş anena girip kamış tı: li Yek mmlerea o lukla işçiler ve gönüllü i ” 
Denizine hakim olması Varşova Paktı'nın as. Misini Baltık Denizine Danimarka karasuları- (o girmeyeceğine bu deniz- EN : kindle nda, rak hapsedildi. (197 kişilerden oluşuyor. Gö- teliğini o yitirmemiştir. lahlı saldırılara karşı sığır 
için sadece Doğu Alman- pa; h özet. gönderdi. Finlandiya' nın Bornholm adasından de kıyısı olan ülkeler u us  munenüisnin psecidi MW rüşü ne olursa olsun Bu örgüte en fazla sald naklar var. Bu sığınaklar 
n Peker keri araştırma ve gözet e esk SİT O ea n 3 köprüleri serbestçe ölç- 1976 tarihli - Berlineske (isteyen herkes bu örgü islevisi halk i 5'ini 5 
ya ve Polonya üzerinde Jeme gemileri sürekli ola- Y! birlikte manevra yap- itibaren 12 millik bir karar verir" (Danimarka (“OP e Tidende gazetesi) el HE DU ran, Örgütün işleyişinden halkın yüzde 75'ini koru 
denetim kurması yeterli kak Danimarka kıyıların. Maya Zorlad. Danimar. alanda kalmasını istedi. Güvenlik Siyaseti, N,J. tüğü belirtiliyordu. Çok 5 örgüte girebilir. Örgüt varlığından en fazla ra- yacak kapasitede. İsveç 
değil. Sovyetlerin hedefi Ja d Kendi ülkele. O Ka Karasularındaki NATO İsveç gibi Danimarka (o Haagerug, Haziran 1978) sayıda adaya sahip Da- İskandinav üyeleri iş saatlerinden hatsız olan Danimarka gibi Danimarka'da bu sr 
İskandinav ülkelerini de <> ourur. “senci u gemilerini takiplerini, çe. da Polonya'nın bu haksız Bu denizi "Kapalı De (nimarka'da adaların bir- sonra ve tatil günlerinde, o“Komünist' o Partisidir. ğımaklara sahiptir. Dahegemonyası altına al- rinden çok uzak olmasr şitli bahanelerle kıyıya talebini reddederek, "Or. niz" yapmak planını ( birine köpri ile bağlı ol- ülkelerinde oturdukları semte yada revizyonistler bu örgütü nimarka'da İkinci Dünya 
mak ve bölgede tam ha- 72 NE e Dön yanaşmaları daha da ar. ta Hat" ilkesinin kendi kuruyorlar.. Daha da ileri duğunu kaydeden oku- işyerine yakın eğitim halka karşı kötülemek (o Savaşından kalma eski 
imiyet kutmaklir. (Bu gen a i i li EE adasından (Bornholm) giden Sovyetler, Dani- oyucu, bu köprülerin ser- milis güçleri merkezlerinde gönüllü için ellerinden , gdeni sığınaklar, kullanılacak 
amaçla "barış" maskesi aklar SURA ee Sovyetler, Baltık ülke- itibaren geçer'i olabile marka boğazlarında de ( Pestçe bir Rus mühendisi > eğitim yaparlar. yapıyorlar. Bu örgütün şekilde muhafaza edi- 
altında savaş gemilerini oarak Danimarka'ya lerinin karasularının, ba. ceğini savundu. . netim hakkı olduğunu tarafindan ölçülmesinin Yeni Çarların Baltık Eriu Pa _ bir yetkilisi KGB ajan- liyor. : s 
Polonya'nın bu isteği Danimarka halkı için çok Denizindeki askeri gücü- ğitimde Partizan sa- larının örgüte sızmaması Norveç'te de 1940'lar- 


Baltık Denizine salmak- 


lıkçılık alanlarının tesbi- 


ileri sürüyorlar. 


bağlı adaların çevresinde í E p ikeli ” a EPSE vaşı, ilk yardım, sava: ini Pe lemleri k r A 

. br k; t tind e bozguncu bir Danimarka tarafından : tehlikeli olduğunu belir ne ve tehditlerine karşı $i, y > $ için çeşitli önlemle dan beri faaliyet gösteren 

P Bugin Varşova Paktı' Sline Danimarka Si Ey li P kabul edilseydi, Doğu KGB ajanlarının tiyor. İskandinav ülkelerinde £ Sırasında halkın yaşamı alındığını , söylemiş bu- bir savunma örgütü bulu- 
nın Baltık Denizindeki Sİ NİZ İl Viz Bu konuda çeşitli gi- Almanya da Danimarka faali etleri Ayrıca "B.T." gazete (o bağımsızlıkçı güçler de için önemli yerlerin ko- nun üzerine Rusya nın o nuyor. Örgüt son zaman. 
askeri gücü NATO'nun Ea y ii ER 3 rişimler olduğu halde çö- dan aynı isteklerde bu- Iy! da si bir haberinde Polonya gelişmektedir. kandi- runması, çeşitli silahların Beşici Kolu bu örgütün larda Sovyetler Birliği 
bu denizdeki askeri gü- dl aktı G irma a züme varılmadı. İsveç'in lunabilecekti. Çünkü Sosyal-emperyalistler konsolosunun KGB aja- nav halklarının büyük bir kullanılması, işgale karşı çok "gerici olduğunu nden gadecek bir saldınya 
cünden' kat kat fazladır. e a RAe mia direnişi sürdürme yön- halka yaymak istemişti. karşı yeni önlemler alı- 
Bu da Sovyetler Birliği’ ligini veani saldırılar için temleri AES Savay ing i yor O © öldü 
ne planlarını yürütmek elverişli mevkileri aradık- zamanında duşmanın sal- sveç'te de bu örgüte — skandinav , ülkeleri 
bakımından kolaylık gane | dırılarına karşı halkı benzer bir sivil savunma için de Rusyâ'ya en tes- 
EY a larını belirtiyorlar. korumak ve halkı sığı- örgütü var Fakat İsv limiyetçi olan ülke Finsağlamaktadır. Boret sosyal Dori inlandiya : > SZEN PE iai yetg, $ 
Sovyet sosyé per- Finlandiy: naklara yerleştirmek ör- özellikle sivil savunma landiya'dır. Öyle ki 

14 Rus tümeni Baltık yaliesennin EGER pir güt üyelerinin görevleri sistemini kurmayı ve ge- Sovyetler bu ülkeye 
AP 2 oyunu da, devamlı olarak arasındadır. Bu yüzden liştirmeyi önemli görüyor. ortak askeri manevralar 
Denizinde bir saldırı Danimarka ve İsveç ara- Danimarka'da, her Çar- İsveç'te yeni yapılan bü- yapmayı bile önerebil- 


şındaki sularda: manevralar 


şamba günü saat 12'de bu 


: eje 5 ` ie 
in hazır bekletiliyor Lİ a Tear örgüt üyeleri için siren 
alar. skeri e 

Danimarka Savunma masıdır. Danimarka Sa- Gağan bü EU Gögütün 
Bakanlığı İstihbarat Dai- vunma Bakanlığının bir üyeleri ücret almazlar. 


resinin yayanladığı "Danimarka Çevresinde Varşova Paktı'nın Saldırı İmkanları" isimli kitapta, 
Sovyet planlarını gözler 
önüne seren açıklamalar 
er alıyor. Bu kitaba göre 
Varşova Paktı İskandinav 
ülkelerine saldırı için Bal- 


raporu bu durumu bdge 
liyor. Sovyet bombardıman uçaklarının Danimarka hava sahası sınırlarına kadar uçması ve 
1978 Ağustosunda Kopenhag doğrultusunda 
uçuş yapan bir Sovyet 
bombardıman uçağının 


ni 


RO/RO gemisi 
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Kadınlar erkeklerle eşit 
haklara sahiptirler ve özel 
bir eğitim görürler. 


Bu savunma örgütünün 73 bin üyesi var. Bu 
rakam Danimarka ordusundan daha fazla. Danimarka ordusunun mevcu- 


tün binaların altında si- 


miştir. 


BALTIK DENİZİNDE NATO 


VE VARŞOVA PAKTININ 
ASKERİ KUVVET DENGESİ 


tık Denizine 14 tümen Kopenhag hizasına ka- du 45 bin civarındadır. 

yerleştirdi. 7 tümeni de dar gaip geri dönmesi Ar 

yedekte bekletiyor. Şüp- gibi örnekler, gözdağı Baltık Denizi Örgütle ilgili bir kitap 

hesiz Sovyetlerin, Dani- verme, ani saldırı için yazan P.A. Heegaard-Pomarka gibi kendi savun- denemeler yapma ve ulsen özetle şunları anla- NATO VARŞOVA 


ma gücü bile yetersiz bir 
ülkeden gdecek saldırılara karşı aldığı "savun- 


artık bu tür askeri hareketleri "kanıksatma" gerçeğinin birer ifa- 


tıyor: 


"Bu örgüte en fazla 


Krovazör ve avcı botu 
Füzeatar 


8 20 
13 60 


erd re Ge Deniziri "Ba- 1908'de > Çekodovekyet Büyük savaş gemisi 17 175 
Danimarka Savunma riş Denizi" yapacağını d nın işgal edildiği sıradır. Denizaltı 24 50 
Bakanlığının sözkonusu | iddia eden bu süper dev- ) Bu son senelerde de Ör- Çıkarma gemisi 24 100 


Eg 


gite üye olmak isteyen 


kitabında, Varşova Pak- let, Danimarka gibi bir l ; 
“ta'nın ani bir saldırı için 7 küçük ülkeye lam teh- Batı Almanya | yurtseverlerin sayısı hız- Askeri Uçak 95 190 
bin askeri hemen saldırı didi yağdırıyor. Komşu- la artıyor. i r Torpido botu 26 140 

| mahalline gönderilebile larıyla barış içinde Lir , Danimarka burjuvazi- Minet Nebot 3 20 
cek güçte bir filoyu oluş- arada yaşamaya özen gös sinin bazı kesimleri 
turduğu belirtiliyor. Ki- teren İskandinav ülkele zaman zaman bu örgütü (Kaynak: Danimarka çevresinde Varşova Pak; 
tapta Lenin ve Stalin rinin, özellikle İkinci Dün- kendi gerici emellerine tının saldırı imkanları, Danimarka Savunma Ba- 


zamanından 1957 yılına 
kadar, savunmasını sadece Baltık Denizinin doğu 
kesimi ile kendi kıyısın- 


ya Savaşından sonra her 
hangi bir ülkeye saldırısı 
veya saldırı emelleri görülmemistir. 


Baltık Denizi kıyılarında üslenmiş CUB savaş nakliye uçağı bir 
tatbikat sırasında. . . 


durumları 


Varşova Paktı hava ve deniz kuvvetlerinin Baltık Denizindeki hareket 


alet etmek, işçi sınıfına 
karşı kullanmak istemişlerse de başaramamışlardır. Örgüt yurtsever, ni- 


kanlığı). 


